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KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 
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LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishieleciric.com.tr 


444 7 500 
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Maruniler 28 


Atlas Lübnan'da, Kadişa Vadisi'ndeki 
Marunilerin kutsal mekânlarını ve 13'üncü 
yüzyıldan bu yana Kıbrıs'ta yaşayan 
Marunileri ziyaret etti. 


NEVŞEHİR-AKSARAY 


Yer gök Kapadokya 24 


Uçhisar, Ürgüp, Göreme, Güzelyurt, Ihlara 
Vadisi, Zemi Deresi, peribacaları, kanyonlar, 
kayalara oyulmuş yerleşimler... Hem 
jeolojik, hem mimari açıdan dünyanın en 
özel coğrafyalarından biri Kapadokya. 


Bİ ehilasDergisi Bİ arLasbergisi 


Doğu Karadeniz'in özü /0 


Amazonlar, Argonotlar, Pontus Krallığı, 
Bizans ve Osmanlı'nın gelip geçtiği Aretias, 
Karadeniz'in nadir adalarından biri. 
Günümüzde bilinen adıyla Giresun Adası. 


ABD / LOUISIANA 
New Orleans 78 


New Orleans farklı katmanlara sahip tarihi, 
kültürel zenginliği, eğlencesiyle Amerika'nın 
en güzel, kendine özgü şehirlerinden biri. 


İSTANBUL / TERKOS GÖLÜ 
Suyun adı 90 


Terkos (Durusu) Gölü, İstanbul'un hayati su 
kaynaklarından biri; bunun yanında 
çevresindeki farklı yaşam alanlarını 
besleyen bir doğa hazinesi. 
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Lübnan'dan Kıbrıs'a Ortadoğu'nun mirası 


Lübnan, Ortadoğu coğrafyasının birbirinden 
pek çok açıdan ayrı topluluklarının ve dini 
cemaatinin bir arada yaşadığı ülke. 1975 
yılında başlayan ve ülkenin tamamını derinden 
etkileyen iç savaşın ardından bugün Sünniler, 
Şiiler ve Hıristiyanların bir arada kalmayı 
sürdürebildiği ender yerlerden biri. Lübnandaki 
Maruniler, Ortadoğudaki en kalabalık Hıristiyan 
topluluklardan biri. Ahmet Hilmi Hacaloğlu ve 
Gökhan Tandan oluşan Atlas ekibi, Lübnan'a 
gitti, aynı topraklarda 1300 yıldır yaşayan 
Maruni toplumunun temsilcileriyle konuştu. 
Ekibimiz, Marunilerin yüzyıllarca saklandıkları 
Kadişa Vadisi'ne giderek kadim kiliseleri ziyaret 
etti, ayinlerini izledi... 

Serkan Seymen ve Şahan Nuhoğlu'ndan 
oluşan başka bir Atlas ekibi ise 12. yüzyılda 
Lübnandan Kıbrıs Adası'na göç ederek 
günümüzde KKTC toprakları içindeki Koruçam 
Köyü'nde yaşayan az sayıdaki Marunilerle 
buluştu. 

Bu sayıda bir başka konumuz İstanbul'un, 
adı, neredeyse suyun diğer ismi haline gelen 
Terkos Gölü. Turgut Tarhan, Terkos Gölü'nü 
Karadeniz kıyısından başlayarak hem yerden, 
hem de dronla gökyüzünden görüntüledi, ortaya 
birbirinden güzel fotoğraflar çıktı. 

Yeni sayımızda Burcu Başar, ABD'de kölelik 
döneminde şekerkamışı çiftliklerinin bulunduğu 
New Orleansa gitti ve eski toprak sahiplerinin 
malikanelerini, ırk ayrımının acısıyla 
kavrulmuş güneyin uçsuz bucaksız topraklarını 
görüntüledi. İsyanın, hayatta kalma umudunun 
müziği, cazın izini sürdü. 
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Bu sayı Yacht Türkiye Dergisi Yayın 
Yönetmeni Eyüp Özel ve Turgut Tarhan birlikte 
Kapadokya'nın farklı yüzlerini aradılar. Hem Geçen sayıda, Avrupa Birliği'nin Türkiyedeki Beyrut'ta Marunilerin 


balon üzerinden, hem de dronla Nevşehir ve çalışmalarını ve yerel tatları anlatan, “20 Şehir, Aziz George Katedrali 
ve hemen yanında 


Aksaray il sınırı içindeki birbirinden harika 20 Proje , 20 Yemek” araştırmasını Avrupadan Muhammed'ül Emin Camii. 
doğa güzelliklerini Atlas sayfalarına taşıdılar. Anadolu'ya adıyla kitaplaştırıp, Atlas'ın hediyesi 
İbrahim Dizman ve Gökhan Kırca ise doğası, ( olarak vermiştik. Bu ay, sizin için o çalışmada 
ekolojik yapısı, tarihiyle Karadeniz Bölgesi'nin çekilen fotoğraflardan oluşan bir masa takvimi 
neredeyse özeti sayılabilecek Giresun Adası'na hazırladık. 2018 Avrupa Birliği Masa Takvimi 
uzandı. derginizle birlikte. 
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ÜZGÜVEN 
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Güçlü yeni nesil 1,9 litre motoruyla » 164 PS Dizel Motor 
l l l b .. .. . e D-Vision 8” Dokunmatik Multimedya Sistemi, 
d IŞI mış arı bozmanın ozguveni, Navigasyon, Geri Görüş Kamerası, Park Sensörü 
Yeni Isuzu D-Max'in DNA'sında var. ep Anahlarsiz Biniş 
e Deri Döşeme, Elektrikli Sürücü ve 
Yeni Isuzu D-Max MİV avantajı, düşük yakıt tüketimi ve Isıtmalı Ön Koltuklar 
yeni donanım özellikleriyle Isuzu Yetkili Bayileri'nde sizi bekliyor. * Led Farlar, Standart Aksesuarlar 


*MTV avantajı, 2018 zammı baz alınarak hesaplanmıştır. 


ANADOLU GRUBU 


FOTOYORUM meri 
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Yunan eyi Sözcüğü fomşuluği söylerdi; e özel 4 
mülkü, yakın oturanı, ötekini kabul etme biçimini... Toprak, * iz 
ülkelerden beldeye, köyden evimize Sahipliği söyleyen.*mülk” - a 
“olarak algılanmaya başlandığı zamandan on sözcükler TERİ. e > A 
— “birbirinin üstüne bindi: Pay, parti, parsel.&& N nil ZA 
Yozgat Çayıralan'ın Çokradan ve, Fahralı köyleri Türkiye” nin A 
& ortası sayılıyor; Orta Anadolu. Gökyüzünden bakıldığında görülen 
- geometrik biçimler bizi birbirimize, bir insanı ötekine bağlayan el ş 
ayıran bütün sözcükler ve tavırlar toplamının bir özeti gibi. İncecik 
" kar sınırın, sınırlarimızın ay li : 


> 


6 ATLAS-OCAK2018 


FOTOYORUM -ATLAS 7 


PANORAMA 


AUTO SHOW Ti 
b SON 5 > 
dap, 2. « 


25. yıl kutlaması later mler 


İlk olarak Kasım 1992'de yayın 
hayatına başlayan otomobil dergisi 
Auto SHOW, 25 yılı geride bıraktı. 


ei Ü. 
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eyrek asırdır yeni otomobilleri, fuar yeniliklerini, konsept 

modelleri ve test sürüşlerini en 
doğru şekilde okurlarına ulaştıran 
Auto SHOW'un 25. yılı, 28 Kasım 
2017 akşamı Maçka House of Brothersta, Aytemiz ve Hugo Boss sponsorluğunda yapılan bir etkinlikle 
kutlandı. Doğan Burda Dergi Grubu 
CEO'su Cem Başar'ın ev sahipliğinde 
düzenlenen geceye otomotiv sektörü- 


nün üst düzey yöneticileri ile otomo- o Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğ- Aytemiz ve Hugo Bossa teşekkür etti. 
tiv pazarlama ve iletişimcileri katıldı. £ lu'nun katıldığı 25. yıl temalı pasta Hülya Uysal'ın müzik performansıy- 

Doğan Burda Dergi Grubu kesiminin ardından Cem Başar bir la renklenen gecede Auto SHOW'un 
CEO'su Cem Başar, Auto SHOW'un O konuşma yaparak, otomotiv sektö- otomotiv sektörüne olan katkısının 
Yayın Direktörü Murat Köksal ve rüne ve gecenin sponsorları olan daha da artacağı vurgulandı © 


Auto SHOW'un 25. yıl pastasını Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu; 
Doğan Burda Dergi Grubu CEO'su-Cem Başar, Yayın Direktörü 
Murat Köksal (soldan sağa) kesti. 
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NİLÜFER 
BELEDİYESİ 


PANORAMA 


ATLAS İSTANBUL ÇIKTI 


Atlas İstanbul, bu sayısında 
şehrin denizle ilişkisini 
inceliyor ve “sahilden 
İstanbul” başlığıyla çıkıyor. 


İstanbul, içinden Boğaz geçen, hem 
Marmara hem Karadenize kıyısı olan, 
tarih boyunca denizle iç içe yaşamış 
özel bir yer. Atlas'ın özel dergisi Atlas 


, iu gili 


De Me e gi Mi, 
A ei da >> > — a he 
la en büyük şehrimizin denizci yanına —— > a 


İstanbul, bu sayısında bu kadim ilişkiyi 
inceliyor; “Sahilden İstanbul” başlığıy- 


bakıyor. 

Şehir trafiğinin içinden çıkılmaz 
zamanlar yaşadığı günümüzde deniz 
ulaşımının gelişiminin nasıl sağlanması gerektiğini Serkan Ocak uzmanlarla 
konuştu. Murat Koraltürk İstanbul'un 
ilk vapurlu dönemlerini ve Şirketi 
Hayriye'li yıllarını aktardı. Mustafa 
Türker Erşen, İstanbul kıyılarını birleşti - 
ren köprüleri yazdı. Tevfik Taş son yüzyılda nüfus artışının ve buna bağlı yapı- OB w 
laşmanın sonucu olarak ortaya çıkan 
bir uygulamayı masaya yatırdı: Kıyıların 


ij 
— 
İm 4 


doldurulması. Ahmet Hilmi Hacaloğlu, 
İstanbul'un iki denizci çocuğundan 
Fenerbahçe semtini; Yıldırım Güngör, 
Sarıyer'i anlattı. Cengiz Kahraman 20. 
yüzyıl başından çok özel fotoğraflarla şehrin denizle bağının siyah beyaz > di 
görüntülendiği zamanlara uzandı. 
Atlas'ın başından bu yana gelişmelerini yakından takip ettiği Kanal İstanbul 
projesiyle ilgili son gelişmeleri Ahmet pe 
Hilmi Hacaloğlu uzman isimlere sordu. o 8 
Atlas İstanbul'da ayrıca Tolga İldun'un 
imzasıyla İstanbul'a kavuşmanın veya 
vedanın mekânı olan otogarın hikâyesi ve Melike Sümertaş'ın kaleminden 
Osmanlı İstanbul'undan günümüze 
kadınların kent mirasına katkıları yer 


TOLGA İLDUN 


alıyor. 
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PANORAMA -ATLAS 11 


PANORAMA... 


SELİM KAYA'YA ÖDÜL 


Kızılgeyik birinci 


ürkiye Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen, Tür- 
T kiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı, Türkiye Ormanları ve 

Faunası isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Toplam 1110 
fotoğrafçının 3 bin 777 eserle katıldığı yarışmada Atlas fotoğrafçısı Selim 
Kaya, Eskişehir Çatacık Ormanları'nda çektiği kızılgeyik (sağda) fotoğrafı 
ile birincilik, aynı ormanda çektiği vaşak fotoğrafı (altta) ile de üçüncülük 
elde etti. Jüri, Kayanın Hatayın Amanos Dağları'nda çektiği dağ ceylanı (en 
altta) fotoğrafını da sergilemeye değer buldu. Selim Kaya, Şubat 2016'da da 
Diyarbakır Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından düzenlenen Her Yönüyle Diyarbakır adlı fotoğraf yarışmasında birinci 
olmuş, üç fotoğrafı da sergilemeye değer bulunmuştu © 


FOTOĞRAFLAR: SELİM KAYA 


12 ATLAS-OCAK2018 
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PANORAMA 


MAĞARALAR 


ürkiye'nin Doğal Mağaralarının Araştırılması ve 
T Fotoğraflanması Projesi kapsamında Türkiye'nin doğal 

mağaraları tek tek incelenerek litolojik, petrografik, 
yapısal ve jeokimyasal özellikleriyle ortaya kondu. Ayrıca 
mağaralardaki eşi benzeri olmayan oluşumların yüksek 
çözünürlüklü görselleri de elde edildi. Proje kapsamında 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Atlas dergisi yazarı ve fotoğrafçısı Yıldırım Güngör 
tarafından hazırlanan Mağaralar: Türkiyenin Gizli Hazineleri isimli kitap yayınlandı. Kitapta yer alan 50 mağara, 
bölgelerin önerilerine göre seçilmiş, seçim için özel bir 
sınıflama yapılmamış. Güngör şöyle diyor: “Zaten böyle 
bir sınıflama yapmak da anlamsız. Çünkü her bir mağaranın kendine has özelliği ve güzelliği var. Hiçbir mağara 
birbirine benzemiyor. Bu nedenle dünya çapındaki birkaç 
mağaramız dışında böyle bir ayrım yapmanın doğru oldugunu düşünmüyorum” Güngör bu proje için araçla iki ay 
içinde, 26 ilde toplam 13 bin 465 kilometre yol kat etti. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi tarafından 
yürütülen Türkiye'nin Doğal Mağaralarının Araştırılması ve 
Fotoğraflanması Projesi'nin ilk aşaması sona erdi. 


YAY ILE Y 


Güngör'ün mağaralara ulaşmak için yürüdüğü mesafe ise 
245 kilometre. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy ise şu açıklamayı yaptı; “Türkiyede çeşitli statüler altında korunan 
mağaralar bulunmaktadır. Bu mağaraların her birinin 
tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınması 
çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bu mağaralar hakkında, mağaralara giren amatör mağaracıların internet 
üzerinden paylaştığı, çoğu yanlış veya eksik olan bilgiler 
sorun yaratıyor. Proje kapsamında ilk etapta farklı bölgelerden 50 adet mağara incelendi. Bu çalışma ile mağaraların oluşumundan görsel değerine kadar birçok özelliği tek 
tek ortaya çıkarıldı. Sonuçların ortaya çıkması ile birlikte 
bu mağaraların bulundukları bölgede koruma kullanma 
dengesi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabilecekleri ortaya koyulacaktır. Tüm bu çalışmaları yaparken ilk kural mağaraların korunması olacaktır.” 


KILIÇLI MAĞARASI, KASTAMONU / YILDIRIM GÜNGÖR 


YENESU MAĞARASI, KIRKLARELİ / YILDIRIM GÜNGÖR GEYİK BAYIRI MAĞARASI, ANTALYA / YILDIRIM GÜNGÖR 
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WWE-TÜRKİYE 


Üç projeye destek 


Türkiye'nin Canı Hibe Programı, yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerini 
desteklemeyi sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde desteklenecek üç proje belli oldu. 


—— 


m 


ANDREW A. REDİNG 


fm mama 


WE-Türkiye, 2010 yılında başlattığı “Türkiye'nin Canı” 
İN kampanyasıyla doğanın geleceğiyle ilgili kaygıları olan, 

doğa korumaya katkıda bulunmak isteyen, somut projeleri destekleyerek geniş çaplı bir hareketin içinde yer almayı 
amaçlayan kurumların desteğiyle doğal değerlerin korunmasına katkıda bulunuyor. 

“Türkiye'nin Canı” Hibe Programı kapsamında Türkiyede 
doğa koruma alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının 2017-2018 yılında desteklenecek olan projeleri, seçici 
kurulun yaptığı değerlendirmeyle belirlendi. Değerlendirmede, 
Türkiye'nin çok değerli doğal alanlarında faaliyet gösteren 
ve bu alanlarda yaşayan kadife ördek (Melanitta fusca), kaşalot (Physeter macrocephalus), gagalı balina (Ziphius cavirostris, 


WWW TÜRKİYE 


Türkiye'nin Canı kampanyası Sivriada mercanlarından kadife ördeğine çok 
sayıda canlı türü için umut olacak. 


Mesoplodon sp.) ve beyaz çalı gorgonu (Spinimuricea klavereni), 
küçük gorgon (Paramuricea macrospina), sarı gorgon (Eunicella 
cavolini) gibi mercanları korumayı amaçlayan yerel sivil toplum 


örgütlerinin projeleri yer alıyor. Mercanlar” projesi. KuzeyDoğa Derneği'nin (Kars) “Doğu 
Projeler korumayı hedefledikleri türlerle ilgili veri eksiği- Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor” projesi. 

ni giderirken, bu canlılar hakkındaki bilgilerimizi arttıracak Türkiye'nin Canı kampanyası, Anadolu'da yöre insanıyla 

ve korunmaları için gerekli önlemlerin alınmasına çalışacak. birlikte yürütülen doğa koruma projelerini bir adım daha öte- 

Desteklenecek projeler şöyle: Deniz Memelileri Araştırma ye götürme fırsatını sunuyor. Biyolojik çeşitlilik değerlerinin 

Derneği'nin (Antalya) “Derin Denizlerin Dev Koruyucuları” korunması için 2010 yılında başlayan Türkiye'nin Canı kamprojesi. Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'nin panyası ile toplumda farkındalık yaratılırken, yerel sivil toplum 

(İstanbul) “Türkiye'nin Tek İç Denizi Marmara'nın Canı kuruluşlarının doğa koruma projeleri destekleniyor © 
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İDA ULTRA 


Türkiye'nin ilk ultra kış maratonu İda Ultra 
Maratonu'nun ikincisi, Aralık 2017'de sekiz 
ülkeden 500 koşucunun katılımıyla gerçekleşti. Kazdağları'nın eteklerindeki Yeşilyurt 
Köyü'nde başlayan yarışta 14 km, 35 km ve 
94 km olmak üzere üç ayrı etap bulunuyordu. 94 km birincisi, parkuru 10 buçuk saat- 
te geçen Kemal Kukul oldu. Ödül töreninde 
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit 
Belediye Başkanı Kamil Saka, Ramada Resort 
Kazdağları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yağız Öngen koşuculara ödüllerini verdi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Öngen şunları söyledi: “500 koşucu, aileleri ve izlemeye gelenlerle yaklaşık 2 bine yakın insan 
Kazdağları'na geldi. Önümüzdeki senelerde 
bu sayı katlanarak artacak. Kazdağları, bu tarz 
uluslararası koşu organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya çok müsait.” 


AVRUPA ÇEVRE BÜROSU 


TEMA ya uluslararası görev 


TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Kasım 2017'de İskoç- 
ya'nın Edinburgh kentinde yapılan oylama sonucunda 30'dan fazla ülkede 


YILDIRIM GÜNGÖR 


yaklaşık 140 kuruluşla faaliyet gösteren Avrupa Çevre Bürosu'nun yönetim 


kuruluna girdi. Deniz Ataç konuyla ilgili şunları söyledi: “2000 yılından beri 


tam üyesi olduğumuz Avrupa Çevre Bürosu'nun yönetiminde Türkiye'yi tem- 


sil ederek Avrupa'nın doğa koruma çalışmalarına y 


ön verecek kararlara dahil 


olmak gurur verici. Bu görevlendirme TEMA Vakfı'nın uluslararası sivil top- 


lum kuruluşu olma vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım.” 


European Environmental Bureau-EEB olarak tan 


ınan Avrupa Çevre Büro- 


su, Avrupa'nın en büyük çevre örgütü. Her geçen gün büyüyen Avrupa ağı 


yaklaşık 15 milyon bireysel üye ve destekçiyi temsi 
belirleme, izleme, tavsiye etme ve etkileme yoluyla 
sorunlarıyla başa çıkmak için çalışıyor. Çevre sorun 


ediyor. Büro gündem 
Avrupa'nın en acil çevre 
arına iklim değişikliği, bi- 


yoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, hava, su, toprak, ki 


myasal kirlilik, endüstri, 


enerji, tarım, ürün tasarımı politikaları ve atıkların önlenmesi dahil. Ayrıca 


sürdürülebilir kalkınma, iyi yönetişim, katılımcı demokrasi ve hukukun üstün- 


lüğü gibi konularda kapsamlı çalışmalar yapıyor. Ayrıntılı bilgi için: eeb.org 


Avrupa Çevre Bürosu'nun faaliyet gösterdiği konulardan biri de temiz enerji. 


PANORAMA - ATLAS 
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O 


ZONGULDAK 


U SERKAN OCAK 


Çatalağzı nefes alamıyor 


Yedi termik santral ünitesinin sayısının dokuza çıkarılacağı belirtiliyor, ama kirlilik bölgede 
şimdiden bütün ekolojik kapasitesini doldurmuş durumda. 


MMOB Çevre Mühen- 
T disleri Odası (ÇMO) 
Genel Başkanı Baran 

Bozoğlu, Zonguldak Çatalağzında termik santrallardan 
kaynaklı büyük bir çevre felaketi yaşandığını, buna rağmen bölgedeki yedi termik 
santral ünitesinin sayısının 
dokuza çıkarılacağını belirtti. 
Bozoğlu, deniz doldurularak 
yapılacak olan Detes termik 
santralı ve Çates ilave ünitesi 
ile birlikte Çatalağzı'nda 806 
futbol sahası büyüklüğünde 
kül depolama sahası planlandığını bildirdi. Bozoğlu, 
“Çatalağzı'nda sadece hava 
değil, toprak, dereler ve deniz 
de kirlendi. Yeni santrallar 
çevresel krizi daha da derinleştirecek” dedi. 

Bölgede teknik incelemede 
bulunan Bozoğlu, çevresel 


kirliliğe dikkati çekti. Bozoğlu, 


şöyle konuştu: “Türkiyede 
ciddi bir hava kirliliği 
problemi var. Ancak Çatalağzı 
artık yaşanamaz hale gelme 
noktasında. Kirlilik bölgede 
bütün ekolojik kapasitesini 
doldurmuş durumda. Buna 
rağmen yeni termik santral 
projeleri ile hâlâ bu yaşam 
alanı yok edilmeye çalışılıyor. 
Yeni santral demek devasa kül 
ve atık problemi demek. 
Planlanan iki tesis var. 
Çatese ilave ünite yapılarak 
kapasitesi arttırılacak. Bir 
de deniz doldurularak 160 
megawattlık Detes termik 
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SERKAN OCAK 


santralı yapılacak. Yani sorun 
sadece hava kirliliği, ya da 
denize verilecek sıcak suyun 
deniz ekosistemini yok etmesi 
değil; aynı zamanda yeni 

bir beton yapının denize 
kurulması hedefleniyor. Bu 
tesisten büyük miktarda 

kül çıkacak. Zaten beldenin 
birçok noktasında tehlikeli 
atık ve termik santraldan 
kaynaklı küller, yaşam 
alanlarına dökülüyor. Kül 
depolama sahaları bu bölgede 
çok yoğun bir kirletici etkiye 
sahip. Bunların bir an önce 
rehabilite edilmesi gerekirken 
yeni bir saha açılması büyük 
bir sıkıntı yaratacak” 


Bozoğlu ayrıca şunları 
kaydetti: “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın Çatalağzı'ndaki 


istasyonundan alınan verileri 
incelediğimizde kansere 
neden olan partikül madde 

10 (PM 10) değerinin, I Ocak 
2017den bu yana tam 122 gün 
Dünya Sağlık Örgütü sınır 
değerini aştığını görüyoruz. 
PM 10, akciğer ve solunum 
yolu hastalıklarına neden 
oluyor. Sınır değerin 35 gün 
aşılması durumunda insan 
sağlığının riske girdiği, Dünya 
Sağlık Örgütü ve ülkemiz 
mevzuatının kabul ettiği bir 
durum. Yılbaşından bu yana 
ise 76 gün bölgede hiç ölçüm 


yapılmamış. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın tepkileri 
dikkate alarak burada ek 
ölçüm istasyonu kurması 
güzel bir gelişme. Ancak 
kurulan mobil istasyonun 
verileri şu anda bakanlığın 
internet sitesi üzerinden 
kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bu 
verilerin de şeffaf bir şekilde 
paylaşılması gerek. Öte 
yandan söz konusu tesislerin 
neredeyse tamamında 
Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) raporları hazırlandı. 
Ama bu raporlarda verilen 
taahhütlerin uygulanmadığı 
görülüyor” © 


KANAL İSTANBUL 


Ayrıntılar 


Kanal İstanbul projesinin 
adı ilk kez 2011'de duyuldu. 
O günden bu yana çok fazla 
spekülasyon yapıldı. Ancak ilk 
kez geçen ay net bilgiler ortaya çıktı. Projenin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası 
bakanlık tarafından uygun 
bulundu ve projeye ilişkin 
ÇED süreci başladı. ÇED dosyasındaki bilgilere göre, İstanbul Boğazı'na alternatif olarak 
planlanan proje alanı Avcılar, 
Küçükçekmece, Başakşehir 
ve Arnavutköy ilçeleri sınırlarında yapılacak. Böylece daha 
önce beş alternatif üzerinde 
durulan projenin güzergâhı 
da kısmen ortaya çıktı. Kanal 
İstanbul, Marmara Denizi'ni 


Küçük Çekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasında, Yarımburgaz mevkiinde dere ıslahı sonucu oluşturulmuş hat, Kanal 
İstanbul'un olası güzergâhı üzerinde. 


Küçükçekmece Gölü'nden 
ayıran kıstaktan başlayacak. 
Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Sonra 
Sazlıbosna Köyü'nü geçerek 
Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçecek. 
Sonra da Terkos Gölü'nün 
doğusunda Karadenize ulaşacak. Projenin büyük maliyet 


LOÇ VADİSİ/KASTAMONU 


Sarı yazmalılar yine isyanda 


kalemi olarak hafriyat gösteriliyor. Toplam 45 kilometre 
uzunluğunda, 20 metre derinliğinde, 250 ile 1000 genişliğinde açılacak kanaldan 1.5 
milyar metreküp taş ve toprak 
çıkacağı hesaplanıyor. Çıkan 
malzemeler ile yapay adalar 
yapılacak. Temmuz 2016 sayısında Atlas ayrıntılı bir Kanal 


İstanbul dosyası hazırlamıştı. 
Proje, doğal alanlar üzerinde oluşturacağı baskı ve şehir 
üzerindeki etkisi yeterince 
araştırılmadığı için farklı kesimlerden eleştiri alıyor. Atlas 
İstanbul'un yeni çıkan sayısında da Kanal İstanbul'la ilgili 
son gelişmeler ayrıntılı olarak 
ele alınıyor. 


TURGUT TARHAN 


Kastamonu'daki Loç Vadisi sakinleri, 
bundan altı yıl önce hidroelektrik santrallara karşı önemli bir mücadele başlatmış 
ve yargı yoluyla zafer kazanmıştı. Ancak 
yıllar sonra şimdi film yeniden başa sarıyor. Danıştay'ın bir üst mahkeme yolu 
açılmamak üzere iptal ettiği proje için yeniden başvuru yapıldı. 

Şirket, Küre Dağları Milli Parkı'nın 
tampon bölgesi içinde yer alan Cide Loç 
Vadisi'nde iptal edilen HES projesi için, 
ÇED raporunun sadece iki maddesinde 
düzenleme yaparak yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi tüm 


süreç yeniden başlayacak. 

Cide HES ile ilgili ÇED raporu 2009'da 
hazırlamıştı. Loç Vadisi sakinleri projenin hukuka uygun olmadığını saptayarak 
232 kişi ile Kastamonu İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Kastamonu İdare Mahkemesi 
bilim insanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi ataması yaptı. Dava sürerken Cide 
HES'in kaçak olduğu ispatlandı. Cide HES 
şantiyesi Aralık 2010 tarihinde mühürlendi. Ocak 2011'de idare mahkemesi Cide 
HES'i hukuka uygun bulmayarak yürütmeyi durdurdu ve ÇED'i iptal etti. Ama 


Danıştay'ın 2012'de ÇED'i iptal etmesi- 
ne kadar geçen sürede şirket ruhsatsız, 
izinsiz ve hukuksuz şekilde faaliyetlerine 
devam etti. Onlarca Cideli yıllardır HES'e 
karşı mücadele ettiği için yargılanıyor. 
Rıfat Ilgaz'ın romanına da konu sarı 
yazmalı Loç Vadililer, yıllardır derelerin 
başında, dağlarda, ormanlarda gece gündüz nöbet tutuyor, mahkeme salonların- 
da yaşam alanlarını savunuyor, kentlerde 
farklı platformlarda kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Şu anda gelinen 
noktayı Loçlular şöyle özetliyor: “Tam 
kurtulduk derken, yeniden hortladı...” 


ATLAS RAPORU - ATLAS 
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Bal yemenin dayanılmaz ağırlığı 


Arılar, bal üretmenin yanında doğada çok önemli başka roller de oynuyorlar; örneğin en 
çok tükettiğimiz 100 gıdanın 70'den fazlası onlar sayesinde yetişiyor. Ama tarım ilaçları, 
hatta yöreye uygun olmayan ağaç türlerini dikmek bile onları tehdit ediyor. 


onbaharın son günleri... 
Yin işlerinden fırsat 
bulup bilgisayarın başına 

oturduğumda, uyuşmuş halde 
kanat çırpan bir çöp arısının 
yakın ilgisine mazhar oluyo- 
rum. Onlardan söz edeceğimi 
bilir gibi, çevremde vızıldayıp 
duruyorlar. Sonbahar yumuşak 
geçtiği için aralık ayı ortasına 
kadar, az da olsa kanatlı böcek, 
gün boyu etrafta gezinmeye 
devam ediyor. Tel kapıyı açar 
açmaz içeriye doluşuyor, kışı 
geçirecekleri mekânlara yerleşmeden önce yiyecek arıyorlar. 

Yazın akrep kontrolü yaptığım çizmelerim, sonbaharda 
giderek serinleyen havadan 
uyuşmuş bir arının sığınağı 
olabiliyor. Bal arıları güneşli günlerde nektar aramaya ve 
bal yapmaya devam etseler de, 
arıların kışı geçirebilecekleri 
kadar balın kovanlarda bırakılması gerekiyor. Ancak ürettikleri balın tamamı insanlar 
tarafından alındıysa, bu kez 
kovanlarına konulan sentetik 
yiyeceklere mahküm oluyorlar. 
Bizim köyde doğal yöntemlerle arıcılık yapan Volkan, “arıya 
bal bırakacaksın ki kışın onunla beslensin” diyor, ardından 
da ekliyor: “Arılar bir gün sana, 
bir gün kendine çalışır.” 

Arılarla ilişkimizin, kahvaltıda yediğimiz baldan çok daha 
öte bir anlamı var. Çünkü arı 
kolonilerinin iyi beslenip kışı 
kayıp vermeden sağlıklı geçirebilmesinin, canlı yaşamın 
devamlılığı için büyük önemi 
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var. Örneğin bitkilerin meyve 
verebilmesi için gereken polen 
alışverişinin yüzde 80'ini arılar yapıyor. Tek bir arı kolonisi 
günde 300 milyon çiçek dölleyebiliyor. En çok tükettiğimiz 
100 gıdanın 70'den fazlası bu 
döllemenin sayesinde yetişiyor. 

Ancak gıdamız için bu denli önemli olan arıların yaşamı, 
endüstriyel tarımda kullanılan 
kimyasallar yüzünden tehdit 
altında. Geçen hafta İzmirde 
katıldığım Buğday Derneği'nin 
düzenlediği arıcılık konferansında aktarılanlar, arılar ve balla ilişkimizi yeniden gözden 
geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. ABDde arı polenlerinde 
150 değişik kimyasala rastlanmış ve bu yüzden 1947-2008 
yılları arasında arı kolonilerinin yüzde 60'ı kaybedilmiş. 

Türkiyede de durum pek 
parlak değil. Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma bu yıl arı ölümlerinin yüzde 41'e yükseldiğini gösteriyor. 
Bunun nedenlerinden biri Avrupa ülkelerinde çoğu yasak 
olan, toplu arı ölümlerinin sorumlusu neonikotinoid grubu 
tarım ilaçlarının kullanımının 
Türkiyede serbest olması. Bunun yanı sıra, kötü beslenme, 
sivrisinek mücadelesi için yapılan ilaçlamalar, kentleşme ve 
sanayileşme nedeniyle doğal 
yaşam alanlarının yok olması 
da arı kolonilerinde ciddi kayıplara yol açıyor. 

Sadece gıdamızı seçerken 
değil, ağaç dikerken bile iki kez 


Kovanlarda kışın arılara yetecek kadar bal bırakılması gerekiyor. Kiğı'ya bağlı 
Tekbaş Köyü'nün tek üreticisi de bunun gibi geleneksel yöntemleri sürdürüyor. 


düşünmemiz, attığımız her adımın sonucunu ekolojik denge 
açısından da tartmamız gerekiyor. Örneğin Karaburunda 
arıların beslendiği karabaş otlarının temizlenip yerine zeytin 
ağacı dikilmesi arı popülasyonunu ciddi ölçüde etkilemiş. 
Muğlada 1960'lı yıllarda doğal 
püren bitkisi yerine çam ağacı 
dikildikten sonra, püren balıyla 
kışlayan arı kolonileri yok olmuş. Çünkü fruktoz oranı yüksek çam balıyla kışlayan arılar 
nosema hastalığına yakalanmış. 
Denge bozulduğunda onu 
geri getirmek çok zor, bazen de 
imkânsız. Daha fazla arı ölümüne, dolayısıyla ekosistem 
tahribine neden olmamak için 
arıların yaşam koşullarını iyileştirmemiz gerek. 


Bunun için yapabileceğimiz 
çok şey var. Örneğin sentetik 
tarım ilaçlarının kullanılmadığı gıdaları tercih etmek, üreticilere “arılara kışın yetecek 
kadar bal bırakıp bırakmadığını, hastalıklarla nasıl mücadele 
ettiğini” sormak, “neonikotionoidleri yasaklayın” kampanyalarına katılmak, arıların sevdiği bitkileri ekmek (lavantaya 
bayılıyorlar), kullanılmayan 
arazileri arı merası haline getirmek, arılar için yapacaklarımızdan sadece birkaçı. 

Bal eskiden firavunlara, 
krallara, padişahlara hediye 
olarak götürülürmüş. Biz de, 
balın, arıların sunduğu kıymetli bir hediye olduğunu düşünerek, onlara yardımcı olmaya başlayabiliriz © 


BAHADIR ERŞİK 


MEDENİYETLER TANIDIM, 
LEZZETLERİMİ ONLARDAN ALDIM: 
#BENTÜRKMUTFAĞI 


Gelecek nesiller de görebilsin diye 
Türk mutfağının değerlerine sahip çıkıyoruz. 
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MEHMET YAŞİN myasindohurriyet.com.tr 


Berlin lezzetleri 


Avrupa'nın “insan kendini özgür hissediyor” dedirten kentlerinden biri Berlin. Kent yeme içme 
bakımından da birbirinden zengin olanaklar sunuyor. 


ılın son dış gezisini Ber- 
V line yaptım. Noel öncesi 

Avrupa kentleri ışıklarla 
donatılır. Caddeler süslenir. 
Meydanlarda kurulan Noel 
pazarları, hem hediyelik eşya, 
hem de ayaküstü yemek konusunda zengin seçenekler sunar. 
Berlinin Noel pazarları da 
ünlüdür. Kara, yağmura, soğuga aldırmadan birkaç akşamımı bu pazarlarda geçirdim. 
Başta sosis olmak üzere çeşit 
çeşit lezzetli yemek yedim. 

Yemek faslı sadece Noel 
pazarlarındaki ayaküstü atıştırmalıklarla kalmadı tabii 
ki. Örneğin Pascarella adlı 
İtalyan lokantasında değişik lezzetlerin tadına baktım. 
İtalyancayı bile yarım yamalak bilen Sicilyalı şefle, işaret 
diliyle anlaşmak zorunda kaldığım için yemekler konusunda pek detay alamadım. 
Şefin pizzaları çok lezzetliydi. 
Ayrıca peynir tekerleği içinde hazırlanan spagetti de beni 
etkiledi. 

Gittiğim Beef Grill Club'da 
da ete doydum. Girişteki et 
vitrini daha başlangıçta ağzımı sulandırdı. Porterhouse, 
Tomahawk, T-bone steak, 
dana pirzolaları “beni seç” 
diye adeta gözümün içine 
bakıyorlardı. Mütevazı büyüklükte dana pirzolasında karar 
kıldım. 

Bir öğle yemeğini, Kreuzberg semtindeki 
Demirel'in Yerinde yedim. 
Burası Berlindeki ilk Türk 
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esnaf lokantasıydı. Türk 
yemeklerini henüz özlememiş olmama rağmen, ısmarladığım yemeklerin tadı yerli 
yerindeydi. 

Berlin denince akla gelen 
ilk yiyecek döner oluyor. 
Hemen her köşe başında bir 
dönerciye rastlamak mümkün. Onun için dönerciler 
arasında kıran kırana bir 
lezzet yarışı var. Ben tavsiye 
üzerine Kreuzberg teki Hasır 
Lokantası'na gittim. Burası 


Berlin'in en eski lokantaların- 


dan birisi. 

Lokanta döneri ve kebabı ile meşhur. Alevin karşısındaki dev dönerin 250 kilo 
olduğunu söylediler. Her gün 
akşama kadar yok olan bu 
devin tadı övgüleri hak edecek zenginlikteydi. 

Berlindeki bir başka ünlü 


Berlin'in Noel pazarları hem alışveriş, hem de 
ayaküstü atıştırmak için bol seçenek sunuyor. 


dönercinin adı da Mustafa'nın 
Sebzeli Döneri. Dükkânın 
önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyormuş. Tavuk 
döneri satan bir dükkânın 
önünde neden kuyruk oluştuğunu merak edip, soluğu orada aldım. Yağmur yağıyordu 
ve birçok insan Mustafa'nın 
dönerini yemek için sıra 
bekliyordu. 

Dürümün içinde her şey 
vardı: Özel yoğurt sosu, kızarmış sebzeler, soğan, maydanoz, bol tavuk döneri ve özel 
baharatlar. Hazırlanan sandviçi ısırmakta zorluk çektim. 
Buttan yapılan döner söylendiği kadar lezzetliydi. Burada 
sabahın erken saatlerine kadar 
kuyruk eksik olmuyormuş. 

Berlindeki önemli lezzet tapınaklarından biri de, 
KaDeWe mağazasının altıncı 


ed 


katı. Bu kat sadece yiyeceklere ayrılmış. Deniz mahsullerinden şarküteriye, dünyanın 
dört bir yanında yetişen çaylardan yüzlerce çeşit çikolata- 
ya, her çeşitten av etine kadar 
her şeyi bulmak mümkün. 

Keyifle yemek yediğim restoranlardan biri de Luther & 
Wegner oldu. 1811 yılından 
beri konuklarına Avusturya 
mutfağının en lezzetli örneklerini sunan restoranın 
duvarları resim galerisi gibi. 
İrili ufaklı orijinal resimler, 
yemekler servis edilinceye 
kadar müşterileri oyalıyor. 

Sözün özüne gelirsek: 
Berlin Avrupa'nın en güzel 
kentlerinden biri. Özellikle 
bahar aylarında. Eğer gidecek 
olursanız, yukarıda yazdıklarım size biraz yol gösterebilir 
umarım © 
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Güneş sistemi dışından gelen asteroid “Oumuamua”, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. 
Saniyede 87.4 kilometre hızla Güneş'in yakınından geçen ve tekrar uzaya yönelen asteroid, ilginç 
yörüngesi ve çubuk şeklindeki görünümüyle sistemimizde hiç karşılaşmadığımız bir yapıya sahip. 


ilim dünyası birkaç ay 
ki önce Güneş Sistemi 

dışından, yani başka bir 
yıldızın çevresinde oluşan ve 
bizim sistemimize giren ilk 
asteroidin keşfiyle sarsıldı. 
Bu cisim elbette Güneş Sistemi'ne dışarıdan gelen ilk 
cisim değildi, ama ilk keşfettigimiz olduğundan büyük bir 
önem kazandı. İlginç hiperbolik yörüngesi ile Güneş 
Sistemi'nin içine doğru hızla 
ilerledi ve Güneşe yaklaşıp 
çevresinden döndü. Rotası, 
sonrasında da hızlıca Güneş 
Sistemi'nden çıkış yapacağını 
gösteriyor. 

Hawaiideki Pan-STARRS 1 
teleskobu ile keşfedildiğinden, 
yeni asteroide Hawaii dilin- 
de mesajcı, haberci anlamına 
gelen “Oumuamua” ismi verildi. Pan-STARRS projesi, iki 
adet 1.8 metre çapında aynası 
olan panoramik tarama teleskobu ile gökyüzünü sürekli 
tarıyor, hızlı hareket eden, ya 
da parlaklığı zaman içinde 
değişen cisimleri, yani asteroit 
veya kuyrukluyıldızları tespit 
etmeyi amaçlıyor. 

Pan-STARRS 1 teleskobu 
ile 25 Ekim 2017'de yapılan 
gözlem neticesinde, NASAya 
ait Minor Planet Center 
(Küçük Gezegen Merkezi), 
keşfedilen bu ilginç cismi 
anında dünyadaki diğer teleskoplara bilgi notu şeklinde 
gönderdi, vakti olan gözlemevlerinden bu cisme bakıp 
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yörüngesini tayin etmede 


yardım talep etti. İlk başta bir kuyrukluyıldız olduğu 
düşünülmüş ve C/2017 Ul 
PANSTARRS ismi verilmişti, ancak buharlaşan bir kuyruğu olmadığından hemen 
farklı bir cisimle karşı karşıya 
kalındığı anlaşıldı. Dünyadaki 
diğer teleskoplarının başında olan astronomlar da bu 
ilginç cisme ait haberi alır 
almaz hemen teleskoplarını 
bu yöne çevirdiler ve birkaç 
gün içerisinde hepsi de asteroidin gerçekten de Güneş 
Sistemi dışından geldiğini teyit ettiler. Sonrasında 
Uluslararası Astronomi Birliği 
(AU) yeni bir sınıflandırma 
kodu oluşturarak, 11/2017 UL 
PANSTARRS, yani 2017'de 1. 
keşfedilen (1) Interstellar (yıl- 


dızlararası) cisim kodu verildi. 


Oumuamuanın bileşimi her ne kadar Güneş 
Sistemi'ndeki başka cisimlere benziyor olsa da, özellikle 
puro ya da çubuk şeklindeki 
garip yapısıyla sistemimizde hiç karşılaşmadığımız bir 
yapıya sahip. Boyutları tahminen 230 metre x 35 metre 
olan asteroidin dönüş yönü, 
uzun ucundan diğer ucuna 
olmak üzere 7.3 saat sürüyor. Bugüne kadar Güneş 


Sistemi'ndeki asteroitlerin hiç- 


birinin boyunun enine oranı 
üçü geçmemişti, dolayısıyla 


Oumuamuanın boyunun eni- 


ne oranının altı buçuk olması 
gerçekten büyük bir sürpriz. 
Tabii şu anda en büyük teleskoplarımızı da kullansak onu 
hâlâ bir nokta şeklinde görüyoruz, ancak yörünge dönemindeki ve parlaklığındaki 


büyük farklılıklar, çubuk şeklinde olduğunu kanıtlıyor. 

Öte yandan rengi çok 
ilginç, hafif kırmızımsı renge 
sahip olsa da, son derece siyah 
bir asteroit. Daha spesifik 
olursak üzerine gelen ışığın 
yüzde 96'sını yutuyor. Ancak 
yüzeyi sanki yeni yapılmış 
asfalt gibi mat ve hiç toz 
bulunmuyor. Yüzeyi kaya ve 
demirden oluşuyor; hafif kırmızımsı rengi de milyonlarca 
yıldır yaptığı seyahatte üzerinde çarpan yüksek enerjili 
kozmik ışınların etkileri diye 
düşünülebilir. 

Oumuamua, Güneşe en 
yakın anını saniyede 87.4 
kilometre hızla 9 Eylül 
2017'de yaşadı. Merkür'ün bile 
yörüngesinden daha içeride 
bir noktadan dönüş yaptığın- 
dan, Güneş'in çekiminden 


EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/M. KORNMESSER 


kaçış için yaklaşık saniyede 
80 kilometre hıza gereksinimi vardı ve Oumuamua yüksek hızından dolayı bir daha 
sistemimize geri gelmeyecek 
şekilde kaçmış oldu. Çok hızlı hareket ettiği için dünyadaki astronomlar ve birçok 
büyük veya küçük yersel/ 
uzay teleskopları alarm halinde Oumuamuanın gözlemini 
yapmak için acele etti, çünkü 2017 Aralık ayı ortasında 
parlaklığı iyice düştü ve teleskoplarla görünemez duruma 


geldi. 


OUMUAMUA NEREDEN 
GELİYOR? 

Oumuamua, keşfedildiği 
andan beri sürekli gözlenen, 
hızlıca analiz edilen ve sonuçları hemen yayınlanan meşhur bir asteroit haline geldi. 
Açıkçası uluslararası alanda 
bu kadar çok farklı ekibin birkaç hafta gibi kısa bir sürede birçok makale yayınladığı 
nadir vakalardan biri olduğunu söyleyebilirim. O nedenle analizlere ve ulaşılan sayılara zaman içinde daha ince 
ayarlar yapılıp üzerinde biraz 
daha uzun süre düşünülünce, 
birçok farklı keşfin de ortaya çıkacağına eminim. İlk 
makalelerden birine imza atan 
Simon Portegies-Zwart liderliğindeki Leiden Üniversitesi 
araştırmacılarından oluşan 
ekip, bir simülasyon yaparak 
Oumuamuanın geçmişe doğru bin yıllar içindeki yörüngesini simüle etti ve üç teori 
geliştirdi. 

Teorilerden birincisi; acaba 
Güneş Sistemi içindeki Kuiper 
Kuşağı veya Oort Bulutu'ndan 
kopmuş olabilir mi? Yaptıkları 
hesaplamalarda bir cisim Oort 
Bulutu'ndan kopmuş olsa, 


Oumuamua'nın hiperbolik yörüngesi. 


Iyra (Çalgı) Takımyıldızı yönünden gelip 


Pegasus Takımyıldızı yönüne doğru ilerliyor. 


© Güneş 


elipsliği çok baskın olsa bile, 


yine geldiği yere geri dönüyor ve Oumuamua gibi Güneş 
Sisteminden tamamen kopacak enerji elde edemiyor. 
İkinci teori; acaba 
Oumuamua, başka bir yıldız 
çevresinde dolanırken büyük 
bir kütle çekim tekmesi ile 
güç alıp Güneş Sistemi'ne 
doğru savrulmuş olabilir 
mi? Geçmişe doğru yörünge 
simülasyonu içinde Güneşe 
100 ışık yılı kadar mesafede bulunan 3 bin 700 yıldızı 
aldıklarında, TYC4742-1027- 
1 isimli yıldızın yarım ışık yılı 
uzağından (4.75 trilyon km), 
1.3 milyon yıl önce geçtiğini 
buldular. Ancak bu yıldızdan 
da kurtulma hızının yaklaşık 
saniyede 100 kilometre oldugunu hesaplayınca, doğal olarak Oumuamua'nın kökeninin 
bu yıldız olmadığı anlaşıldı. 
Üçüncü teoriye göre ise 
Oumuamua, yıldızlararası ortamda çok uzaklarda bir 
yerlerde oluşmuş ve milyonlarca yıldır, o yıldızdan bu 
yıldıza seyahat edip duruyor. Bu teori, aslında yıldız 
ve gezegen oluşum teorileri- 
ne göre de mümkün, çünkü 
ilk oluşum anlarında gayet 


şiddetli çarpışmalar ve yüksek dönüş hızlarından dolayı 
bazı kaya parçaları, yani asteroitler, ortada oluşan yıldızın 
çevresinde dönmek yerine 
sistemden kopup uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla yıldızlararası ortamda bu asteroitler gibi 
yalnız kurt gibi gezen trilyonlarca asteroit olabilir. Bu teori, 
ekibin en olası gördüğü teori 
olarak yayınlandı. 

Oumuamua, Pan-STARRS 
I teleskobunun yedi yıldır 
çalışması neticesinde gözlemi 
yapılan ilk yıldızlararası cisim. 
Bu bile bayağı sönüktü ki, 
Oumuamuadan daha küçük 
yıldızlararası asteroitleri bulma şansı yoktu. Ancak halihazırda Şili'nin Andes Dağları'na 
inşaatına devam edilen LSST 
(Large Synoptic Survey 
Telescope) 2019 yılında bittiğinde, Pan-STARRS teleskobundan 14 kat daha sönük bu 
tür cisimleri keşfetmesi mümkün olacak. LSST, her birkaç 
gecede bir bütün gökyüzünün 
taramasını yapıp, bir önceki 
taramayla karşılaştırarak hızı 
veya parlaklığı değişen cisimleri arayacak. 

Madem bu kadar önemli bir cisim ve ilk defa 


yıldızlararası uzaydan gelen 
bir cismi yakalamışız, peki 
hemen bir uzay aracı fırlatsak, peşinden onu yakalasak ve yakından bir incelesek olmaz mıydı? Bu artık 
imkânsız. Bizim keşfimiz, 
Oumuamuanın Güneş'in kütle çekimini sapan gibi kullanıp öte tarafından savrulmasından sonra oldu. Aşırı 
yüksek hızıyla Güneş'ten 
geçişini 9 Eylül 2017'de yaptı, Dünyaya yakın geçişini 14 
Eylülde gerçekleştirdi, Mars'ın 
yörüngesini I Kasımda geçti. 
Jüpiter'in yörüngesini Mayıs 
2018'de, Satürn yörüngesini 
ise 2019 başlarında geçmiş 
olacak. Yani bizim hazırda 
bu amaçta kullanılabilecek 
bir roketimiz olsaydı ve cismi 
erkenden keşfetmiş olsaydık, 
belki Güneş'ten dönüş yaptığında yakalamak mümkün 
olabilirdi. Belki LSST çalışmaya başladıktan sonra bu tür 
cisimlerden daha küçüklerini 
bulacağız, o zaman böylelikle 
yıldızlararası uzaydan gelen 
bir ziyaretçiyi yakından inceleme imkânı yakalayacağız. 
Tabii bunun için biraz daha 
zaman gerekiyor © 
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BU BİR İLANDIR 


PAYLAŞMAYI 
YENİDEN 
KEŞFEDİN 


HP, yeni başlattığı projeyle 
manevi destekler sayesinde 
başarılı olmuş isimleri, bu kez 
kendilerinin ilham verecekleri 
genç yeteneklerle buluşturuyor. 


n 
| Iham, beklenmedik anlarda gelir 


ve başkalarıyla paylaştığımız bir 
deneyime dönüşür. Geçici bir his 
olarak kapımızı çalar, fakat anılarımıza 


yerleşerek hayatın sonuna kadar bizi 
takip eder. Yeteneği ve beceriyi harekete 


geçirerek bizleri yaratmaya yönlendirir. . yolculuklarında manevi destekler kahramanlarını yaratıyor. 

HP, küçük mucizeler yaratan sayesinde başarılı olan isimlerin bu kez HP Türkiye, ünlü fotoğrafçı Mustafa 
yetenekleri teknolojiyle destekliyor ilham veren kişiler olarak başkalarının Seven ile küresel projenin Türkiye 
ve herkesi dünyaya ilham dağıtmaya hayatına dokunma hikâyelerini içeriyor. o ayağını gerçekleştirdi. Başarılı sanatçıya 
çağırıyor. “Reinvent Giving” sloganıyla Teknolojinin gücüyle başlatılan bugünkü başarısını elde etmesinde etkili 
başlatılan küresel proje; hayat bu küresel proje şimdi kendi yerel olan manevi dokunuşlar ve kendisinin 


Hem dizüstü bilgisayar, 
hem de tablet olarak 
kullanılabilen Windows 
10'lu HP Spectre x360 
dizüstü bilgisayarı, 
Windows Ink Certified 
kalemi sayesinde 
eşzamanlı dokunma ile 
daha doğal çizim ve yazı 
deneyimi sunuyor. 


Projenin videosunu 
seyretmek için OR kodu 
tarayabilirsiniz: 
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kimlerin hayatına ilham olmak istediği 
soruldu. 

Seven'in fotoğrafçılık serüveni, ona her 
zaman özveriyle destek olan ünlü foto 
muhabiri Garbis Özatay ile tanışmasıyla 
başlamış. Fotoğrafla ilgili her şeyi 
Özatay'ın ustalığıyla sokaklarda çekim 
yaparak öğrenen Seven, HP Türkiyenin 
projesi kapsamında ilham vermek ve 
başka fotoğraf serüvenleri başlatmak için 
Kars'ta tanıştığı çocukları seçti. 

Çocukların fotoğrafa olan ilgisi 
üzerine onları İstanbul'a davet eden 
Mustafa Seven, İstanbul'un tarihi 
sokaklarını gezerken HP Spectre x360' 
kullanarak fotoğrafçılığı çocuklara 
anlattı ve onların hayatlarına fotoğraf 
sanatıyla dokundu. İleride yetenekli 
fotoğrafçıların yetişmesine olanak 
sağlamayı hedefleyen Seven, “hayata 
tanıklık etmek” olarak tarif ettiği 
fotoğrafçılığıyla bu kez başkalarının 
hayatlarına yeni hayaller ekledi. 


WİNDOWS 10'LU HP SPECTRE X360 İLE 
GELECEĞE İLHAM VERİN 

HP, Mustafa Seven'in ilham dolu 
projesine Windows 10'lu HP Spectre 
x360 ile destek veriyor. Hem dizüstü 
bilgisayar, hem de tablet olarak 


ÖĞ amin. 


Fotoğrafçı Mustafa Seven, HP'nin “Reinvent 
Giving” sloganıyla başlattığı küresel 
kampanyanın Türkiye ayağı çerçevesinde, 
Kars'ta tanıştığı çocukları İstanbul'a davet 
etti. Seven, İstanbul'un tarihi sokaklarını 
gezerken çocuklara Windows 10'lu HP Spectre 
x360'ı kullanarak fotoğrafçılığı anlattı. 


kullanılabilen HP Spectre x360 dizüstü 
bilgisayarı, entegre gizlilik filtreli ekran 
seçeneği ile güvenliği artırırken, stil 

ve dayanıklılıktan ödün vermeden 

ve uzun pil ömrüyle sunuluyor. 
Güvenlik ve tasarım için yeni endüstri 
standartlarını belirleyen bilgisayar, 
yaratıcılığa ilham veren ve inanılmaz 
fikirleri hayata geçirmek için sınırsız 
fırsatların kilidini açan benzersiz 
kullanıcı deneyimleri sağlıyor. Rafine 
ikonik tasarım, parlak ekran ile 
olağanüstü görüntüleme olanağı, 

çok yönlü ekran yüzeyi, kolay erişim 
sunan yeni nesil teknoloji ve güvenlik 
özellikleriyle donatılan cihaz ince, ama 
güçlü yapısıyla PC segmentini yeniden 
tanımlıyor. Kullanıcılar, HP Spectre 
x360 ile birlikte gelen Windows Ink 
Certified kalemi sayesinde eşzamanlı 
dokunma ile daha doğal çizim ve yazı 
deneyimine kavuşuyor. 

Siz de HP Spectre x360'ın hayatınıza 
katabileceği sürprizleri keşfedin ve 
aldığınız ilhamla başkalarının hayatına 
dokunmaktan vazgeçmeyin! © 
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Kadişa'nın eteklerinde bulunan df iğ 
MAL Gi Cemaat pr 7) (© e Z 
Marunilerin kutsal mekâhlarının #4” ” 
başlarında geliyor. Haçlıların R i 
Lübnan'a e yılından : b 


kısa süre sonra Vatikan'la ilişki 
kurarak ilk Doğu Katolik Kili 
olan Maruni Kilisesi, * 
Ana'nın Göğe Yükseliş'Günü” 
ayinini burada gerçekleştiriyor. “ 


Antakya'da 4. yüzyılda yaşayan Hıristiyan 
keşiş Aziz Marun'un takipçileri Marunilerin 
tarihi baskı ve sürgünle dolu. Doğu 
Katolikleri olarak da bilinen Maruniler, 
Fenikelileri Hıristiyanlaştırarak yerleştikleri 
Lübnan'da 1300 yıldır yaşamlarını 
sürdürüyor. Atlas Beyrut'ta, Kadişa 
Vadisi'ndeki kutsal mekânlarında ve 12'nci 
yüzyılda göç ettikleri Kıbrıs'ta 
Marunilerin konuğu oldu. 


YAZI: AHMET HİLMİ HACALOĞLU 
FOTOĞRAFLAR: GÖKHAN TAN 
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eyrutun 20 kilometre kuzeyinde bulunan Harisa'daki 
“Lübnan'ın Kraliçesi” kollarını açmış Akdeniz'e bakıyor. Ülkenin en kadim ve en 
kalabalık Hıristiyan toplumu 
Maruniler, bu Meryem Ana 
heykelini 1908'de inşa ederken Lübnan'ın çocuklarının o zamanlara değin 
çektiği acıları dindirmesini, yani bir nevi kendilerini korumasını ümit etmişler. Ama sonraki 
yüzyıl maalesef bazen Napolyon'a, bazen İbni 
Haldun'u atfedilen “coğrafya kaderdir” cümlesini 
doğrular şekilde geçti Lübnan için. Önü alınamayan iktidar kavgaları, bölgesel sorunların ülkeye 
taşınması, iç savaş, işgaller, hava saldırıları, suikastlar, göçler bir türlü bitmek bilmedi. 


“HERKES LÜBNAN'I ÇOK SEVDİ AMA..” 

Harisa'dan on dakika uzakta bulunan Maruni 
Patriği'nin episkopos makamı Bkerkö'de konuştuğum tarihçi Abbot Antoine Daou, Lübnan'ın 
kaderini hiçbir ilave yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde tarif etti: “Herkes Lübnan'ı çok sevdi 
ve sadece kendisinin olmasını istedi, ama Lübnan 
hiçbirinin olmadı, çünkü o hepimizindi.” 

Lübnan, 9 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen ilk antik kenti Biblyos'tan bu yana hep iştah 
kabarttı. Kendilerini “Kenani” olarak adlandıran ama Homeros tarafından -ürettikleri kırmızı 
kumaştan mülhem- Fenikeliler olarak nitelendirilen Lübnan'ın bilinen ilk çocukları, Mezopotamya'nın, hatta tüm Bereketli Hilal'ın Akdeniz'e 
açılan kapısı Lübnan'da, Biblyos (Cübeyl) dışında 
Tyr (Sur), Sidon (Sayda) ve elbette Beyrut gibi 
kentleri ardı ardına kurdular. 

Dayanıklı sedir ağaçlarından yaptıkları güçlü 
gemileriyle doğuyla batı arasında ticaret yapan 
Fenikeli gözü pek denizciler Aşk, Savaş ve Bereket Tanrıçası İştarın koruduğu kentlerinden 
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Eski bir Fenike yerleşimi olan 
Beyrut, en az 5 bin yıllık tarihe 
sahip. Asurlular, Babiller, Persler, 
Büyük İskender, Romalılar, 
Sasaniler, Emeviler, Haçlılar, 
Memlüklerin hâkimiyet kurduğu 
topraklarda Bizans'ın izleri daha 
görünür. Doğunun Paris'inin 
bugün ayakta duran en eski 
Hıristiyan mabedi, 1767'de inşaatı 
tamamlanan Saint George Rum 
Ortodoks Katedrali. 
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çıkarak Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve Ege'de 
kurdukları ticaret şehirleriyle aslında Akdeniz 
medeniyetinin temelini attı. Fernand Braudel'in 
“dünya ekonomisi”nin ilk örneği olarak Fenikelileri göstermesi boşa değil elbet, çünkü piyasayı 
onlar inşa etti, sonrası zaten çorap söküğü gibi 
devam etti... Önce Asurlular, Babiller, Persler, 
Büyük İskender, Romalılar, Sasaniler, Emeviler, 
Haçlılar, Memlükler sonra da Osmanlı İmparatorluğu bugün Lübnan olarak anılan coğrafyada 


hâkimiyeti ele geçirdi. Kim bilir belki de İştar'dan 
sebep, Lübnan'da kan ve gözyaşı bereket ve bollukla, öfke ve hayal kırıklığı umut ve ihtirasla 
harman oldu. 

Tüm bunlarla yoğrulan binlerce yıllık geçmişin getirdiği olgunluk bugün başkent Beyrut'ta 
çokça hissediliyor. Herkesin kafasının bir yerinde 
“kâbus yeniden yaşanabilir mi” sorusu saklı dursa 
da Lübnanlıların istisnasız hepsi bazen bir bar kapısında, bazen bir nargile salonunda, ya da sokakta arkadaşlarıyla kahkahayla gülerken yaşadıkları 
anın keyfini çıkartıyor. 

Bağdat'tan Şam'a, Tunus'tan Amman'a, Kuveytten Kahire'ye kadar birçok Arap kenti görmüş biri olarak burasının Ortadoğu'nun en benzersiz kenti olduğunu söylemem gerek. Çünkü 
hiçbiriyle kıyas kabul etmez şekilde çok kültürlü, 
çok kimlikli, çok renkli, çok katmanlı bir şehir. 
Şii, Sünni, Dürzi, Maruni, Keldani, Rum Ortodoks, Melkit Katolik, İsmaili, Katolik Ermeni, 
Ortodoks Ermeni, Türkmen, Kürt, Yahudi, hatta 
Bahai ve Hindu hep birlikte yaşıyor. 

Son dönemde Başbakan Saad Hariri'nin istifasının ardından yalnız ülke içinde değil, yurtdışında da temaslar yaparak ülkesinin siyasi krize 
girmesini engelleyenlerin başında gelen Maruni 
Patriği Bechera Peter Rai de “birlikte yaşamak” 
kavramının altını çiziyor: “Neden Katarlı, Abu 
Dabili, Suudi Arabistanlı Lübnan'ı seviyor? Bütün bir İslam dünyasında (Türkiye dışında) dini 
rejime sahip olmayan tek ülke Lübnan da on- 
dan. Oradan gelenlere, Neden Lübnan? diye 
soruyorum. “Burada özgürlük var” diyorlar. “Öz- 


Tüm Arap dünyası için Lübnan 

benzersiz bir ülke. Çünkü Lübnan'ı hem 
“kendileri”nin görüyor, hem de kendilerini 
“sonsuz özgür” hissediyorlar. 


Beyrut çok yüzlü bir 
kent. Gülen, ağlayan, 
coşan, hayal kırıklığına 
uğrayan, ama her zaman 
dinamik ve çok kimlikli. 
Merkezde yürürken insan 
kendini Paris, ya da 
Barcelona'da hissediyor. 
Ancak merkezden 
uzaklaşıldığında yoksulluk 
bir tokat gibi insanın 
yüzünde patlıyor. 20 yıl 
önce Filistinli mültecilere 
sığınak olan Lübnan'ın 
başkenti son beş yıldır 
Suriyelilere kucak 

açmış. Hama'lı Ali seyyar 
kahvehanesinde kahve 
yaparken bir başka 
mülteci Muhammed'in ise 
seyyar tezgâhından taze 
mısır kokuları yükseliyor 
(karşı sayfada). 
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gürlük Cenevre'de de, Cote d'Azur'de de var 
diyorum. “Burası farklı” diyorlar. Doğru, burası 
farklı. İşte adını koyamadıkları o çekicilik, Hıristiyanla Müslümanın, Sünni ile Şiinin birlikte yaşamasından kaynaklanıyor. Ben Hizbullah'ın da 
Dürzinin de Sünninin de evinde kendimi kendi 
evimde hissediyorum. Lübnan bizim evimiz, biz 
Lübnanlıyız.” 

Bu cümle beni Lübnan'ın yüreğine saplanan iç 
savaşı, insanın iliklerine değin işleyerek anlatan 
Ziad Douerie'nin “Batı Beyrut”una götürüyor. 
Ömer ve May ile birlikte filmin ana kahramanı 
olan Tarık, iç savaşın miladı 13 Nisan 1975'in ertesi günü artık Hıristiyanların kontrolünde olan 
Doğu Beyrut'a gidemediği için eve döner ve 
lahmacun almak için fırına gider. Sonradan bu 
tavrı nedeniyle Müslüman bir militandan dayak 
yiyecek olan fırıncı Hasan, “Eğer sana dinini s0- 
rarlarsa Lübnanlıyım de ve sana o soruyu soranı 
bana gönder” der. 


Bugünkü Lübnan'ı ve daha önemlisi Lübnanlı 
kimliğini anlamak, Marunileri anlamaktan geçiyor. 410'da öldüğü varsayılan Antakyalı keşiş Aziz 
Maron'un müritleri, 451 yılında toplanan Kadıköy 
Konsili'nde Peygamber İsa'nın tek doğalı, yani 
tanrısal olduğunu savunan monofizitler karşısın- 
da, onun hem insani, hem de tanrısal olduğunu 
kabul eden diofizitlerin yanında yer almışlar. 

Ama bu durum Marunileri, monofizitlerle karşıya getirmiş. Hıristiyanlığın iki farklı inancı arasında yaşanan çatışmalarda 350'ye yakın müridini 
yitiren Maruniler daha ağır kayıplara uğramamak 
için Suriye'ye çekilmişler. Bu son sürgün olmamış 
onlar için. Daha sonraki dönemlerde siyasi nedenlerle saldırılara uğramışlar. Hatta Bet Moroon 
Manastırı yıkılmış. Kitlesel katliamlar nedeniyle 
10. yüzyılda Lübnan Dağı'na çekilmişler. 


İSTİKAMET AZİZLER VADİSİ 

Marunilerin yüzyıllarca saklandıkları yer, görkemli “Tanrının Sedirleri” ormanları ile bezeli erişilmez Kadişa Vadisi'ydi. Lübnan'ın kadim halkı- 
nın “Azizler Vadisi” olarak adlandırdıkları vadiyi 
görmek için pazartesi günü sabah güneş doğmadan Beyrut'tan yola çıktık. Hafta sonu şehir dışına 
çıkanların canına okuyan trafikten eser yoktu. 
Zira haftanın ilk iki günü Hıristiyanların kutsal 
günlerinden “Meryem Ana'nın Göğe Çıkışı” nedeniyle resmi tatildi. Akdeniz'in masmavi sularını 
solumuza alıp Trablusşam istikametinde yaklaşık 
40 kilometre kadar gitmiştik ki Fenikelilerin en 
eski kenti Byblos'a, yani Cübeyl'e geldiğimizi gösteren tabelayı gördük. 

Bugün Yunan, Latin, Arap, Kiril başta olmak 
üzere birçok alfabenin temeli olan Fenike alfabesine, ilk kez Cübeyl'deki kazılarda rastlanmış. Bu kadim kentle benim ilk karşılaşmam ise 
Lübnanlı yazar Amin Maaloufun Yüzüncü Ad 
kitabıydı. Annesi Maruni olan Maalouf, ailesi 
dört kuşaktır Cübeyl'de yaşayan Cenova kökenli 
tüccar Baldassare Embriaco'nun kimi Hıristiyanların inancına göre bir yıl sonra kopması beklenen “kıyamet”i engellemek için çıktığı yolculuğu 
anlatıyordu kitapta. İşte tam buradan geçerken 
Baldassare'nin yola çıkmasını engellemek isteyen 
Cübeyl Camii imamı Şeyh Abdülbasit'in sözleri 
kulaklarımda çınladı. “Gözleri olanlara dünyada 
görülecek hiçbir şey olmadığını söylemek zordur. Ne var ki gerçek bu. İnanın bana. Dünyayı 
tanımak için dinlemek gerek.” 

Maarouf'un eserindeki Müslüman din adamı 
haklı olabilir. Evet dünyayı dinlemek mühim, ama 
gezmek, görmek, temas etmek ve tüm bunlar üze- 


İki büyük savaş ve çok sayıda iç savaş 


Ortadoğu'nun demografik yapısını dramatik bir 
şekilde değiştirirken Maruniler, anavatanları 
Lübnan'da politik, ekonomik ve kültürel alanda 
etkin bir şekilde varlıklarını hâlâ sürdürüyor. 
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1854 yılında patrik seçilen 
Paul Peter Massad (üstte 
sağda), Osmanlı payitahtına 
kabul edilen ilk Maruni 
Patriği'ydi. Lübnan'da süren 
Dürzi-Maruni gerilimine 

son vermek için Massad'la 
görüşen Sultan Abdülaziz, 
Maruni Patriği'ne mecidiye 
nişanı hediye etmişti. 
Trablusşam Emiri'nin vergi 
taleplerinden bunalan 
Marunilerin derdini ise 
Lübnan'ı Osmanlı toprağına 
katan Yavuz Sultan Selim'in 
oğlu Kanuni Sultan Süleyman 
1564'te verdiği fermanla 
çözdü (üstte solda). 
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rine düşünmek de lazım. Biz de Lübnan'ın derinlerine nüfuz etmek için Cübeyl'i geçip Batroun'u 
aştıktan sonra Trablusşam-Chekka ayrımından 
Lübnan Dağı'na vurduk ve 30 kilometrelik tırmanışa başladık. Yol boyu yurt dışındaki Marunilerin -yaz tatillerini geçirmek belki de emeklilerinde 
oturmak için- yaptırdıkları villalarla dolu, sokaklarının birçoğunda kedi köpeğin dahi dolanmadığı insansız köyler gördük. En güzeli taş işçiliğinin 
Lübnan'daki en latif örneklerinden birinin sergilenmiş olduğu Onat köyüydü. Yol boyunca zeytin 
dağları uzun süre bize eşlik etti. 

Taksi şoförümüzün bölgede oturan bir Maruni olması sayesinde IŞİD tehlikesi nedeniyle 


oluşturulmuş bir kontrol noktasından hızla geçerek vadideki ilk varış noktamıza belirlediğimiz 
zamandan da erken ulaştık. Maruni Patriği'nin 
yazlık episkopos makamı Dimane, yılankavi Kadişa Vadisi'nin üzerinde bir kartal gibi duruyordu. 

Çoğu Kanada, Avustralya hatta Brezilya gibi 
dünyanın uzak köşelerinde yaşayan, ama Hasroun, Bga'Kafra, Brissate gibi çevredeki köylerinde yaz tatilini geçiren 50, 60 kadar Maruni de 
denizden 1400 metre yükseklikte bulunan Dimane'nin bahçesinde toplanmış, patriğin çıkmasını 
bekliyordu. 

Bizi kapıda karşılayan görevli, Patrik Rai'nin 
kahvaltı davetini iletti. Kahvaltı salonuna vardığı- 


mızda Maruni Patriği, sofraya buyur etti. Masada 
bulunan yedi Maruni rahip zaman zaman Fransızcaya dönseler de Arapça ağırlıklı koyu sohbetteydiler. Patriğe karşı herkes çok saygılıydı, ama ortama 
samimiyet hâkimdi. Sofra da sohbet kadar zengindi. Bal, kaymak, yoğurt, zeytin, domates, salatalık, 
muz ile aralarında rokfor, bri, ementalin de bulunduğu çok sayıda Fransız peyniri ve çırpılmış yumurta. Yanında da çay, kahve ve sıcak süt. Geçmişe 
yolculuk öncesi gücümüz kuvvetimiz yerine geldi. 
Patrik Rai, Hıristiyanların kutsal gününde 
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Azizler Vadisi'nin eteklerinde bulunan Meryem Ana 
Toplum Manastırı'nda ayin öncesi son hazırlık- 


larına yapmak için kalktı. Cipler kapıda hazırdı, 
ama hareket saatine yarım saat kadar vardı. Elma, 
armut, şeftalinin çoğunlukta olduğu çok sayıda 
meyve ağacıyla dolu arka bahçede seyir terası yapılmıştı. Sedir ve çam ağaçlarının arasından geçip 
terasa çıktığımda karşımdaki enfes manzara aslında çok tanıdık geldi. Evet, burası Dersim'in dağlarını anımsatıyordu. 

Maruni din adamlarının Suriye'deki Aziz Marun Kilisesi'nin yıkılmasının ardından sığındıkları 
vadiye Fatimilerin, Beyrut yakınlarındaki Kesirvan'da binlerce Maruniyi katleden Memlüklerin, 
hatta 14. asırda Avrupa ve Asya'da milyonlarca insanı öldüren kara vebanın neden giremediği tüm 


Lübnan nüfusunun 1932 
yılında yüzde 51'ini 
oluşturan Hıristiyanların 
bir bölümü iç savaşta 
göç etti. Bugün Hıristiyan 
nüfus, ancak yüzde 

40'a tekabül ediyor. 
Lübnan'daki Hıristiyanların 
ağırlığını oluşturan 
Maruniler, pazar günleri 
ibadet sırasında bir araya 
geliyor. 
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Heykeltıraş Nayef Alwan 
tarafından yontulan 

Aziz Charbel Makhlouf 
heykeli 20 Ağustos 
2017'de Beyrut'tan yeni 
ikametgâhı Faraya'ya 
götürülürken başkent 
trafiği zor anlar yaşadı. 
Ancak kimse Vatikan 
tarafından 1950 yılında 
aziz ilan edilen Maruni 
keşişin 23 metre 
uzunluğa ve 40 ton 
ağırlığa sahip heykelinin 
yolculuğu sırasında 
anısına saygısızlık 
etmedi. Birçok Lübnanlı, 
Aziz Charbel'in kutsal 
kitap kılıflarının şifa 
verdiğine inanıyor. 


FOTOĞRAF: PATRICK BAZ / GETTY IMAGES 
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Maruni Patriği Bechera 
Peter Rai'nin en önem 
verdiği konu, “birlikte 
yaşamak”. Lübnan 
Başbakanı Saad 
Hariri'nin istifasını geri 
aldırmak için diplomatik 
temaslarda bulunan 
Patrik Rai'nin en büyük 
korkusu yeni bir savaş. 
“IŞİD'in saldırısı, ya da 
başka bir savaş meydana 
gelirse Müslüman, 
Hıristiyan demeden 
herkes bu toprakları 
terk eder” diyor (sağda). 
Asırlarca devam eden 
baskı ve tehditlere 
rağmen Maruniler, Kadişa 
Vadisi'nin bereketi 
sayesinde varlıklarını 
sürdürebildi. Bu vadide 
yerleşimler ile çok 
sayıda manastır ve kilise 
kurdular (karşı sayfada). 
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“Tanrının Sedirleri” ormanları ile bezeli erişilmez Kadişa Vadisi, 
Marunilerin yüzyıllar boyunca sığınağı oldu. 


çıplaklığında ortadaydı. Yalçın kayalıkların altındaydı, çok sık çam ağaçlarınca korunuyordu ve 
ancak belli belirsiz patikalardan ulaşılabiliyordu. 

Marunilerin tüm dünyadan ırak, hatta Vatikan'ın bile kendilerinden habersiz yüzyıllar geçirdiği mağaralar bölgesini dünya gözüyle görmek 
için iyice sabırsızlanıyordum ki, patrik simsiyah 
kıyafetiyle kapının önünde göründü. Ayine katılacak cemaat onun peşi sıra hızlıca ciplere atladı. 
Biz de patrikhanenin kâhyasının kullandığı araç- 
ta Avustralya'dan gelen bir karı kocanın yanına 
iliştik. Virajlı yollar sayesinde uzayan sohbetimizde ayine katılanların büyük çoğunluğunun 
diaspora Marunileri olduğunu öğrenmekle kalmadık. Meğerse Arjantin (750 bin), Brezilya (550 
bin) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (215 
bin) sonra en büyük Maruni cemaati Avustralya'daymış (160 bin). Maruni Patrikhanesi'nin 
verdiği istatistiklere göre tüm dünyadaki Maruni 
nüfusu 3 milyon 200 bin civarında. Bu da demek 
oluyor ki toplam Maruni nüfusunun sadece yüzde 32'si anavatanında yaşıyor. 

Sohbetimiz esnasında Bsharri kentinin tabelasının yanından geçtiğimizi fark ettim. Kendisi de 
bir diaspora Marunisi olarak dünyaya gözlerini 


yuman Halil Cibran'ın doğduğu ve vasiyeti üzerine gömüldüğü yer burası. Osmanlı Lübnan'ın- 
da 1883 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
doğan Cibran, ilk eğitimini Kadişa Vadisi'ndeki 
Maruni papazlardan almış. 

Lübnanlı yazarın doğduğu topraklarda yol alırken fırtınalar, çalkantılar, buhranlarla geçen 48 
yıla nasıl bu kadar resim ve Ermiş, Asi Ruhlar, Deli 
gibi çok satan kitap sığdırmış olduğu biraz olsun 
anlaşılıyor. Doğunun mistisizmi ve Azizler Vadisi'nin her tarafında kendini belli eden bilgeliğin izleri Cibran'ın satırlarına “Sırtını güneşe çevirirsen, 
gölgenden gayrı bir şey göremezsin. Onlara güneşi 
işaret ettim, onlar parmaklarıma baktılar” olarak 
nakşetmiş kendisini. 


MARUNİLERİN “KUTSAL TOPRAKLARI” 
Dünyanın en popüler Marunisinin müzesinin 
bulunduğu Bsharri'yi ardımızda bırakıp Kadişa 
Vadisi'nin derinliklerine doğru kıvrıla kıvrıla 
iniyoruz. Vadinin tabanında Abu Ali Nehri de 
denilen Kadişa Irmağı'yla karşılaşıyoruz. Sedir 
ormanlarından doğan ve bu vadiye can veren 
nehir 44,5 kilometre sonra Trablusşam'da denize kavuşuyor. Etrafta baskı ve şiddetin kol 


İS 375'te yapıldığı belirtilen 
Meryem Ana Cemaat 
Manastırı, kuşkusuz Kadişa 
Vadisi'ndeki en eski ve en 
görkemli manastır. 


gezdiği zor yıllarda Marunilerin sığındıkları çok 
sayıda mağara ve Maruni papazların çilehaneleri 
var. Vadideki en eski ve en görkemli manastır hiç 
kuşkusuz Meryem Ana Cemaat Manastırı (Deir 
Oannoubin). 

Kayaların içine oyulmuş manastırın kim tarafından kurulduğu bilinmese de İS 375'te yapıldığı yazılıyor. Herhalde çeşitli defalar restore 
edilen manastırın ilk hali böyle olmasa gerek. 
Cemaat yerini aldıktan sonra dışarıda kırmızı 
tören kıyafetini giyen, sarı başlığını takan Patrik 
Rai elinde asasıyla, rutubet nedeniyle duvardaki 
ikonalarının bir kısmı tahrip olmuş manastıra 
girdi. Hıristiyanların Arapça ibadeti, camiye gitmiş ve Arapça bilmeyen herkes için çok tanıdık 
ve ilginç hisler yaratıyor olsa gerek. 

Maruni tarih yazımının öncüsü kabul edilen 
1630 doğumlu Patrik Stephan Douayhi'nin de 
görev yaptığı manastırda 1796 ile 1809 arasında patriklik yapan 6. Joseph Tyane'nin naaşı da 
sergileniyor. 1809'da inzivaya çekilen Patrik )Joseph'in cesedi öldükten sonra 85 yıl sonra 1905'te 
Aziz Efraim Abdourrah Kilisesi yakınlarında bir 
inzivagâhta bulunduktan sonra buraya konmuş. 

Ayin sonrası tüm konuklara soğanla kavrulmuş zeytinyağlı mercimek pilavı ikram edildi. 
Yanında domatesli marul salatası ve Lübnan 
sofralarının demirbaşı her zaman lezzetli humus 
da vardı. Patrik de yemek sırasında tüm cemaatle 
tek tek ilgilenip bolca fotoğraf çektirdikten sonra 
bir süre dinlenmeye çekildi. 


ARAP RÖNENSANSI 

Kadınken saçlarını kestirerek rahip olan Aziz 
Marina'nın da Kadişa Vadisi'nde yaşadığı ve öldüğü söyleniyor. Bunun dışında Hawga Manastırı, Aziz Elişa Manastırı, Deyr es-salib mağarası 
gibi kutsal mekânlar da Marunilerin hac yolunda bulunuyor. İslam Ansiklopedisi, 10. yüzyılda 
yine kayalar oyularak inşa edilen Aziz Antonio 
Kozhaya'yı Maruni Metropoliti Sarkis er-Rizzi 
öncülüğünde basılan Kiftabül-Mezamir nedeniy- 


40 ATLAS-OCAK2018 


Meryem Ana'nın Göğe Çıkış Günü'nde, Kadişa Vadisi'ndeki ayine katılan rahibeler Maruni Patriği Bechera Rai'nin 
de iştirak ettiği öğle yemeğinin ardından Meryem Ana Cemaat Manastırı'ndan ayrılıyor. 2017'nin yaz aylarında IŞİD 
tehdidi Lübnan'da güçlü şekilde hissedildiğinden güvenlik güçleri bölgede sıkı emniyet tedbirleri almışlardı. 


MARUNİLER - ATLAS 41 


Beyrut'un 23 kilometre 
kuzeydoğusunda bulunan 
episkopos makamı 
Bkerk&'de Atlas'a 
röportaj veren Maruni 
Patriği Bechera Peter 
Rai, daha sonra Atlas 
ekibini patrikhanede 
öğle yemeğine davet etti 
(sağda). Patrik Bechera 
14 Ağustos 2017'de 
Kadişa Vadisi'ndeki tarihi 
manastırda Meryem 
Ana'nın Göğe Çıkış Günü 
ayinini yönetti. Duvarlarda 
bulunan ikonaların ve 
fresklerin rutubetten 
yıpranmış olduğu 
Meryem Ana Cemaat 
Manastırı'ndaki ayine 
katılan cemaatin büyük 
çoğunluğu yurtdışında 
yaşayan Marunilerdi. 
Diaspora Marunileri, ayin 
sonrası Maruni keşiş ve 
rahiplerle uzun müddet 
sohbet etti (karşı sayfada 
altta ve üstte). 
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le “Osmanlı-Arap dünyasında ilk kitap tabedilen 
yer” olarak gösteriyor. 

Bu ilerlemede Haçlı Savaşları'nın rolü yadsınamaz. Maruniler, 1109 Trablusşam Haçlılar 
tarafından işgal edildikten 71 yıl sonra Vatikan'a bağlılığını ilan ediyor ve Maruni Patriği 
1215'te toplanan Lateran Konsili'ne katılıyor. 
1475'te iki Maruni papaz, dini eğitim almak 
üzere Roma'ya gönderiliyor, 1584'te ise Papa 
13. Gregorius Roma'da Maruni Koleji'ni kuruyor. Tarihçi Abbot Antoine Daou: “O tarihlerde 
bu bölgelerde hiç okul yoktu. Lübnan'daki Arap 
çocukları aldılar ve Roma'ya götürüler. Gidenler birçok konuda uzmanlaştı. Gabriel Sionita 
ilk Arapça gramer kitabını yazdı. Arapçayı Hıristiyanlaştırdı. Paris'te Roma'da eğitim eğitim 
alanlar döndüklerinde doğudaki batıcı akımları başlatanlar onlar oldu. Daha açık söylemek 
gerekirse Arap Rönesansı'nı batıda eğitim alan 
Maruniler başlattı.” 


TOPLUMLARARASI UZLAŞMA 

Profesör Daou'nun sözleri çok mühim olsa da 
biz sosyo-kültürel alanda kalmaya devam edelim. 
Patrik Rai'nin kısa öğle dinlenmesinin ardından 


dönüşe geçtiğimizde Yüzüklerin Efendisi'nin setini andıran vadide yanlış yola sapınca konvoyu 
kaçırdık. O cehennem sıcağında nasıl medeniyete döneceğimizi düşünürken “organik durmadığımızı” gören bir jandarma yüzbaşısı imdadımıza yetişti. Korumasının kullandığı ciple bizi 
Dimane'ye çıkaran yüzbaşı da bölge halkı gibi 
Maruniydi. Berrak bir Fransızca konuşan yüzbaşı emrindeki herkesin Maruni olduğunu söyledi. 
Bu durum, Lübnan'ın en büyük sorunu mu, 
yoksa tek çıkışı mı? Henüz karar vermiş değilim. 
Dışarıdan bakıldığında aşırı dindarları dışarıda 
bırakırsanız kim Şii, kim Sünni, kim Maruni, 
Rum veya Ermeni anlaşılmıyor. Ama herkes 
birbirini ve kendinden olanı gayet iyi biliyor. 
Aslında anayasa da belki ortaklığı mecbur kılmak için cumhurbaşkanlığını Marunilere, başbakanlığı Sünnilere, meclis başkanlığını da Şiilere 
bırakmış. Hıristiyan nüfus özellikle iç savaştan 
sonra azalsa da parlamentoda milletvekili sayısı 
hâlâ eşit. 20 partinin temsil edildiği mecliste 64 
Müslüman 64 Hıristiyan var. Sünni ve Şii dengesi de 54 milletvekili eşit bölüştürülerek korunmuş. Tüm bunlar uzlaşmayı da, farklı cemaatler 
arasındaki ittifakları da mecbur kılıyor. 
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Lübnan son 50 yıldır adeta 
bölge ülkelerinin “oyun alanı” 
Maruniler, gelecekte bugünleri 
bile mumla aramamak için 


» 


“ortak vatan”, “ortak çıkar” 
kavramlarını öne çıkarıyor. 


Ancak bazen fiziki, bazen siyasi olarak dışarıdan müdahaleler nedeniyle Lübnan neredeyse 50 
yıldır hep diken üstünde. Beyrutlu bir Maruni, 
“ülke siyasetinde bazıları Suudi Arabistan'ın, bazıları İran'ın siyasi çıkarının sözcüsü durumunda, halbuki hepimiz Lübnan'ın ortak çıkarına 
odaklanmalıyız” diyor. Bu sözleri ilettiğim bir 
Şii ise “yıllarca İsrail'in çıkarlarını gözetenler olduğunu da hatırlamak lazım” diye ekliyor. İnsan 
hafızası unutmakla zedelidir dense de geçmiş hiç 
de sanıldığı kadar kolay unutulmuyor. 

Bir daha altını çizmeli; Suudi Arabistan ve İsrailin Hizbullah'a yönelik sert sözlerinin ardından Başbakan Hariri'nin Riyad ziyaretinde Hizbullah'ı suçlayarak görevinden istifa etmesinin 
ardından özellikle Maruni kökenli Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Maruni Patriği Bechera Peter Rai'nin diplomatik temaslarının krizi çözmesi 
yine de geleceğe dair umut veriyor. Rai, yeni bir 
savaşın bugüne kadar olanlardan çok daha büyük bir yıkıma neden olabileceğini söylemişti. 
“IŞİD'in saldırısı, ya da başka bir savaş meydana 
gelirse Müslüman, Hıristiyan demeden herkes 
bu toprakları terk eder. Lübnan boşalır. Biz Suriyeli ve Iraklı Müslüman ve Hıristiyanların da 
geri dönmesini istiyoruz. Çünkü yüzlerce yıldır 
beraber yaşıyoruz.” 


“SELAM OLSUN BEYRUT'A” 

Bu sözlerin kıymetini daha iyi anlamak için 
Rodrigo'nun gitar konçertosuna Joseph Harb'ın 
sözlerini okuyan Lübnan'ın divası Feyruz'un 
unutulmaz iç savaş ağıtı “Li Beyruf”una bir daha 
kulak vermek gerekiyor. “Beyrut'a / Yüreğimden 
selam olsun Beyrut'a / Denizine ve evlerine de 
selamlar / Ve eski bir denizcinin yüzüne benzeyen taşlarına da / O halkın ruhundan yapılmış 
bir şarap / O anavatanından bir ekmek ve bir yasemin esintisi / Şimdi ne halde onun tadı / O ateş 
ve duman tadında / Beyrut'un olsun / Külden bir 
zafer Beyrut'un olsun...” © 
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Arkada çan kulesi görülen Saint Georges Maruni Katedrali, 1975-1990 arasında devam eden iç savaş sırasında büyük zarar 
gördükten sonra 2000 yılında restore edildi. Maruni katedralinin hemen yanında -2005 yılında suikasta kurban giden Başbakan 
Refik Hariri'nin sağladığı finansmanla- eski Roma kalıntılarının üzerine Muhammed El-Emin Camii inşa edildi. Caminin 
minarelerinin katedrali gölgede bıraktığı söylendi. Tartışmalar, 144 yıllık katedralin çan kulesinin yükseltilmesiyle son buldu. 
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KIBRIS 


MARUNİRERİ 


Lübnan'dan 12. yüzyılda Kıbrıs'a 
göç eden Maruniler, adada 
kendilerine verdikleri adla a 
Maronitler inançlarını, kültürlerini 
hâlâ yaşatıyor. KKTC'de kalan 
köyler son yıllarda canlanmaya, 
eski anılar tazelenmeye başladı. 


fı 


YAZI: SERKAN SEYMEN 
FOTOĞRAFLAR: ŞAHAN NUHOĞLU 


enizden içeride, tepenin eteklerine kurulu köye silahlı askerler 
yaklaşırken iki kişi aralarında 
konuşuyor. Biri, köyün muhtarı olan diğerine “karşılayalım 
onları, yanlarına gidelim de konuşalım” diyor. Kısa bir tartışmanın ardından ikna oluyor 
muhtar. Birlikte askerlere doğru yürüyorlar. 
Sonraki sahnede askerlerle karşı karşıyalar. Birbirlerinin dilini bilmediklerinden anlaşmaları 
da pek mümkün olmuyor. Tüfekler üzerleri- 
ne doğrultulmuş. Askerlerin başındaki yüzbaşı 
elini beline atıyor, tabancasının kılıfını açıyor. 
Bunu görünce muhtar, kendisini ikna edip de 
askerlerin karşısına getiren köylüsüne dönüp 
söylenmeye başlıyor: “Senin kafana uyduk geldik, al işte vuracaklar şimdi bizi!” “Yahu, zaten 
köye geliyorlardı, vursalar orada da vuracak- 


lar.” “Nereden uydum sana, bellediler şimdi 
ilizi” “Dur sakin ol, savaş var. Adamlar da 
bizden korktu, silahımız olmadığını gördüler, 
vurmazlar.” 

Askerler ve yüzbaşı o sırada ne konuştuklarını 
anlamasalar da savaşın ortasında karşılarına geçmiş ve aralarında kavga eden bu iki adamı şaşkın 
gözlerle izliyorlar, duruma bir mana vermeye 
çalışıyorlar. Şansa yüzbaşı sağduyulu çıkıyor, bu 


oi 


iz gir Mail 


iki köylünün zararsız olduğuna hükmedip, askerlerine indirtiyor tüfeklerini. 

Joseph Petri, köye ve ilerideki denize kadar 
uzanan geniş düzlüğe yukarıdan bakan evinin 
geniş balkonunda eğlenerek anlatıyor bu hikâyeyi. Sanki defalarca izlediği halde bir türlü bıkmadığı bir filmin en sevdiği sahnesiymiş gibi. Ama 
anlattığı film değil, ayniyle vaki. Köyün muhtarıyla birlikte, 1974 yılının 20 Temmuz günü 


Her yıl 3 Kasım'da 
KKTC'deki Saint George 
Şapeli'ne gelen Kıbrıslı 
Maronitler, Aya Yorgi'ye 
ithaf edilmiş dini 
bayramlarını kutluyor. 
Bereketli bir hasat sezonu 
dileğiyle dualar ediliyor ve 
ayinin ardından büyük bir 
ziyafet veriliyor. 
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Koruçam Köyü'nde 
ağırlıklı olarak yaşlılar 
kalıyor (altta). Köyde 
bütün yollar Kıbrıs 
Maronit cemaatinin resmi 
katedrali Saint George 
Katedrali'ne çıkıyor. Köy 
sakinleri, Avrupa Birliği'nin 
azınlıklara sağladığı 
maddi destekler sayesinde 
evlerinin onarımını 
sürdürüyor (karşı sayfada 
altta ve üstte). 
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KKTC, Temmuz 2017'de Maronitlerin köylerine 
dönebileceklerini açıkladı. 


Kıbrıs'a çıkan Türk ordusuyla ilk karşılaşması 
böyle olmuş. 

Burası, Kıbrıs'ın ortasına o tarihte çizilen sınırın şimdi kuzeyinde kalan Koruçam Köyü. 
Elbette Kıbrıs'taki bütün yerleşim yerleri gibi iki 
ismi var. Hatta ikiden de fazla. Köyün diğer ismi 
Kormacit. Ama en eski adı; Korua Macidi... Korua, Lübnan'da bir bölgenin adı. Maruniler, ya da 
Kıbrıs'ta kendilerine verdiklerine adla Maronitler 
12. yüzyılda, Lübnan'dan göç etmişler. Ya da ettirilmişler. Korua Macidi de “Korua'dan geldim, 
ama toprağım gelmedi” manasındaymış. Çeşitli 
kaynaklara göre ada üzerindeki nüfuslarının 60 
bini bulduğu devirler olmuş. 


Osmanlılar 1571'de Katolik Venediklilerden 
adayı alınca hayat biraz zorlaşmış. Çünkü Osmanlılar Rum Ortodoks Kilisesi'ni adanın resmi 
kilisesi olarak benimsemiş ve Arap kökenli Doğu 
Katolik bir halk olan Maronitler, Ortodoks kilisesinin hâkimiyetinde var olmaya çalışmışlar. 

Britanya hâkimiyetinin 1878'de başlaması biraz rahatlama sağlamış sağlamasına ama Türk- 
Rum ortak devleti olarak 1960'da kurulan Kıbrıs 
Cumhuriyeti günlerine gelindiğinde Sana adı 
verilen Maronit Arapçasını Koruçam dışında 
kullanan ve hatta anlayan Maronite rastlamak 
güç olmuş. 

1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken bir 
başka mesele konmuş önlerine: Bundan sonra 
Ada'da Türk ya da Rum var. Siz Maronitler (ve 
diğer azınlıklar olarak Ermeniler ve Latinler) 
ikisinden birini seçin! Farklı mezhep de olsa 
Hıristiyanlık ağır basmış, Rum kimliğini tercih 
etmişler onlar da. Elbette “iyi de biz niye Maronit 
olarak kalamıyoruz” diye sorulmuş sorulmasına, 
ama cevap veren çıkmamış. Ada 1974'te ikiye 
bölününce çoğunluk Rumlarla birlikte güneye 
göç etmekte bulmuşlar çareyi. Josaph Petri ve eşi 
Anastasia gibi az sayıda Maronit de “burada doğduk, burada yaşlanıp öleceğiz” diyerek köylerini 
terk etmemişler. Sözlerini de tutmuşlar. 

Türk askerleri 1974'ten sonra uzun bir süre 
köyde kalmışlar. Hatta komutan, eşini ve küçük 
oğlunu getirip Petri çiftinin hemen yanlarındaki 
eve yerleşmiş. Dil sorununu zaman içinde aşmaya çalışarak birlikte yiyip içmeye başlamışlar. 
“Bir gün komutanın ufak oğlan kapıyı çaldı” 
diyor Joseph Petri. “Bizden bir şey istiyor, ama 
ne istiyor anlamıyoruz.” Çocuk sonunda çaresiz 
yere çömelip gıdaklayarak yürümüş ve ardından 
yumurtladığı hayali yumurtayı eline alarak Petri 
çiftine göstermiş. 

Yıllar sonra bir gün kapı çalınmış, 20'lerinde 
bir genç, “beni hatırladın mı Anastasia Teyze” 
diyerek boyunlarına sarılmış. Evet, bildiniz! Komutanın küçük oğlu ziyaretlerine gelmiş. 

Bugün Koruçam'da 135 kadar hayatının son 
dönemecinde “doğduğum köyde öleceğim” inadından vazgeçmemiş ihtiyar insan yaşıyor. Çocuk bir yana, 40'ından genç insan bile bulmak 
mümkün değil. O yüzden burası “çocuksuz köy” 
olarak anılıyor. 1974-2003 arası kuzeyde yayınlanan gazetelere göz atarsanız şöyle haberler 
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Michael Cellos, Yorgo Restorant'ta 
ayva reçeli yapmak üzere yoğun bir 
çalışma içinde. 


göreceksiniz: “Paskalya (ya da yılbaşı) tatillerini 
ailelerinin yanında geçirmek isteyen Maronit 
öğrenciler dün Ledra Palas barikatından yürüyerek geçerek kendilerini bekleyen otobüslerle 
Koruçam'a geldiler.” 

Sınır kapılarının 2003'te iki taraflı geçişe açılmasıyla ziyaret kolaylaşmış ve çoğalmış. Hatta 
bazı yaşlı Maronitler emeklilik günlerinde eski 
köylerine, evlerine dönmeye karar vermişler. 
Ev yerinde durur mu, bitmek bilmeyen el konulmuş mal, mülk sorunu çözülür mü, oraları 
uzun hikâye. 

Napoleon Terzis de yıllar sonra köyüne dönenlerden. Geldiğinde evi harabe durumdaymış. 
İnat etmiş, yeniden yaşanır hale getirmiş. O, Petri çifti gibi 20 Temmuz 1974 günü köyde değilmiş. Lefkoşa Uluslararası Havaaalanı'nda radar 
görevlisi olarak işinin başındaymış. 20 Temmuz 
sabahı Türk jetleri tarafından bombalanmadan 
kısa bir süre önce alana inen, Roma aktarmalı 
Londra-Lefkoşa seferini yapan uçağı görmüş. 
Sonrası malum... 

“Neyse ki” diyor Terzis, “artık muhtarımızı 
en azından seçiyoruz.” Muhtar meselesi tuhaf 
konu. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulurken Rum toplumuna katılmayı tercih ettikleri 
için bugün kuzeyde yaşayan Maronitlerin seçme 
ve seçilme hakları yok. KKTC vatandaşlarından 
farklı bir renkte kimlik kartına sahipler. Uzun 
yıllar köy muhtarı da KKTC hükümeti tarafından atanmış. Rum hükümeti de denetimi dışında kalan topraklarda serbest seçimler yapılamadığı gerekçesiyle başka birini muhtar atarmış. 
Uzun yıllar köy atanmış iki muhtarla yaşamış. 
İki taraf da birbirlerinin atadığı muhtarları tanımadıklarını ilan etmişler. İki muhtar nasıl mı 
çalışırmış? Kuzeyde resmi bir iş olduğunda Türk 
tarafının atadığı muhtar, güneyde resmi bir iş 
olduğunda da Rum tarafının atadığı muhtar işe 
koyulmuş. 

Türk tarafı 2005'te sürpriz bir kararla muhtarlık ve ihtiyar heyetini oluşturacak dört aza 
için serbest seçim yapma kararı alınca Rum 
tarafı karşı çıkmış. Seçimler sonucu işbaşına gelen muhtarı gene tanımayarak kendi muhtarını 
atamış. Üstelik ilginç bir tercihte bulunarak... 
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Uzun yıllar KKTC ve Rum yönetimi, Maronit köylerine 
ayrı ayrı muhtarlar atıyorlardı. 
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Deta ve Polu Marrohan, 
70'li yaşlarında iki 
kardeş. Köylerini hiç 

terk etmemişler. Halen 
Koruçam'ın tek kahvesini 
işletiyorlar (üstte). 
Koruçam'ır kuzeyinde, 
deniz kenarında yer alan 
Saint George Şapeli 1800 
yılında inşa edilmiş (üstte, 
sağda). 
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Kıbrıs'ta sınır kapılarının 2003'te 


açılması, adanın güneyinde 


yaşayan Maronitlere de köylerini 


ziyaret etme olanağı veriyor. 


Atadıkları muhtar yıllarca KKTC hükümeti tarafından atandığı için tanımadıkları Yoanis Cucukis olmuş. Yaş ortalaması 72 olan bir avuç insanın yaşadığı bu küçük köy üzerinden yaşanan 
bu gereksiz politik çekişmeden bugün nihayet 
vazgeçilmiş. 

Bugün Kıbrıs'a gelirseniz Koruçam'ı ziyaret 
etmek için bütün bu hikâyeler dışında bir sebebiniz var aslında. O da köyün en meşhur mekânı, tek restoranı Yorgo Restoran. Yorgo Scoular 
artık hayatta değil, kızı Maria Skoulou, annesi 
ve amcalarıyla işleri devralmış. Kıbrıs'ın meşhur 
fırın kebabının en alasının burada yapıldığı hususunda Kuzey Kıbrıs'ta herkes hemfikir. 


Ve 1972 doğumlu Maria Skoulou, bugün köyde yaşayan en genç insan. Maronitler 2004'ten 
bu yana temkinli davranarak da olsa kuzeyde 
kalan evlerine dönme teşebbüsünde bulunuyor. 
Bürokrasi ağır aksak işlese de 2013'te 38 Maronite köylerine dönme izni verildiği resmi kayıtlara geçmiş. Ama köyüne dönen Terzis gibiler 
şanslı, çünkü 1974'ten önce Maronit nüfusa sahip dört köyden biri olan Koruçam dışındaki üç 
köy tamamen terk edilmiş ve askeri bölge içinde 
kalmış. Yasalara göre askeri bölge statüsündeki 
bir alanda ikamet etmek için KKTC vatandaşı 
olmak gerekiyor. 

Temmuz 2017'de, 20 Temmuz 1974'ün üze- 


rinden 43 yıl geçtikten sonra KKTC yönetimi 
yine sürpriz bir açılımla Maronitlerin köylerine 
dönebileceklerini açıkladı. Buna en çok sevinende bu sorunun sembol ismi haline gelmiş 
olan Vasilou Nine oldu. Bugün tek bir Maronitin bile yaşamadığı Gürpınar ( Aya Marina) 
Köyü'nü terk ettiğinde 61 yaşındaydı. Bundan 
dört sene önce 100 yaşına bastığında ölmek için 
köyüne dönmek amacıyla resmi başvuruda bulundu ama vatandaşlık engeline takıldı. Yılmadı. Yürümekte bile zorlanmasına karşın bitmek 
bilmeyen bürokratik işlemlerle uğraşıp KKTC 
vatandaşlığına başvurdu. 104 yaşına geldiğinde 
sevinçle bu yeni kararı öğrendi. Şimdi bürokra- 


sinin elini çabuk tutmasını bekliyor. 

Evinin balkonunda Joseph Petri, “Bütün bunlara gerek yoktu ama oldu işte. Yoksa hepimiz 
aynı insanız, ne fark eder” diyor gülerek. Sonra 
aklına geliyor, Napoleon Terzis'i işaret ederek; 
“Sizin onun orada mı kalıyorsunuz?” diye soruyor. Sorunun cevabı malum. O da zaten yanıtı 
beklemeden; “Bir dahaki sefere bize gelin, ne 
gerek var bu yaşlı cimriye para veriyorsunuz” 
deyip kahkaha atıyorlar. Sonra Napoleon'la aralarında “bilinmeyen bir dilde” yalancıktan kavga 
eder gibi konuşmalar yapıp gülüyorlar. Onlarla 
birlikte biz de. Bazen birlikte gülmek için aynı 
dili bilmek gerekmiyor demek ki! © 
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, İS 4. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılması sırasında önemli dinsel merkezlerden 
biriydi. İlçe merkezine üç kilometre mesafedeki Yüksek Kilise; Hasan Dağı, Ihlara Vadisi ve Manastır 
Vadisi üçgeninde yüksek bir tepede yer alıyor. Analipsis Manastır Kilisesi olarak da bilinen yapı eski 


bir kilise kalıntısı üzerine inşa edilmiş. Kaya oyma ve taş duvar karışımı olan kilisenin giriş kapısındaki 
kitabede 1894 tarihi yazılı. Baraj gölüyle çevrelenmiş taş bir kütlenin üzerindeki yapı, üzerinde durduğu 
kaya nedeniyle etkileyici bir görüntüye sahip. Bulunduğu tepe aslında bir tunç çağı höyüğü. Çevresinde 
tunç ve demir çağına ait kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler görülüyor. 


NIN e 


a5 
— 


| e . ği Si ' 
ve isar, Ürgüp Güzelyü 


A N 
& ç EÇ v 


si, ZemiDErESİ, 


e 


Sİ 


ir, ryan, kayalara yn yerleş ler, e 
e Ne NO a 


İL e dünyanın ei NE Üzel oğlan bin GE Di 


RAN 


or iç havada Güyümdi 


üşler diyarı Kapadokya, akıl almaz doğa 

yapıtları, zengin tarihiyle her gideni içine çekiyor ve mutlaka tekrar gitme isteği 

uyandırıyor. Her seferinde de başka bir 

yönüyle karşılıyor konuklarını. Kimi vadi 

yürüyüşleriyle bölgeyi yeniden keşfediyor, 
kimi de bir öncekinde içinde uhde olan balon turuna çıkıyor. Hatta dünyanın dört bir yanından 
turist kafileleri yalnızca balon deneyimi için geliyor bölgeye. Çünkü Kapadokya havadan daha 
başka bir dünya sunuyor... 

Günümüzde Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri 
ve Kırşehir içinde kalan bölgeyi tanımlayan Kapadokya'nın sınırlarının asırlar önce çok daha geniş 
olduğunu görüyoruz. İÖ 1. ve İS 1. yüzyıllar arasında yaşayan Amasyalı coğrafyacı Strabon'un anlatımından, Kapadokya topraklarının antikçağda 
İskenderun'dan Samsun'a, Galatya'dan (Ankara), 
Gürcistan'a (Kolkhis) kadar uzadığı anlaşılıyor. 

Çoğu metinde Kapadokya'nın Persçe Katpatuka'dan geldiği ve bunun anlamının da “Güzel 
Atlar Ülkesi” olduğu belirtilir. Gürsel Korat, Taş 
Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya kitabında, kadim 
dünyada bir yerleşim alanının adının hayvanlara 
veya bitkilere göre değil de, tanrılara, güçlü insanlara, ya da coğrafi özelliklere göre verildiğini söyler 
ve buna kanıt olarak da Kızılırmak'ın kollarından 
biri olan Delice'nin eski adının Kappadoks olduğunu yazar. Ayhan Şahenk Vakfı tarafından hazırlanan Kapadokya kitabında Prof. Dr. Ufuk Esin de 
“Başka bir görüş de Kapadokya sözcüğünün Kızılırmak'ın bir kolu ve antik adı “Kappadoks” olan 
nehirden türediğini savunmaktadır” diye yazar. 
Bu yaklaşım Bilge Umar tarafından da destekleniyor ve bölgenin “Kappadoks Yeri” anlamına gelen 
“Kappadokkia” olarak adlandırıldığını yazıyor. 

Kapadokya'nın ayırt edici özelliği olan yüzey 
şekillerinin yaratıcısı ise Erciyes, Melendiz, Hasandağı ve Göllüdağ gibi yanardağlar... Yaklaşık 
25 milyon yıl önce harekete geçen bu yanardağlar kayalık görünümlü bu yapının temellini attı. 
Yanardağ külleri rüzgârın da etkisiyle çok geniş 
bir alana yayılıp üst üste birikti, yağmur sularıyla 
sertleşti ve bunlar günümüzde tüf adıyla anılan 
sarı renkli kaya kütlelerini oluşturdu. Bölgede görülen sarı, kırmızı ve beyaz renkli toprakların kaynağı budur. Yanardağlar yalnızca kül değil, balçık 
kıvamında lavlar da püskürtüyor. Küller üst üste 
yığılıyor, küçük konilerden lav akıntıları çıkıp bu 
küllerin üstünü örtüyor. Bu hareketlenmeyi izleyen uzun süreli dolu ve yağmurlar, rüzgâr ve sel 
suları toprakları Kızılırmak'a sürükledi ve Kapadokya'nın eşsiz görünümü ortaya çıktı. 

Volkanlar, erozyon, aşınma... Yeniden volkanik 
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J | JU Kapadokya'da yalnızca dinsel 
yapılar değil, konutlar, hatta bütünüyle bir yerleşim merkezi de tüf kayalar oyularak 
yapılmış. Kayalara oyulmuş yerleşimlerin en önemli örneklerinden biri Nevşehir'in 
Uçhisar beldesi. İnsanlar tarihte hem kalenin içinde, hem de eteklerinde konutlar 
yapmış, kale etrafında büyük bir yerleşim oluşturmuş. 50 metre ile bölgenin en 
yüksek tepesi olan Uçhisar, kalesiyle de Kapadokya'nın büyük bir bölümüne hâkim 
konumda. Ne zaman kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen kale, Roma, Bizans, 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir uç savunma noktası olmuş. 


etkinlikler, yeniden aşınma... Kapadokya böyle 
oluştu ve aşınma ile yeniden şekillenme günümüzde de sürüyor. Yaşlı peribacaları yerlerini genç peribacalarına bırakıyor. Bölgede değişik formlarda 
peribacaları görmek mümkün. En iyi gözlemlenebileceği yerler ise Pancarlı, Kızılçukur, Güllüdere 
vadileri, Uçhisar, Çavuşin, Paşabağı, Alibağı, Zemi 
Deresi Vadisi, Ürgüp-Şahinefendi arasındaki bölge, Çat, Selime Köyü, Ihlara Vadisi'dir... 
Peribacaları kadar ilgi çeken bir başka yer biçimi de beyaz dalgalar biçiminde geniş alanlar 
kaplayan kırgıbayırlardır. En güzel örnekleri Uçhisar'ın kuzeyindeki Güvercinlik Vadisi ile Göreme'nin kuzeydoğusundaki Kılıçlar Vadisi'nde. 


Kapadokya'yı gezmenin ve algılamanın en iyi 
yolu, vadilerinde kaybolmaktır. Kızılçukur / Güllüdere - Çavuşin, Kılıçlar Vadisi, Zemi Deresi, 
Görkündere Vadisi - Babatcık Vadisi, Bağlıdere, 
Zelve Vadisi, Dervent Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar - Göreme, Manastır Vadsi, Sivirihisar, Ihlara Kanyonu'nda Ihlara-Belisırma, Selime 
Köyü, Ağızkarahan Kervansarayı gibi yürüyüşler 
yapılabilir. 

Bölgenin en önemli özelliği yüzyıllar boyunca 
insanların yaşamlarını sürdüğü kaya oyukları ve 
yeraltında yarattıkları şehirler... Bölgeye gelenler önce yer üstündeki doğal mağaralara yerleşip, bunları genişlettiler, Ortahisar, Uçhsiar gibi 
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büyük kalelerde 10-15 kat içinde çok katlı yerleşimler oluşturdular, ya da akıl almaz yeraltı şehirlerini, köyleri oydular... Yalnızca manastır, kilise, 
ya da şapel gibi dinsel yapılar değil, konutlar, hatta 
bütünüyle bir yerleşim merkezi de tüf kayasının 
içine oyularak yapıldı. Kayalara oyulmuş bu köylerin en önemli örnekleri Ortahisar ve Uçhisar'da 
görülebiliyor. 

Yeraltı şehirleri ise geçici barınaklardı. Temel neden geçici olarak değişik düşmanlardan 
korunmaktı. Her seferinde biraz daha derine 
giderek odalar, bunları birbirine bağlayan koridorlar, geçitler, labirent gibi tüneller, su kuyuları, 
kaçış tünelleri kazarak yeraltı köyleri ve şehirleri 


yarattılar. Bu sığınaklar özellikle İS 4. yüzyıla kadar Romalıların baskısından kaçan; 7 ile 9. yüzyıl- 


larda da Arap akınlarından korunan Hıristiyanlarca kullanıldı. Göreme, özellikle o yüzyıllarda 
Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline geldi. 
Nevşehir yöresi, 1985'te UNESCO tarafından 
dünyanın olağanüstü güzellikte doğal kültürel 
yerlerinden biri kabul edildi ve Dünya Doğal ve 
Kültürel Mirası'na katıldı. 9 bin 572 hektarlık 
alan 1986'da ulusal park olarak korumaya alındı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 
alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve 
Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve 


rüvercinlik ten Erciyes'e hakış 


Uçhisar'ın kuzeyindeki Güvercinlik Vadisi'nin yamaçlarından 80 kilometre 
uzaklıktaki Erciyes Dağı'nın zirvesi izlenebiliyor... Yörede peribacaları kadar 
ilgi çeken bir başka yer biçimi de beyaz dalgalar halinde geniş alanlar 
kaplayan kırgıbayırlar. Bunların en güzel örneklerinden biri de dört kilometre 
uzunluğa sahip Güvercinlik Vadisi. 


Soğanlı Arkeolojik Alanı yer alıyor. 

Kayaya oyma mekânlar bugün de yapılıyor ve 
yaşatılıyor. Bölgede turizm bugün özellikle birbirinden özel kaya oteller ile altın çağını yaşıyor. Kışın sıcak, yazın serin bir ortam sunan bu yapıların 
ilk örneği 1964'te yapımına başlanan ve dört yılda 
Güvercinlik Vadisi kayalarından doğan Uçhisar 
Kaya Otel oldu. Günümüzde özellikle Uçhisar, 
Ürgüp ve Göreme'de çok sayıda prestijli kaya oteli 
bulunuyor. 

Kapadokya'da konut ve mabet dışında kayaya 
oyularak inşa edilen bir başka yapı da güvercinliklerdir. Kayalara oyulmuş güvercinliklerin yanı 
sıra kesme taştan inşa edilmiş güvercinlikler de 
var. Bir, ya da iki katlı yöre evlerinden farksız, 
sırf kuşlar için yapılmış güvercinlikler, Uçhisar 
yakınlarında Güvercinlik Vadisi'nde ve Ürgüp 
yakınlarında Üzengi Vadisi'nde yoğun olarak görülebiliyor. Yöre halkı güvercinlikleri tilki, sansar, 
gelincik gibi hayvanlara karşı korumak ve bu 
avcı hayvanların ayaklarını kaydırmak amacıyla 
güvercinlik girişlerini doğal beyaz boya, alçı ve 
yumurta akı, kireç kaymağı karışımından oluşan, 
kayganlık sağlayan bir sıvıyla kaplıyor. Beyazlık 
aynı zamanda güvercinin dikkatini çekiyor. 

Bölgenin önemli bir aktörü de Kızılırmak'tır. 
İğdiş Dağı'na yaslanmış Avanos, ortasından geçen 
Kızılırmak ile ikiye ayrılır. Ürgüp'e 18 kilometre 
uzaklıkta bulunan Avanos, Ürgüp ve Göreme'yle 
birlikte bölgenin en önemli turistik üçgenini oluşturuyor. Çömlekçileri, iğde ve kayısı ağaçları, eski 
evler, tarih ve coğrafyasıyla şirin bir Anadolu beldesi olan Avanos'un ayrıcalığı milyonlarca yıldan 
bu yana durmaksızın akan Kızılırmak'tır. Pancar, 
patates, soğan tarlalarına ve meyve bahçelerine 
bereket veren ırmak çanak-çömlekçilik için de 
hammadde sağlıyor. 

Kapadokya'nın şüphesiz büyük yıldızı Ihlara 
Vadisi... Ihlara da, Ürgüp-Göreme çevresindeki 
gibi bir oluşum geçirmiş. Farklılığı ise Melendiz 
Çayı'nın 14 kilometre boyunca tüfü oyarak uzun, 
derin ve yakınına gelmeden anlaşılmayacak gizli 
bir kanyon yaratmış olması. Melendiz Dağı'ndan 
doğup Tuz Gölü'ne ulaşan Melendiz Çayı'nın 
aktığı vadinin Selime ile Ihlara köyleri arasındaki bölümü Ihlara Vadisi olarak tanımlanıyor. 
100 metre civarı derinlikte olan vadide Melendiz, 
30'a yakın kıvrım yaparak inanılmaz görüntüler 
sunuyor. Kimi kaynaklar, vadide 4 bin dolayın- 
da mağaranın, yüzden fazla kilisenin olduğunu 
kaydediyor. 

Dünyada bir eşi daha olmayan bu kanyonun, 
Kapadokya gezisini taçlandıracak en doğru adres 
olacağı muhakkak... © 
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Melendiz Dağı'ndan 
doğup Tuz Gölü'ne 
ulaşan Melendiz 
Çayı'nın aktığı vadinin 
Selime ile Ihlara köyleri 
arasındaki bölümü 
Ihlara Vadisi olarak 
tanınır. Bu vadi de, 
Kapadokya'nın diğer 
bölgelerinin benzeri 

bir oluşum geçirmiş, 
ama burada Melendiz 
Çayı yıllar boyunca tüfü 
oyarak çok yakınına 
gelinceye kadar dikkati 
çekmeyen saklı bir 
kanyon oluşturmuş. 
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hemi Üeresi 
tadlisi 


Volkanik etkinlikler, 
erozyon, yeniden 
yapılanma... Kapadokya'yı 
oluşturan aşınma ve 
yeniden yapılanma 
günümüzde de sürüyor. 
Yaşlı peribacaları yerlerini 
genç peribacalarına 
bırakıyor ve oluşum devam 
ediyor. Dünya üzerindeki 
en ilginç yapılar olan 
peribacalarının en iyi 
gözlemlenebileceği 
yerlerden b de Zemi 
Deresi Vadisi. Göreme 
Açıkhava Müzesi yolunda 
sağdan vadilere ayrılan 
yoldan girilen Zemi Deresi 
Vadisi, Kapadokya'daki 
yenilenmeyi gösterebilen 
rotalardan biri. 
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ii 


Kapadokya gezilerinin en önemli etkinliklerinden 
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biride 1991 yılından beri yapılan balon turları. 


| Daha gün doğmadan 
hazırlanıp güneşin doğuşunu havada karşılamak ve dünyanın en etkileyici 
coğrafyasını kuşbakışı izlemek... Balon uçuşları bölgede 1991 senesinde ilk 
olarak Kapadokya Balloons ile başlıyor. Ardından firma ve balon sayısı hızla 
artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sınırlamasıyla artık belirli sayıda 
balon hizmet veriyor. Standart uçuş tecrübesinde konakladığınız otelden alınıp 
balon firmasının ofisinde kayıt ve kahvaltı, ardından balonların kalkacağı alana 
transfer ve bir saatlik uçuşun ardından sertifika töreniyle tur tamamlanıyor. 
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Yatağı değiştirilse de 
Kızılırmak kendine doğal 
yollar bulmaya ve pancar, 
patates tarlalarına, meyve 
bahçelerine bereket 

vermeye devam ediyor... 
Kapadokya sözcüğünün her 
ne kadar “Güzel Atlar Ülkesi” 
anlamına geldiği savunulsa 
da Kızılırmak'ın bir kolunun 
antik adı olan Kappadoks'tan 
geldiği daha mantıklı bir 
görüş olarak kabul ediliyor. 
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hlarahın sesi 


Ihlara Vadisi'ne Nevşehir 
tarafından girildiğinde 
Ihlara yerleşimine 
gelmeden önce, vadi 
boyunca Melendiz Çayı'nın 
sakinleştirici sesi duyulur. 
Söğüt, kavak, son yıllarda 
aşılanan antepfıstığı 
ağaçları ve üzüm bağları 
arasında Kapadokya'nın 
doğasıyla baş başa geçer 
yol ve zaman. 
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ayrılmaz parçası. Söylenceler bu ki 


Giresun Adası'nın 
patikalarındaki 
yürüyüşlerin 
sürprizlerinden biri de 
önünüze ansızın çıkan 
yapı izleri. Ortodoks 
kilisesi olduğu düşünülen 
kalıntılar, Helenistik 
dönem tapınağının üzerine 
yapılmış ve 13. yüzyıla 
tarihleniyor. 
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aradeniz Otoyolu ile Giresun'a girerken açıkta şehrin silueti ile birleşmiş 
gibi duran Aretias Adası'yla, bugünkü 


yaygın adıyla Giresun Adası'yla karşılaşırsınız. Bu, bilmeyenleri şaşırtan bir 


görüntüdür; çünkü Karadeniz kıyılarında bir ada ile karşılaşmak, bir-iki istisna dışında mümkün değildir. Ada, anakara ile 
öylesine bütünleşik ki, şehrin doğusundaki tepe 
bloğundan kopmuş, yuvarlanıp denizin ortasında durmuş gibi bir izlenim veriyor. Giresunlulara 
sorarsanız “Evet” diyorlar, “şehrin doğusundaki 


Gedikkaya'ya bakın, hilal gibi bir boşluk vardır, 
işte o boşluk ada olarak karşıda durur!” Şehirde 
gezerken soluklanıp oturduğumuz balıkçı kahvehanelerinde buna ilişkin söylenceleri de dinliyoruz demli yöre çaylarını yudumlarken: “Adanın 
adı; binlerce yıl önce Aretias, güzeller güzeli bir 
kızmış. Gedikkaya da dağların en güzel delikanlısı. Gedikkaya, Aretias'ın saçlarını okşar ve böylece denizlerin kokusunu karaya taşırmış. Aretias 
sevdiğine sıkıca sarılır, toprağın kokusunu denizlerle buluştururmuş. Böylece dünyada aşk diye 
bir şey doğmuş. Ama sonra da kötülük peyda 


olmuş, ayırmış bu iki seveni. Şimdi o nedenle 
ada yüzünü denizlere dönmüştür; Gedikkaya da 
denize doğru değil dağlara bakar. Martılar o zamandan bu zamana ikisi arasında çığlık çığlığa 
gider gelir, onları barıştırmaya çalışır.” 

Giresun'un eski mahallelerinde, Karadeniz 
mimarisinin göz alıcı örneklerini oluşturan evlerin açıldığı sokaklarda yürürken, her köşe başında, ufukta ada ile karşılaşıyoruz; sahiden de 
sırtını dönmüş gibi şehre! Gedikkaya da göğe 
doğru bakan bir yüz siluetiyle doğu ufkuna yerleşmiş şehrin. 


Coğrafi olarak anakaranın uzantısı gibi duran 
ada, kıyıdan 1.6 kilometre kadar açıkta ve 40 bin 
metrekare alana sahip. Tarih ve doğa açısından 
bütün yöre efsaneleri bu mekâna ya uğramıştır, 
ya da bir kısmı buradan türemiştir. Pek çok insan 
burayı “bölge tarihinin ve doğasının bir özeti gibi 
adeta” diye yorumluyor. 

Amazonların yurtlarından biri olduğu düşünülen ada, savunmaya uygun yapısı, karşıdaki 
karaya hâkim özelliği ve kendi içinde sağladığı 
özgür ortamla efsanevi kadın savaşçıların yaşam alanı olabileceği hissini doğallıkla veriyor. 


Adada 2011 yılından beri 
devam eden arkeolojik 
kazılarda önemli sonuçlara 
ulaşıldı. Bir dönem dini bir 
merkez olarak kullanıldığı 
anlaşılan adada çok 
sayıda yapı kalıntısının 
yanı sıra Ortodoks 
inancına uygun gömülmüş 
iskeletler de bulundu 
(üstte ve en üstte). 
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DEPO PHOTOS 


DEPO PHOTOS 


Ada, son yıllarda yörenin 
ziyaretçilerinin gözde 
mekânlarından biri oldu. 
Burada doğa ve tarih 
yolculuğuna çıkmak 
isteyenler patikalarda 
kılavuzlar eşliğinde 
yürüyüp bilgi alabiliyor 
(altta). İnzivaya çok uygun 
adada, zamanla her şeyi 
örtüp gözlerden saklayan 
yeşil dokunun içinde bir 
manastırın kalıntıları 
açığa çıkarıldı (sağda). 
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Adadaki yapı kalıntısının Amazonlar tarafından 
Savaş Tanrısı Ares adına yaptırılan bir tapınak 
olduğu kimi kaynaklarca vurgulansa da, son yıllardaki arkeolojik kazılar buranın bir manastır 
olduğunu ortaya çıkardı. Adanın inzivaya uygun 
bir yer olması nedeniyle manastır olasılığı daha 
önce de dillendirilmişti. 

Nitekim Giresun Müze Müdürü Hulusi Güleç, adada 2011 yılından beri aralıklarla devam 
eden arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan kilise 
kalıntılarının çevresinde bulunan mezarlardaki 
iskeletler üzerinde yapılan incelemede, bunların 
Ortodoks Hıristiyan inancına göre gömülmüş 
olduklarını saptadıklarını belirtiyor. Buluntular 
arasındaki sikke ve fresklerin, şarap fıçılarının 
İS 11. ve 12. yüzyılla tarihlendirildiğini vurguluyor. Giresun Müzesi Müdürü Hulusi Güleç, 
basına yaptığı açıklamada, yapı kalıntılarından 


yola çıkarak, adanın bir dini merkez olarak kullanıldığının söylenebileceğini belirtiyor. Güleç'in 
belirttiğine göre, anakaradan adaya ibadet için 
gidiliyordu. 


ADADA MAYIS YEDİSİ 

Giresun Adası, bugün, dinsel değilse bile antik 
dönemden evrilerek gelen gelenekler nedeniyle 
bir ziyaretgâh işlevi görmeyi sürdürüyor. Karadeniz Bölgesi'nde, ama özellikle Giresun yöresinde 


her yıl 20 Mayıs günü, yani eski takvime göre 
Hıdırellez günü kutlanan ve yörede “Mayıs Yedisi” olarak bilinen bir bayram var. Baharda hayatı 
denizle kutsamayı öne çıkarıyor. O gün, yöre insanı yedi dalgadan geçerek doğadan bereket ve 
huzur diliyorlar; bununla da kalmayıp özellikle 
büyükbaş hayvanlarını süsleyerek onları da suda 
yıkıyorlar ki doğurganlıkları artsın. 

Giresun Adası'na, Karadeniz'in koyu yeşil sularını yararak, tam arkamızda kalan Gedikkaya'yı 
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seyrederek gidiyoruz. Adaya yaklaştıkça, yeşil, 
karanlık suların rengi açılıyor, sanki bambaşka 
bir coğrafyaya adım atıyoruz; az sonra Karadeniz 
koylarındaki berrak suların bir benzerine uzanan, 
ama ağaçlıklar içinde gizlendiği için uzaktan seçilemeyen küçük iskeleye yanaşıyoruz. Mayıs Yedisi 
törenlerinin odağını oluşturan ve yöre insanının 
“Hamza Taşı” adını verdiği kaya kütlesine doğru yürüyoruz, dar bir patikadan. Geçmişte adanın tepesinde bir sunak kayası olduğu, tektanrılı 


dinler döneminde lanetlenerek aşağıya yuvarlandığı sanılan bu kütlenin Kibele'yi temsil ettiğine, 
üç ayak üzerine oturmuş gibi duran görüntüsüyle 
de “ocak”ı, yani ev-aileyi simgelediğine inanıyor 
yöre insanı. Mayıs Yedisi günü, Giresunlular, 
özellikle de çocuğu olmayan kadınlar, sandallarla, 
motorlarla bu kayanın olduğu sahile gelip çevresinde üç (ya da yedi) kez dolaşıyorlar, denize 
yedi taş atıyorlar ve çocukları olmasını diliyorlar. 
Bu dileğin içeriği ile Anadolu'da doğurganlığın, 


ARETİAS ADASI -ATLAS 75 


bereketin simgesi Kibele'nin bu sahilde ve ritüelde 
buluşmuş olması, antik dönemlerden süzülüp gelen kültürlerin yaşadığının da ilginç bir göstergesi. 

Giresun Adası'nı çevreleyen patikalarda yürürken karşımıza çıkan surlar, duvarlar, su sarnıçları, toprağa gömülmüş devasa su ve şarap küpleri, 
son dönemlerde bulunan ve Bizans devrine tarihlenen seramik kâseler, Osmanlı devri sikkeleri, bu 
küçük kara parçasının her dönemde yaşanmış bir 
yer olduğunun işaretleridir. Özgürce, sere serpe 
büyümüş, yaban meyvelerinin dallardan sarktığı 
ağaçlarının arasında yürürken bu izler, adanın 
kılavuzlarından Ozan Gürhan Karahan'dan dinlenen tarihsel bilgilerle örtüşünce, heyecan veren 
bir coğrafya parçasında olduğumuzu daha yoğun 
hissediyorsunuz. Karahan, 1984'te, Argonotlar 
Efsanesi'ni yeniden yaşamak için, antik dönem 
teknikleriyle yapılmış bir tekneyle yola çıkan Tim 
Sever'in ve arkadaşlarının bu adada özellikle konakladıklarını belirtiyor. Gerçekten de kaynaklar, 
bu adanın tarih boyunca sığınılacak bir liman 
olduğunu, dolayısıyla bir yerleşime olanak sağladığına işaret ediyor. 

Giresun Adası'nın antik dönem ve sonrasında- 
ki kaynaklarda, örneğin Pilinius'un “İistariaum 
Mundi” adlı yapıtında yer alıyor olması da buranın yöre tarihi ve denizciliği açısından önemine 
işaret ediyor. Adanın çoktanrılı dönemde bir 
dinsel merkez olarak da kullanıldığını düşündürten buluntular, Celal Bayar Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Gazanfer 
İltar başkanlığındaki kazılarla ortaya çıkarılıyor. 
Duvar kalıntıları adanın geçmişte çepeçevre surla 
kaplı olduğunu söylüyor. Bu surların taş ve teknik 
yapısı, hemen karşıdaki Giresun Kalesi ile bire bir 
benzer. Kalenin Pontus krallarından Mithradates 
tarafından yaptırıldığı biliniyor. Adadaki surların 
da aynı döneme ait olabileceği henüz kesinlik kazanmasa da azımsanmayacak bir olasılık. 

Giresun Adası'nın doğal bitki örtüsü de karşısındaki kara parçasının bütün özelliklerini küçücük bir 
coğrafyada toplamış görünüyor. Defne ve akasya 
ağaçlarının çoğunlukta olduğu bir korulukla kaplı 
adada, yörede yetişen meyve ağaçlarının aşılanmamış, yabani türlerini de görmek mümkün. Bin bir 
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Karadeniz'de ender rastlanan bir coğrafi 
oluşum olan Giresun Adası, topografik olarak 
anakaranın bir uzantısı gibi duruyor. Ada 40 
bin metrekare büyüklüğe sahip. 


renkli ve keşfedilmeyi bekleyen, uzmanlarca 40'ın 
üzerinde tür çeşitliliği gösterdiği söylenen çiçeklerin çevrelediği patikalarda yürürken, ağaçların 
dallarını saran kuş yuvaları, insanları çığlık çığlığa 
karşılayan kuşlar da adaya heyecan verici bir özellik 
katıyor. Kayalıklarında martıların ve kargaların özgürce üreyip yaşadıkları ada, karabatakların üreme 
alanı olarak ekolojik bir işleve de sahip... Doğu Karadeniz yöresinin tek adası olan Giresun Adası'na, 


tarihin ve özgür doğanın içine doğru bir yolculuğu 
çıkmak artık mümkün. Giresunlu bir grup gönüllü 
yatırımcının kurduğu turizm şirketiyle başlattığı 
“ada turu” yine “Altın Post” adlı tekneyle gerçekleştiriliyor. Yöre ile ilgili projeler geliştiren ve adayı 
“tarih ve doğa turizmine” kazandıran Hakan Adanırın organizasyonuyla günün belirli saatlerinde 
gerçekleştirilen ada turunda konuklara rehberlik 
hizmeti de veriliyor © 
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ABD / LOUISIANA 


eKerKamışı VE baz 


Şekerkamışı tarlalarında çalışan kölelerin hüzünlü 
hikâyelerinin hâlâ çınladığı çiftlikler... İsyanın, umudun, 
neşenin, yaşamın müziği caz... New Orleans farklı 
katmanlara sahip tarihi, kültürel zenginliği, eğlencesi 
ve kapanmamış hesapların peşindeki hayaletleriyle 
Amerika'nın en güzel, kendine özgü şehirlerinden biri. 


YAZI VE FOTOĞRAFLAR: BURCU BAŞAR 
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Buddy Bolden, Louis Armstrong 
gibi üstatların doğum yeri New 
Orleans, iyi müzik dinlemek 
isteyenlere sayısız seçenek 
sunuyor, ama bu konuda 
“şehrin en çok öne çıkan köşesi 

ğ Frenchmen Caddesi. 


New Orleans'ta müzik her 
yerde; kafede, sokakta, 
yolda... Frenchmen 
Caddesi'nde bisikletli bir 
grup, taşıdıkları küçük 
hoparlörlerle etrafa 

caz ezgileri saçıyor. 
(altta). Mississippi Nehri, 
Kanada sınırından denize 
döküldüğü Meksika 
Körfezi'ne kadar ABD'yi 
kuzeyden güneye kat 
ediyor ve 10 eyaletten 
geçiyor. Bu büyük ve 
güçlü akarsu ülke içinde 
geçmişten beri önemli 
bir taşımacılık hattı; New 
Orleans da üzerindeki en 
önemli limanlardan biri 
(karşı sayfada). 


endi ülkesinden de yaşlı bir şehir New 
Orleans. Sakinlerinin her fırsatta övündüğü gibi 2018'de 300'üncü yaşını kutlayan bu şehrin tarihi, 4 Temmuz 1776'da 
bağımsızlığını ilan eden Amerika Birleşik Devletleri'nden 58 yıl önceye gidiyor. 
Hikâyesi ise dünyanın en uzun dördüncü nehri 
olan, Kanada'dan ABD'nin güneyine kadar inen 
Mississippi Nehri'yle başlıyor ve bugün halen bu 
eşsiz akarsuyun hükmünde devam ediyor. 
Kanada'dan başlayıp Mississippi'nin izinde 
ABD'nin bugün New Orleans'ı da içine alan güney eyaletlerinden Louisiana'ya kadar ilerleyen 
Fransızlar tarafından 1718 yılında kuruluyor şehir. Ülkenin bir diğer eski yerleşimi New Mexico'dan kalkan gece uçağım sabah ışıklarıyla New 
Orleans'a yaklaşırken yukarıdan bakıldığında bir 
yılanı andıran Mississippi'yi görüyorum. Nehrin, 
bugün bir diğer adı da “hayaletler ve ölüler şehri” 
olan New Orleans'ta ölülerin nasıl gömüleceği 
konusunda dahi söz sahibi olduğunu sonradan 
öğreneceğim. Aynı bu şehrin insanlarının eğlenceye doyamadıklarından dolayı öldükten sonra bile şehre sıklıkla dönmelerini öğreneceğim 
gibi. Rivayete göre dünyada görülmemiş hesabı 


kalanlar hayalet olarak görünürmüş. New Orleans 
da şüphesiz kapanmayan hesapların şehri, bugün 
insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden 
olan köleliğin de bir zamanlar başşehirlerinden 
birisi olduğu gibi... 

Bu, New Orleans'a ikinci gelişim. Önceki seyahatim beni sadece New Orleans'ın en çok bilinen 
eğlenceli yüzüyle tanıştırmıştı. Bu sefer ise şehrin 
geçmişine, farklı katmanlarına gideceğim. Bunun 
için de öncelikle New Orleans'ın biraz dışına çıkmam gerekiyor. 


UTANÇ ÇİFTLİKLERİ 

Mississippi Nehri henüz tren yolu altyapısı 
yokken taşımacılıkta önemli rol oynuyordu, New 
Orleans da ABD'nin en kuzeyinden en güneyine kadar inen bu nehir üzerinde o dönemki en 
önemli liman yerleşimiydi. Bunun neticesinde, 
şehir 1700'li yıllarda köleliğin başşehri haline 
geldi, çünkü Mississippi köle taşımacılığı için de 
kullanılıyordu. Bugün ihaneti simgelemek için 
kullanılan “sold down the river” (nehrin aşağısın- 
da satılmak) sözü de o dönem için en ağır kölelik 
koşullarına gebe güneyde, New Orleans'ta yapılan açık arttırmalarla satılan kölelere istinaden 
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El yapımı lambaların 
üretildiği French 
Ouarter'daki atölye 
haftanın yedi günü açık 
(en üstte). 

New Orleans türün bütün 
çeşitlerinin dinlenebileceği 
çok sayıda caz kulübüne 
sahip (üstte). 
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doğmuştu. Köleler Mississippi Nehri üzerinden 
nehrin en güneyindeki New Orleans'a satılmak 
için getiriliyor ve açık artırmalarda satın alınan 
bu köleler şehrin dışındaki şekerkamışı çiftliklerinde çalışmaya götürülüyordu. Bölgenin toprağı 
pamuk tarlalarındansa şekerkamışı çiftçiliklerinin 
kurulmasına olanak veriyordu. 

Bugün bu çiftliklerden bazıları ziyarete açılmış 
durumda ve kölelere ayrılan kulübelerden çiftlik 
sahiplerinin evlerine içine kadar birçok alanı ziyaret edebiliyorsunuz. Ben öncelikle Fransız kreol 
Duparc ailesinin üyelerinden Laura Duparc'ın 
çiftliğini ziyaret ediyorum. Kimlere “kreol” dendiği, New Orleans'ta sorduğunuz kişiye göre değişen bir konu. Hatta cevaplar hangi dönem için 
sorduğunuza göre bile değişebiliyor. En yaygın 


kabul edilen tanım, Fransız veya İspanyol olup 
Louisiana topraklarında doğanlara kreol dendiği 
yönünde. Bir dönem, bu tanım uyarınca kreol 
kabul edilen bir aile tarafından kullanılmış Laura Çiftliği, sahibinin yıllar sonra çitlikteki hayata 
ilişkin günlüklerinin bulunması sayesinde hakkında en çok bilgiye sahip olunan çiftlik. Burayı 
kendi başınıza gezmeniz mümkün değil. Belirli 
saatlerde çiftliğin kendi elemanları tarafından 
verilen turlara katılarak ziyaret etmeniz gerekiyor. Rehber, turun her anında çiftlikteki hayatı 
gözünüzün önüne getirmenizi sağlayacak bilgiler 
veriyor. Kimi hikâyelerde çiftliğin sahibi ailenin 
evinde hizmet veren kölelerle aile üyeleri arasında arkadaşlık oluştuğunu hissediyorum, ancak 
rehberimiz bu algıyı yarattığının farkında, hemen 
uyarıyor; “kaynaşma ırklar arasında asla eşitlik 
anlamına gelmemekteydi”. Günlüklerin sahibi 
Laura Duparc gibi kölelik kavramını benimseyememiş olmaları sebebiyle bugün “iyi kapli” olarak 
anılan kimi aile bireyleri ile evin içinde görevlendirilen köleler arasında oluşan arkadaşlık bile bu 
gerçeği değiştirmiyordu. 

Duparc ailesinin evinden çıkıp şekerkamışı 
tarlaları ve kölelere ayrılan kulübelere geçtikten 
sonra “eşitlik” ihtimali bir daha hiç aklımdan 
geçmiyor. Bölgenin özellikle yazları aşırı sıcak 
iklim koşulları dikkate alındığında bu küçücük 
kulübelerde aynı anda 15 kişinin yaşadığını hayal 
etmek dahi istemiyor insan. Şekerkamışı oldukça 
yüksek bir bitki. Tarlada çalışan köleler hemen 
yanlarında çalışan diğer kişileri göremiyordu, 
kamışlar için kullandıkları palalarla birbirlerinin ölümüne sebep verebiliyorlardı. Köleler için 
ortalama yaşam süresi 35 yıldı. Oysa ki Duparc 
ailesinin çoğu üyesi en az 60'lı yaşlarına kadar 
yaşamış. Beni en çok sarsan ise bu çiftliği en son 
terk eden köle ailesinin 1977 yılında gitmiş olması. Köleliğin ABD'deki İç Savaş neticesinde 1866 
yılında kaldırıldığını dikkate alınca, 1977'ye kadar 
çiftlikte yaşamaya devam eden aile bana köleliğin 
nasıl büyük bir insanlık dramı olduğunu daha 
da fazla hissettiriyor. Rehberin de dediği gibi “İç 
Savaş geliyor, İç Savaş gidiyor ancak hiçbir şey 
değişmiyor”. Topluma asla entegre edilmemiş ve 
eğitilmemiş bu insanların bir anda yeni bir hayata 
uyum sağlaması ve geçinebilecek iş imkânlarını 
yaratması mümkün değil. Çoğu aile daha önce 
köle olarak çalıştıkları çiftliklere bu sefer cüzi ücretlerle çalışmak için geri dönüyor. 

Laura Çiftliği'nden sonraki durağım ise aynı 
New Orleans gibi en az 300 yıllık olduğu düşünülen meşe ağaçlarının gölgesindeki Oak Alley Çiftliği. Burayı en son yerleşmek amacıyla satın alan 
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Stewarts ailesi, çiftliği bir müze ve otele çevirmiş. 
Burayı da rehberlerle gezmek durumundasınız, 
farklı olarak buradakiler kostüm giyiyor. Oak 
Alley Çiftliği birçok filme de ev sahipliği yapmış. 
En ünlüsü ise New Orleans'lı yazar Ann Rice'ın 
kitabından filme uyarlanan “Vampirle Görüşme”. 
Oak Alley, filmin başrolündeki vampir Louis'nin 
evi olarak kullanılmış. Çiftlikleri ziyaret ettikten 
sonra şekerkamışı tarlaları ve bataklıklardan geçerek şehre dönüyorum. Tarlalar dönüş yolunda 
çok başka hisler uyandırıyor bende... 


ÖLÜLER VE HAYALETLERİN ŞEHRİ 

Canal Caddesi, bir zamanlar New Orleans'ı 
Amerikan tarafı ve Fransız tarafı olarak bölüyordu. Mimarisi ağırlıklı olarak İspanyol döneminden kalsa da “French Ouarter” olarak adlandırılan mahalleye gidiyorum. New Orleans, 
Fransızlar tarafından ABD'ye “Louisiana Satın 
Alımı” neticesinde 1803 yılında satılmadan hemen önce yaklaşık 40 yıl İspanyol egemenliğinde 
kaldı. Fransızlar 1800 yılında şehrin ve eyaletin 
egemenliğini İspanyollardan geri aldıktan çok 
kısa süre sonra bugünün değeriyle yaklaşık olarak 250 milyon dolara gerçekleşti bu satış ve tüm 
Louisiana ABD'ye geçti. 

New Orleans tüm bu farklı kültürlerin karmaşasını hazmedip, günümüz Amerika'sından da 
bağımsız kendi kültürünü oluşturabilmiş. Şehir 
renkleri, insanlarının enerjisi sizi ayrı bir boyuta taşıyor. Başka hiçbir yerde duyamayacağınız 
hikâyeler çıkıyor karşınıza. Maddi sorunlar nedeniyle restoranını devretmesi gerekmiş ve yıllar 
önce ölmüş bir restoran sahibinin, sürekli hayalet 
olarak mekâna gelmesi ve restoranın şimdiki sahiplerinin bu ziyaretlere çözüm olarak kendisine 
daimi bir masa ayırması gibi... New Orleans'ta 
her şey mümkün! Nitekim restoran sahipleri de 
masayı yerleştirdikten sonra öteki dünyadan ziyaretlerin kesildiğini iddia ediyor. 

Her ne kadar şehrin hayaletleri daha fazla 
ilgi çekse de, New Orleans gerçekten bir “ölüler şehri”. Mezarlıkları bu denli ziyaret edilen başka bir şehir yoktur. Şehrin ölülerinin 
yaklaşık yüzde 90'ının toprağın altına değil, 
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Meşelerin Göldesinde 
Adını yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen meşe ağaçlarından 
alan Oak Alley Çiftliği'nin yolu bu görkemli ağaçlarla süslü. Kölelerin 


çalıştırıldığı şekerkamışı tarlalarıyla zenginleşen çiftlik, günümüzde bu 
karanlık dönemi daha yakından tanımak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. 


üstüne gömüldüğü dikkate alınınca ne ölüler 
şehri tanımı, ne de mezarlıklara olan ilgi tuhaf 
kaçıyor. Bu işte de Mississippi'nin parmağı var 
tabii. Su seviyesinin biraz altında kalan New 
Orleans'ta tabutların suyla dolmaları ve kimi 
sellerde suya kapılmaları neticesinde “toprak 
üzerine gömme kuralı” getirilmiş. New Orleans'ı neredeyse yerle bir eden Katrina Kasırgası 
ile karşılaştırılan 2016 Louisiana selinde, basına 
da sıklıkla yansıdığı gibi sele kapılan tabutlar 
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hadisesi yaşandı. Bugün artık kimi mezarlıklar 
su seviyesinin üzerindeki alanlarda olsa da dini 
inançları gereği toprak altına gömülmeyi tercih 
eden kişiler ve toprak üzerine gömülmek için 
yeterli maddi imkânı olmayanlar haricinde bu 
gelenek devam ettiriliyor. Penceresiz kulübelere benzeyen toprak üstü mezarlara birden fazla 
kişi gömülebiliyor. Topluluk mezarları, beni 
nispeten daha yaygın olan aile mezarlıklarından 
daha çok şaşırtıyor. Topluluk mezarlıkları, ayrı 
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Şekerkamışı tarlalarında çalışan kölelerin ortalama yaşam süresi 35 yıldı. 


Oak Alley Çiftliği'nde çiftlik sahipleri yeşillikler içinde, gösterişli bir evde 
yaşıyordu. Burası şimdi rehber eşliğinde gezilebiliyor. Köleler ise New Orleans sıcağında 
kalabalık gruplar halinde küçük kulübelerde (sağda) kalıyorlardı. 
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Fotoğraf, 1900'lü yılların başında New Orleans'ta şekerkamışı toplayan siyahları gösteriyor (üstte). 
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GETTY IMAGES 


Mississippi Nehri taştığı zaman mezarlıklar sualtında 
kalıyor, tabutlar sele kapılıyordu. Bunu önlemek 

için de penceresiz kulübelere benzeyen “toprak 

üstü mezarlar” yapıldı. Bu tip örneklerin çokça yer 
aldığı Lafayette, günümüzde New Orleans'ın en ünlü 
mezarlığı. 


bir aile mezarlığına maddi imkânları yetmeyenlere hitaben doğmuş. Tıpkı bir diğer ekonomik defin yöntemi olarak görülen ve Lafayette 
Mezarlığı'nda da örneğine rastladığım çekmece 
görünümlü duvar mezarlıklar gibi. 


CAZIN KALBİ 

Şehir gerçek ve hayal arasında o kadar fazla 
hikâyeye sahip ki, ünlü Sri Lanka doğumlu Kanadalı yazar Michael Ondaatje de Türkçeye çevrilmemiş nadir kitaplarından Coming Through 
Slaughter'da New Orleans'ın hikâye kültüründen 
istifade ediyor. Ondaatje kitabında şehrin merkezindeki parka da adını veren ve gelmiş geçmiş 
en ünlü caz sanatçılarından kabul edilen Louis 
Armstrong'dan 24 yıl önce, 1877'de New Orleans'ta doğan ve bugün daha az bilinse de kimilerince caz müziğini başlatan müzisyen olarak kabul edilen Buddy Bolden'ın hikâyesini anlatıyor. 
Bolden'ın yine bir New Orleans'lı olan ve şehrin 
o dönem yasal olan kırmızı mahallesi Storyville 
fotoğraflarıyla bilinen E. |. Bellocg ile arkadaşlığı 
üzerinden ilerleyen bu hikâyede kaynak eksikliği 
Ondaatje'yi yıldırmıyor. Boşlukları şehrin de ru- 


Şehrin ölülerinin yaklaşık 


yüzde 90'1 toprağın altına değil, üstüne 
“gömülmüş” durumda. 
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huna uygun şekilde kendi zihninden hikâyelerle 
dolduruyor. Anlatıcının sıklıkla değiştiği bu kitabın seyri de kahramanının hem kendisi, hem de 
müziği gibi caza uygun şekilde kuralsız ilerliyor. 
Ben de New Orleans'ın caz yüzü için kendime Ondaatje'nin bu kitabını rehber seçiyorum. 
Bugün bekârlığa veda partileri ötesinde New 
Orleans'lılar için iyi müzik anlamında hiçbir şey 
ifade etmeyen Bourbon Caddesi yerine Frenchmen Caddesi'ne gidiyorum. Yalnızca bir kere 
değil, New Orleans'ta kaldığım her gece tekrar 
dönüyorum bu caddeye. Kitapta akşamları caz 
sanatçısına dönüşen ancak gündüzleri bir berber 
olarak anlatılan Buddy Bolden'inkisi olmasa da 


her yıl 31 Ekim'de kutlanan ve New Orleans için 
Noel de dahil olmak üzere tüm bayramlardan 
daha özel olan Cadılar Bayramı dekorlarıyla süslenmiş bir berber buluyorum ilk gidişimde. Bolden dönemlerinden kalmış kadar eski olmasa da 
ilgi çekici bir dekora sahip. Her yanından müzik 
fışkıran bu sokakta her caz barın önünde dakikalarca duruyorum. Her açıdan esnek bir şehir 
New Orleans; kimse size mekâna girin ısrarında 
bulunmuyor, nereden nasıl en rahat dinleyebiliyorsanız müziği, dilediğiniz yerde durabilirsiniz. 
Bir sonraki akşam ise daha önce de gördüğüm 
ancak dekor zannettiğim caz enstrümanlarını 
birden ellerine alan ve en fazla 15-16 yaşında olan 


gençlerden oluşan sokak topluluğu oluyor Bolden'la özdeşleştirdiğim an. Kitapta Buddy Bolden'in müziğinin yakın bir arkadaşı tarafından 
anlatıldığı bölümdeki gibi hissediyorum kendimi. 
Müziğin güzelliği ve coşkusu kadar dekor sandığım enstrümanların birden canlanmasının da 
etkisi oluyor bunda. 

New Orleans, insanlık tarihinin en acı ve utanç 


veren dönemlerinden birini yaşamış, ama her şeye 


rağmen yine insanlık tarihinin en umut veren, bir 
yandan da en isyankâr müzik türlerinden birine 
merkez olmuş. Bu durum tesadüfi değil. George 
Gershwin tarafından Porgy ve Bess operası için 
yazılan, ancak yeniden uyarlanması sonucu bugün 


en klasik caz eserlerinden kabul edilen Summertime'ın bir kadın kölenin kucağındaki bebeğe ninni 
olarak söylediği sözlerini, belki bir de yukarıda 
Laura Çiftliği'ndeki yazları düşünerek dinlemeli: 
“Yazın yaşamak kolaydır diyorlar... Bu sabahlar- 
dan birisinde sen de kalkacaksın ve şarkı söyleyeceksin, kanatlarını açacaksın ve göklere uçacaksın, 
ama bu sabaha kadar seni hiçbir şey incitemez, 
annen ve baban yanında olduktan sonra...” 

New Orleans birçok kültürü içinde barındıran 
bir şehir olmasının ötesinde, birçok duyguyu da 
içinde barındırıyor. Acı, isyan, mutluluk ve en 
sonunda da coşku... Sen kendinden başka hiçbir 
yere benzemiyorsun New Orleans © 
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Nadir bitkilerin süslediği kumullar, nice hayvanın barınağı ormanlar, su 
samurlarının yüzdüğü, telkuyrukların, puflaların beslendiği sular... Çatalca 
ilçe sınırlarındaki Terkos (Durusu) Gölü, İstanbul'un hayati su kaynaklarından 
biri; bunun yanında çevresindeki farklı yaşam alanlarını besleyen bir doğa 
hazinesi. Ama bir metropolün yanı başında olmanın baskısıyla karşı karşıya. 


YAZI: FERDİ AKARSU / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN 


Karadeniz sahilinin hemen ardındaki 
Durusu, eski ve daha yaygın kullanılan 
adıyla Terkos Gölü bir lagün oluşumu. 
Hikâye, yükselen Karadeniz sularının 
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Gölün sığlaştığı alanlarda köklerine tutunacak 
çamur bulan sazlar peyzajı dolduran ana 
etmenlerden biri. Bu sazlıklar aynı zamanda birçok 
su kuşu için de önemli bir gizlenme ve üreme alanı. 
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erdi su getir.” “Anneanne, 
hangi sudan getirmemi istiyorsun?” “Terkos getir...” 
Buna benzer konuşmalar 
sadece İstanbul'da değil, 
Samsun veya Bitlis, Türkiye'nin dört bir yanında 


duyulmuştur. Evin muslugundan akan suyun adı Terkos'tur. Elbette ki çoğumuz 
bu Terkos'un ne olduğunu, ismin nereden geldiğini dahi bilmiyorduk telaffuz ederken... 
İşim gereği doğal alanlar ve canlı türleri 
üzerine çalışıyor olmasam, 2004 yılına değin 
süren derin uykudan belki de hiç uyanamayacaktım. Tüm Türkiye'deki sulak alanlarda Kış 
Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) organize 
ediliyor ve yeni kuş gözlemcisi olarak ben de 
bazı sayımlara gönüllü katılıyordum. Bu süreçte farkına vardım Terkos isminin Terkos 
Gölü'nden geldiğinin. 
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Terkos Gölü'nde irili ufaklı çok sayıda koy 
bulunuyor. Bunların en derin ve köylere yakın 
olanında ise küçük bir iskele var. Yakında 
bulunan ve turizm bakımından en gelişmiş 
köylerden biri olan Balaban, geniş tarım 
alanlarına da sahip. 


Anadolu ve Trakya'da uzun yıllar birçok 
köyün su ihtiyacı köylerin çeşmesinden karşılanıyordu. Radyonun hâkim iletişim aracı olduğu yıllardı. Bütün hayat radyo sinyallerinde 
yankılanıyordu ve tabii İstanbul, şimdi olduğu 
gibi o zamanki tabirle “ajanslarda” ilk sıradaydı. 
Ve elbette İstanbul'un su sorunu tarih boyunca 
olduğu gibi yine devam ediyordu. Radyodan 
Terkos suyunun musluklardan aktığı duyurulduğu için tüm Anadolu kendi evinde musluktan akan suya “Terkos” diyordu. Günümüzde 
büyük kentlerin uzağındaki köylerde yaşlılarla 
konuşurken musluk suyuna hâlâ Terkos dendiğini duyabilirsiniz. 

Roma döneminde inşa edildiği düşünülen 
isale hattı ile geçmişte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Terkos Gölü, 1850'li yıllardan 
itibaren kurulan pompa istasyonu ve hatları ile 
İstanbul'a su tedarik etmeyi sürdürdü. Bugünkü ismi İSKİ olan işletme, o günlerde Terkos 
Şirketi olarak bilinen Dersaadet Anonim Su 
Şirketi'ydi. 

Terkos, diğer adıyla Durusu Gölü, Karadeniz kıyısında ve Marmara Bölgesi'nin Çatalca 
kesiminde yer alıyor. Göl, İstanbul ilinin kuzeybatısında ve merkeze yaklaşık 50 kilometre 
mesafede. Günümüzde de geçmişte olduğu gibi 
hayati önem taşıyan göl doğal sit ve tabiatı koruma alanı statüleri taşıyor. 

Adını hemen yanındaki Terkos isimli yerleşimle paylaşan gölün çevresinde tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçinen köyler uzanıyor. 
Baltalık meşe sahalarının ve makiliklerin bulunduğu alanlarda odun kömürü üretimi temel 
faaliyetler arasında. Bunun yanında göl içinde 
balıkçılık da sürüyor. Genellikle küçük iskele 
ve kayıklarla geleneksel yöntemlerle sürdürülen 
bu faaliyet, yöre sakinleri için ek gelir kaynağı. 
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İstanbul'un temiz su 
ihtiyacını karşılayan 
Terkos havzası, uzun 
zamandır inşaat 
baskısı altında. Yapımı 
devam eden üçüncü 
havaalanı ve bağlantı 
yolları bu sorunu daha 
da büyütüyor, havzanın 
doğal bütünlüğünü 

ve su üretimini tehdit 
ediyor. 
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Terkos Gölü, tarihten beri İstanbul'un en önemli, 
en gözde doğal varlıklarından biri. Gölde bugün 
de balıkçılık ön plana çıkıyor. 


Günübirlik turizm aktiviteleri özellikle yaz aylarında yoğunlaşıyor. Turistler için cazibe değeri 
taşıyan yerler arasında Karaburun ve Ormanlık 
plajları ön planda. 


YABAN METROPOL 

Terkos Gölü bir lagün oluşumu. Hikâye, yükselen Karadeniz sularının karaya doğru ilerleyip 
bir koy meydana getirmesiyle başlıyor. Zaman 
içinde kıyı seti ile deniz bağlantısı kesilen koy, 
bir göle dönüşmüş. Terkos Gölü'nün oluşumunda Istranca Deresi'nin taşıdığı alüvyonlar 
da etkili olmuş. Göl ile Karadeniz'i birbirinden 
ayıran kumullar, büyük bir kıyı şeridi boyunca 
yayılıyor. Buralar kum zambağı gibi kumul habitatına özgü bitki türlerine yaşam alanı oluşturuyor. Göl ile deniz arasında kalan kumul ve 
alüyvon zemin üzerinde ormanlar da bulunuyor. Ormanlık alan içindeki kurak tepelerde ve 
güney yamaçlarda ise yer yer fundalıklar uzanıyor. Gerek kumullar, gerek fundalıklar nadir ve 
korunması gerekli yaşam alanları olarak tanımlanıyor akademik çevreler tarafından. 

Gölün tarihi ve coğrafik önemi yanında İstanbul için bir doğal rezerv görevi görmesi, 
önemini daha da pekiştiriyor. İstanbul dünyadaki diğer metropollere kıyasla doğal alanlar 
konusunda oldukça şanslı. Büyükçekmece ve 
Küçükçekmece gölleri, kuzey ormanları günümüzde ilin doğal alanlarından birkaçı. Bunun 
yanında kuzey-güney yönünde kıtalar arası kuş 
göç rotalarından biri İstanbul'dan geçiyor. Yılda iki kez gerçekleşen göç esnasında on binlerce 
göçmen kuş leylekler gibi süzülerek İstanbul 
semalarından göçüyor. 

Terkos Gölü, çağlardan beri devam eden bu 
göçte önemli bir işleve sahip. Göç esnasında 
yorgun düşen kuşlar gecelemek için çoğunlukla 
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1) Çulha (Remiz pendulinus), incecik gagasıyla ustaca dokuduğu testi 
benzeri yuvasını söğüt dallarının ucuna asar. Erkekleri çok eşli olan bu 
kuş, bir üreme mevsiminde birden fazla yuva yapar. 

2) Angıt (Tadorna ferruginea),ördek ile kaz arası bir kuş. Aşkları halk 
hikâyelerine konu olmuştur ve daima eşler halinde gezerler. 

3) Çakal (Canis aureus), sulak alanlarda sık görülen yırtıcı memeli 
türlerinden. Terkos Gölü etrafındaki uygun avlanma ve yuvalanma 
alanlarının çokluğundan dolayı yörede sık görülüyor. 

4) Kuzey ülkelerinde üreyen karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina), kışın 
ve göç dönemlerinde Türkiye'de de görülüyor. 

5) Pufla (Somateria mollissima), Avrasya ve Kuzey Amerika'nın kuzey 
kıyılarında üreyen bir deniz ördeği. İstanbul, Kırklareli ve Samsun'da 
soğuk kışlarda az sayıda bireyin kayıtları var. 

6) Telkuyruk (Clangula hyemalis), Kuzey Amerika ve Avrasya'nın en kuzey 
kesimlerinde üreyen bir ördek türü. Türkiye'de sadece kuzeyin soğuk 
kışlarından kaçan bireyler kışın ve oldukça az sayıda görülür. Kıyıköy ve 
Terkos sahilleri, görüldükleri az sayıda yerlerden. 

7) Mavi baştankara (Cyanistes caeruleus), göz alıcı renkleriyle ressam 
fırçasından çıkmış gibi. 


FOTOĞRAFLAR: AHMET KARATAŞ 


Terkos Gölü, özellikle kuşlar açısından önemli. 


100 ATLAS-OCAK2018 


TERKOS GÖLÜ -ATLAS 101 


Terkos Gölü'nü büyük 
oranda çam ağaçları 

ve meşelik ormanlıklar 
çevreliyor. Orman içi 
açıklıklarda ise dağ çileği 
ve menengiç gibi maki 
türevleri yer alıyor. 
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güvenli doğal alanları tercih ediyor. Terkos 


Gölü, günümüzde kuşlar için önemli bir durak 
olmayı sürdürüyor. Sonbahar ve ilkbaharda alanı ziyaret ettiğinizde semaya dikkatli bakın. Çok 
sayıda göçmen kuş görebilirsiniz. 

Göl ve çevresindeki sulak alanlar çok sayıda 
kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Su kuşlarının 
ağırlıkta olduğu bölgede, yıl boyunca küçük 
akbalıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, yeşilbaş, küçük batağan, saz delicesi gibi yaygın türleri 
görebilirsiniz. Ayrıca özellikle kış mevsiminde 
kuzeyden kışlamak için gelen çok sayıda ördek, 
kuğu ve kaz türlerini görme şansınız bulunuyor. 
Nadir türler, alanın önemini küresel boyuta taşıyor. Bu türler arasında kış aylarında nadiren 
görülen büyük orman kartalı ve sağlıklı ormanların gösterge kuş türlerinden aksırtlı ağaçkakan öne çıkanlar. 

Havalar iyice soğuduğunda, normalde Kuzey 
Avrupa ve Sibirya gibi coğrafyalarda üreyen ve 
Türkiye'de yalnızca kış mevsiminde ve nadir 


olarak görülen pufla, kara ördek ve telkuyruk 
gibi deniz ördeklerine Karaburun açıklarında 
rastlayabilirsiniz. Göl içinde ise yine nadir ördeklerimiz arasında sütlabi, Sibirya kazı görülebilecek kuş türleri arasında. Gölün sığlaştığı 
yerlerde su yüzeyini kaplayan nilüferler ve onların çevresinde üreyen bıyıklı sumrular, buradaki canlılığın günümüzde de devam edebilen 
yanlarını gösteriyor. 

Roma ve Osmanlı dönemlerinden beri 
önemli bir avlak olarak görülen alanda, günümüzde hâlâ çok sayıda memeli türü gözlemlenebiliyor. Bu türler arasında tilki, karaca, 
yaban domuzu, yaban tavşanı ve özellikle sulak 
bölgelerde nadir de olsa su samuru bulunuyor. Son derece nadir ve tehlike altında olan 
su samurunun göl çevresinde geçmişte sıklıkla 
görüldüğüne dair çok sayıda rapor bulunuyor, 
ancak, günümüzde durumun hiç de iç açıcı 
olmadığı, türe yönelik koruma çalışmaları gerektiği, hatta gölün bazı bölümlerine yeniden 


Ücretsiz indir; 
/TVizle, 26 radyo dinle. 


Gölün doğusunda, Durusu 
beldesi yakınlarında suyun 
üzerini nilüferler kaplıyor. 
Sazlıkların ardında ise 
söğütlerin ağırlıkta olduğu 
ağaç grubu uzanıyor. 
Terkos Gölü'nün etrafı 
büyük ölçüde yalancı 

maki ve yer yer yaprak 
döken ağaçlarla çevrili. 
Kuzey kesimlerinde ise 
kumul ağaçlandırması 
kapsamında geniş sahil 
çamı plantasyonu var. 
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yerleştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 
gerektiği akademik çevreler tarafından vurgulanıyor. Göl içinde ve çevresinde sulak alanlarda görülebilecek diğer önemli canlı türleri arasında Türkiye'de son derece sınırlı bir yayılış 
alanına sahip kırmızılı kurbağa ve çoğunlukla 
temiz sularda görülebilen benekli su kaplumbağası ön plana çıkıyor. 

Tüm bu özellikleriyle Terkos Gölü ve havzası 
mutlak olarak korunması gereken yerler. Gelin 
görün ki havza içinde ve hatta göl çevresinde 
yoğun yapılaşma baskısı bu doğal alanı tehdit 
ediyor. Gölü denizden ayıran kumul şeridinden 
kaçak yollarla kum alınması, hem kumul bitkilerini ve diğer canlı türlerini, hem de tuzlanma- 


ya karşı hassas tatlı su canlılarını tehdit ediyor. 


Havza ve çevresinde inşa edilen üçüncü havaalanı için kesilen ormanlar ve açılan yolların 
etkilerini ise önümüzdeki yıllarda hep birlikte 
göreceğiz. 


Peyzaj Ekoloğu Dr. Pınar Pamukçu Albers, 
Terkos içme suyu havzasının korunmasına yönelik tanımlanmış olan mutlak ve kısa mesafeli 
koruma alanı içindeki artan yapılaşmanın, havzadaki su miktarını, su rejimini ve su kalitesini 
etkileyebileceği üzerinde duruyor. Albers, orta 
ve uzun mesafeli koruma alanı statüsü verilen 
coğrafi kısımlar arasında havalimanı ve bağlantı 
yolları için arazide yapılacak her uygulamanın 
havzadaki doğal bütünlüğü ve su üretimini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. 

Terkos Gölü, sadece İstanbul için değil, Türkiye ve dünya ölçeğinde önem taşıyan bir yaşam alanı. Su sadece biz insanların değil, göl ve 
çevresinde yaşayan tüm canlıların temel hakkı. 
Dünyanın geçmişte, şimdi ve gelecekteki en 
önemli sorunlarından biri olan içilebilir suya 
ulaşma zorunluluğu göz önüne alındığında, 
Terkos Gölü ve havzasının değeri daha iyi ortaya çıkıyor © 
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İzmir'in modern bir kent 
olma yolunda attığı adımları 
özel kesitler halinde sunan 


“19. YÜZYILDA İZMİR” 


albümü hediye! 


HEPSİ VE DAHA FAZLASI 
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© Gezginlere özel kablosuz çözümler 


Tüm elektronik cihazlarımız için enerjiye ve bağlantı ihtiyacı sebebiyle kablolara bir şekilde 
ihtiyacımız var. Ancak gelişen teknoloji ile beraber bazı noktalarda kabloları hayatımızdan 
çıkarmaya başladık. Bu gelişme özellikle gezginler için önemli bir ihtiyacı da karşılamış oldu. çi 


Aslında kablosuz kulaklıklar uzun zamandır 
hayatımızda, ancak bu ürünleri ya tek yönlü, ya 
da boyundan askılı biçimde görüyorduk. Apple 


otomatik olarak açılan AirPods, kulağınızdan ç . 
çıkardığınızda müziği duraklatıyor, sesinizle > 
verdiğiniz komutlarla şarkılar arasında geçiş 


AirPods gibi tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar 
ise, müzikal alanda bir nevi devrim niteliği taşıyor. 
Apple AirPods, tamamen kablosuz yapısı, zahmetsiz 


yapmanızı sağlayabiliyor ve yalnızca iPhone değil, 
Watch, iPad veya Mac ile de bağlantı kurabiliyor. 24 
saate kadar pil ömrü sunabilen AirPods, yalnızca 


kullanımı ve tatmin edici ses kalitesiyle özellikle 
Apple kullanıcılarına hitap ediyor. Tek bir dokunuşla 


15 dakikalık şarj ile 3 saate kadar dinleme süresi de 
sağlayabiliyor. 899 TL 


© Verilerinize her oOÂ© Dahauzun pil ömrü 
yerden erişin 


Akıllı telefonların en büyük sıkıntısı çabuk tükenen pilleri. 

Teknoloji şirketleri, pek çok konuya çözüm buldu, ancak 

halen “uzay teknolojisine” sahip tükenmeyen bataryaları 

telefonlarımıza yerleştiremediler. Pil ömrünü uzatmak ise 

mümkün! Mobil şarj cihazları bunun için var. TP-Link TI- 

PB10400 -ismindeki gibi- tam 10400 mAh kapasiteli bataryasıyla, 

akıllı telefonu birden çok kez şarj edebiliyor. Hatta iki farklı USB portu 

sayesinde, aynı anda iki farklı telefonu da şarj edebilen bu cihaz, telefonun 
pilömrünün hiç olmadık yerde tükenmesini engelliyor. Hem iPhone, hem Android 
işletim sistemli akıllı telefonlarla kullanılabilen bu minik cihaz, hızlı şarj özelliğine 
sahip. Üzerinde LED el feneri bulundurması da cabası! 59 TL 


Taşınabilir diskler artık yalnızca bilgisayara 
bağlayabileceğiniz türde değil, tamamen kablosuz 
olarak da bulunabiliyor. Lenovo'nun F8oo Multi 
Mode kablosuz taşınabilir diski, ister kablolu 
olarak bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz, ister 
tamamen kablosuz olarak içindeki verilerinize 
erişebileceğiniz bir sabit disk. Kablosuz 


© Gezin, görün, çekin, basın 


Çok gezen ve gördüğünü fotoğraflamayı 
sevenlerdenseniz bu ürün de tam size göre. 
Kablosuz fotoğraf yazıcıları ile dijital fotoğraf 
makineniz veya akıllı telefonunuzla çektiğiniz 


çalışmasını, Wi-Fi özelliğine borçlu olan cihaz, fotoğrafları kolaylıkla bastırabiliyorsunuz. En iyi 


böylece dizüstü bilgisayar bir yana akıllı telefon, /  fotoğrafyazıcılarından biri olan HP Sprocket, 
ablet ve diğer pek çok Wi-Fi destekli cihazlara o sadece 4o Saniye içinde fotoğrafınızı basıp dijital 
rahatlıkla bağlanabiliyor. Özellikle gezmeyi ve —  Platformdan gerçek dünyaya taşıyabiliyor. Çok kolay 
fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu cihaz işinize bir kullanım sunan HP Sprocket, yalnızca 170 gram 
bir hayli yarayacak. Tam 1 TB gibi oldukça geniş ağırlığı ve avucunuza sığan tasarımıyla fazlasıyla 
da kompakt. Böylece onu rahatlıkla yanınızda 


bir kapasitenin sahibi olan Lenovo F8oo Multi Si hagi i 
Mode kablosuz taşınabilir disk, ayrıca telefon veya taşıyabilir ve çektiğiniz fotoğrafları nerede olursanız 
olun anında basabilirsiniz. Özellikle beyaz rengi 


abletinizi şarj edebileceğiniz bir mobil şarj cihaz i i 
olarak da kullanılabilir. 349 TL sevenlere, bu modeli tavsiye ediyoruz. 499 TL 


7D 


sprocket 
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NE YAPACAĞIZ BU 
NÜKLEER SANTRALLERİ? 


» Sürdürülebilir enerji kaynakları ne kadar güvenilir? 
> Güvenli füzyon enerjisine çok yakın olabiliriz. 
> Blockchain denince aklınıza sadece Bitcoin gelmesin. 


Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller ve videolar, 
Popular Science dergisinde sizi bekliyor. 


SAKIN KAÇIRMAYIN! 
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KİTAP 


YEŞİM PÜTGÜL 


GECE FOTOĞRAFLARI NASIL ÇEKİLİR?, ÖZER KANBUROĞLU 


Bak bir yıldız kaydı! 


Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, “Dijital Fotoğrafta Pratik Çekim Teknikleri” serisinin ilk 
kitabı olan “Gece Fotoğrafları Nasıl Çekilir?” 
kitabında birbirinden çarpıcı örnekler eşliğinde teknik bilgiler veriyor. Gece fotoğrafçılığında hangi tip makine ve objektif tercih 
edilmesi gerektiğinden doğal ve yapay ışıkların aynı potada nasıl eritilebileceğine, hava 
durumunu avantaja çevirme yöntemlerinden 
poz zamanlamasına kadar tüm konulara deginilen kitapta her düzeydeki fotoğrafçının 


Kitapta, hemen her fotoğrafçının gönlün- 
de yatan, havai fişek, şimşek, yıldırım ve yıldız kayması gibi fotoğrafların nasıl çekileceği, hangi programlarda nasıl birleştirileceği 
gibi soruların cevapları da verilmiş. Hangi 
noktada otomatik, hangi noktada manuel çekim yapılacağı, hareketli objelerle flaş kullanımı, ASA ve diyafram ayarı gibi bilgiler her 
ana başlıkta adım adım anlatılıyor. “Gece Fotoğrafları Nasıl Çekilir?” kitabı, özellikle, bu 
işe yeni başlayanların her türlü teknik soru- 


IUUNUULU 


DİJİTA 


FOTOĞRAFTA 1 


pratik çekim teknikleri 


anlayıp uygulayabileceği ipuçları sunuluyor. nuna yanıt veren bir kaynak. 


EKOLOJİK MAHALLE 
RALPH WEDER 


Çocuklara verilen çev- 


SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM VE YAPILI ÇEVRE, 
PROF.DR. İLHAN TEKELİ, ANLI ATAÖV 


Tahribat kesin, ya çözüm? 


Günümüzde insanoğlunun yarattığı 


re eğitiminde genellikle 
kötü senaryolar çizildiğini 
ve kötü senaryoların da 
çocuğu çalışmaya değil, 
doğa tahribatının yaşamı tehdit eden bo- umutsuzluğa yönelttiğini 
yuta ulaştığı konusunda hemen herkes aynı 
fikirde. Mesele, bu sorunla nasıl mücadele 
edilebileceği. Prof. Dr. İlhan Tekeli ile Anlı 
Ataöv'ün İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitabı “Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre — Stratejiler Yelpazesi” 


düşünen Yeni İnsan Yayınevi, başladığı Fide Serisi'yle bu durumu tersine 


çevirmeyi amaçlıyor. Serinin ilk kitabı “Ekolojik Mahalle”, çocukların arka- 


daşları ve çevreleriyle birlikte çevreyi korumak adına 


0 e e neler yapabileceklerine dair bir çağrı. 


da kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sürdü- 


rülebilirlik kavramına odaklanan bir çalış- 


ma. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 


THOMAS DÜŞERKEN /ALTAY ÖKTEM 


kl yılında bu kayramı şöyle Altay Öktem son romanında, konuşma yetisi oltanımlamış: “Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme ye- Gi 

2 , De : mayan ve kollarını kullanamadığı için ayaklarıyla 
teneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin fotoğraf çeken dahi 
edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olması.” i 
DR LE fotoğrafçı Thomas Du- 
Kitapta, sürdürülebilirlik kavramının farklı tanımları da ele alınıvi a ” mas'ın sıra dışı hayayor. Bu tanımların pratiğe nasıl aktarıldığı incelenen çalışmada, gü- | 
e e PE e : tını anlatıyor. Paris'ten 
nümüzde sürdürülebilirlik ilkesi ile insanların gelişme arzuları ara- i 
; a : z in Münih'e, oradan İstansındaki çatışmanın galibinin belli olduğu, dolayısıyla sürdürülebilir- il ! 
lik kavramının çoğu kez bir söylemden öteye gidemediği vurgulanı- Si ni ai 
yor. Sürdürülebilirliğe katkı yapma konusunda plancılara, tasarımcı- ya GL Vi 
lara önemli görevler düştüğünü belirten Tekeli ve Ataöv, kendi öneri- macera bir yana, Altay 


lerini de kitabın sonuç bölümünde aktarıyor. Önerinin ana hatlarının el a a 


190 ülkenin temsilcilerinin üye olduğu bir “Dünya Parlamentosu” A ve 


kurulması olduğunu belirtmekle yetinelim. Parlamentonun kuralları- tığı fotoğraf çözümle- 


meleri bile kitabı okun- 


nı ve nasıl işleyeceğini öğrenmek içinse kitabı okumanız gerek... 
maya değer kılıyor. 
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BUZLAR KRALİÇESİ 
Soğuk Savaşta 
buz kırıcıydı. 
77 metrelik Legend 
şimdi lüks bir yata 
dönüştü! 


DENİZDE 
LÜKS DALGA 
Otomobillerden 
ilham alan 
10 TEKNE 


Otomobilden 


İLHAM ALAN, 


<S> Oo o SEYİRDEFTERİ 
- Ibiza - Egina Adası- Iyon Denizi 
- Samal Adası, Filipinler 


En yeni tekneler yelken yarışları ve 


m Türkiye'nin en kapsamlı 
i tekne alım-satım rehberi 
YATMARKET 
ile birlikte 
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Kafkas Arısı: Çalışkan Kanatlar, s. 84. 

Aydın'ın Şatoları, s. 92. 


ŞUBAT, SAYI 287 

Türkiye'nin Falezleri: Vahşi Kıyılar, s. 34. 

Kıbrıs: İki Lefkoşa, . 54. 

Myanmar, Kamboçya, Malezya: Su İnsanları, 
S2. 

Kafkaslar'dan Hazar'ın Dalgalarına: Kumuklar, 
s.80. 

Manavgat — Antalya: Tilkiler Mağarası, s. 98. 


MART, SAYI 288 
Hatay: Mozaik Kent, s. 36. 
Fas: Akdeniz'in Kapısı, s. 52. 

Bayburt: Karakışın Beyazı, s. 70. 
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Anadolu'da Halk Takvimi, s. 82. 

İstanbul'da Zarifi Mirası, s. 102. 


NISAN, SAYI 289 

Wilo: Suyun Peşinde, s. 48. 

Transilvanya / Romanya: Drakula'nın İzinde, 
8. 52. 

Edirne / Enez - İpsala: Gala'nın Kuşları, s. 68. 

Geridönüşüm: Çöpteki Gelecek, s. 80. 

Stratonikeia — Muğla / Yatağan: Zamanın 
Durduğu Kent, s. 98. 


MAYIS, SAYI 290 
Bolu / Gölcük: Doğada Güvenli Sürüş, s. 34. 
Afalina, Tırtak ve Mutur: Boğazın Yunusları, 
s. 40. 
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s. 88. 
Cai Rang — Vietnam: Mekong'un Yüzen Pazarı, 
s. 98. 


HAZIRAN, SAYI 291 

Nallıhan / Ankara: Gökkuşağı Tepeleri, s. 38. 
Küba: Castro'dan Sonra, s. 54. 

Nazilli / Aydın: Eğe'nin Nazlı Kenti, s. 76. 
Pakistan / Gojal: Dağlarda Yaşamak, s. 96. 


TEMMUZ, SAYI 292 

Kuşbakışı Tarih: Kaleden Kaleye Çukurova, 
s.44. 

Ukrayna: Saklı Kent Lviv, s. 60. 

Gümüşhane Yaylaları: Gökyüzüne Dokun, s. 78. 

Işıklı Gölü — Denizli: Sualtı Ormanı, s. 98. 


AĞUSTOS, SAYI 293 


Yunanistan: İyon Denizi'nin Hazineleri, s. 34. 


şi Kıyılar... 


Türkiye'nin Baykuşları: Sessiz Kanatlar, s. 40. 
Kaş ve Meis Adası: İki Kıyı Tek Deniz, s. 58. 
Bakırçay Vadisi: Suyun Direnişi, s. 78. 

Bosna Hersek: Balkan Yeşili, s. 94. 

Kayseri: Yılkı Atları, s. 102. 


EYLUL, SAYI 294 

Sakarya Nehri: Vadideki Labirent, s. 36. 

Kırgızlar: At, Kartal, Dağlar, s. 54. 

Dicle'nin Kıyıları: Diyarbakır Bahçesi, s. 74. 
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Ağaçları, s. 86. 
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Atlas Kırklareli'nde, s. 28. 

Biberin İzi: Adana, Şanlıurfa, Gaziantep / Acısını 
Güneşten Alır, s. 40 

Vietnam — Sa pa: Pirinç Terasları, s. 60. 

Dicle Vadisi: Hasankeyf'in Akbabaları, s. 72. 

Galeriç Longozu — Samsun: Yüzen Orman, 
s. 86. 

Stockholm Metrosu: Yeraltında Sanat, s. 98. 


ARALIK, SAYI 297 

Karçal Dağları / Artvin: Güz Güzeli, s. 32. 

Güney Afrika / Hluhluwe-Imfolozi Ulusal Parkı, 
s. 52. 

Burdur-Muğla: Likya Dörtlüsü, s. 70. 

İsviçre-Bem Dağları: Alpler'in Kalbi, s. 84. 

Almanya: Noel'in Renkleri, s. 100. 
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Artvin: Cerattepe'de Doğa Kaybetti, 293, s. 22. 

Artvin: Cerattepe'de Yıkım Başladı, 294, s. 26. 

Aslan Balığı Akdeniz'de: Yok Eden Güzellik, 
288,5.24. 

Beypazarı'nda Toplantı: Küçük Akbaba İçin 
Umut, 296, s. 21. 


Bonn İklim Zirvesi: Hoşçakal Kömür, 297, s. 22. 


Çerkezköy: Acele Kamulaştırma Durduruldu, 
295, s. 26. 

Çeşme: Sakız Ağacı Klon Parkı, 290, s. 16. 

Çevre Günü'nün Ardından: ABD Çekildi, 
Mücadeleye Devam! 292, s. 24. 
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S. 23. 
Greenpeace: Nükleer Karşıtı Eylemciler Beraat 
Etti, 288, s. 24. 
Halkalı Atmaca: Bir Yıl Sonra Rize'de: 297, 
s. 23. 
Hatay Dağ Ceylanı: Yaban Hayata Çimento, 
294,5.24. 
İklim Değişikliği: Antalya'yı Ne Bekliyor? 296, 
s. 20. 
İklim Değişikliği: Sahil Kentlerine Tehdit, 289, 
Ss. 28. 
İklim: Kriz Kapıya Dayandı, 293, s. 20. 
İstanbul: Validebağ'da Yeni Tehlike, 286, s. 23. 
Karaburun: Balık Çiftliğine Karşı, 291, s. 22. 
Konya — Karaman: TEMA Uyarıyor: Kömür 
Üzer, 291, 5. 20. 
Kömür Yatırımları: Dışa Bağımlılık Artıyor, 294, 
Ss. 26. 
Sempozyum: Termik Santrallar ve İnsan Hakları, 
295,5. 24. 


Kuzey Kutbu: Petrol Sondajına Son, 286, s. 23. 


Nallıhan- Ankara: Kuş Cennetine Termik Tehdit, 
288, 5. 22. 

Nükleer: Çemobil'i Hatırlamak, 290, s. 14. 

Seferihisar. Erkence Zeytinliklerine Taşocağı 
Tehlikesi, 291, s. 22. 

Tarihi Yarımada: Bu Karar Listeden Çıkarır, 

287,S.22. 

Termik Santral: Trakya'ya Son Darbe, 286, 

S22 

Termik Santrallar: “Görünmeyen” Maliyetler, 

290, s. 16. 

Termik Santrallar: Trakya Kirliliği Karşı Birleşti, 

289, s. 29. 

Torba Yasa: Doğanın Gardı Düştü, 296, s. 21. 

Türkiye'nin İklim Karnesi: Kritik Derecede 
Yetersiz! 295, s. 26. 

Vaşak: Yaban Karşılaşma, 287, s. 21. 

Zeytin Ağacı: Tepkiler Kıyımı Durdurdu, 292, 
S. 22. 


BELLEK 


Allianoi'nin Su Perisi, 293, s. 108. 


BENİM ŞEHİRLERİM 


Aslan Uzun'la: Yelkenle İyon Denizi, 286, s. 30. 


ÇEVREN 

At: Muhteşem Atlet, 293, s. 24. 

Bebekler: Beynimizi Etkiliyorlar, 297, s. 26. 

Biyoelektrik: Nasıl Oluşuyoruz, 289, s. 30. 

Botanik: Patlayan ve Kendini Gömen Tohumlar, 
292, s.26. 

Cik Mantar: Yol Mühendisi, 287, s. 26. 

Dermatoloji: Derideki Geometri, 286, s. 26. 


Nörobilim: Beyninizi Açlıkla Yenileyin, 291, s. 24. 


Parazitler: Görünmeyen İstilacılar, 290, s. 18. 

Ton Balığı: Keskin Manevraların Sırı, 294, s. 28. 

Yaban Hayat: Doğada Anne Baba Olmak, 296, 
s. 22. 

Yaban Hayat: Hayvanların Şaşırtan Hafızası, 
295, s. 28. 


FOTOKEŞİF 
Çekya: Moravya Yeşili, 296, s. 32. 
Norilsk — Rusya: Sibirya'da Yaşam, 286, s. 36. 


GEZGİNCE 

2017'de Lezzet Önerileri, 287, s. 30. 

Doyuran Çanakkale, 290, s. 32. 

Eskişehir'in Tadı Tuzu, 288, s. 28. 

Hatay: Tarih ve Mutfak, 289, s. 46. 

İzmir / Urla: Enginar Curcunası, 291, s. 36. 

Malta: Lacivert Denizin Sarı Adası, 292, s. 40. 

Roma: Gastronomi Tatili, 297, s. 30. 

Saraybosna'da Zaman, 286, s. 34. 

Turunç / Muğla: Güneyin Küçük İhtişamı, 295, 
Ss. 36. 

Yazın Lezzeti: Sardalyenin Anımsattıkları, 293, 
s.32. 


HAFTA SONU 

Bolu: Sülüklü Göl'de Kış, 287, s. 112. 

Burgazada: Güvenli Liman, 288, s. 112. 

Bursa / İzmir / Manisa: Dinlendiren Yolculuk, 
291,s. 118. 

Gümüşhane / Zigana Kayak Merkezi: Kayak 
Zamanı, 286, s. 112. 

İstanbul / Riva: Karadeniz'i Dinlemek, 289, 
8.112, 

İzmir / Karagöl: Serin Cennet, 298, s. 112. 

Kırklareli: Yenesu Mağarası, 294, s. 112. 

Muğla-Aydın: Bafa'da Bir Gün, 297, s. 112. 

Oylat / Bursa; Bir Tektonik Mucize, 295, 
s. 112. 

Rumeli Feneri'nden Demirciköy'e: Karadeniz'e 
Doğru, 292, s. 118. 

Sakarya / Sapanca: İstanbuldere'de Bahar, 
290, s. 112. 

Saray / Çatalca: Istranca Ormanları'nda Keşif, 
296, s. 112. 


KIRPEREST 
Aldığın Kadarını Vereceksin, 288, s. 26. 
Bırakın Güneş İçeri Girsin! 291, s. 32. 
Gıda Bağımsızlığını Yitirirken, 295, s. 34. 
Güney Amerika'nın “Patates Koruyucuları”, 
294,s.34. 
İklim Dostu Sofralara Kavuşmak, 292, s. 36. 
Kendine Yeten Bir Yaşam Mümkün, 293, s. 30. 
Orman Kendini Ne Kadar Zamanda Yeniler? 
296, s. 26. 
Tabağımdaki Hikâyeler, 290, s. 28. 
Zehirsiz Bir Bahar, 289, s. 40. 


KITAP 

10'lar Türkiye'nin En İyileri: Hürriyet Seyahat 
Ekibi, 296, s. 110. 

Afrika'nın Kavşağı: Figen Gündüz Letaconnoux, 
292,s. 114. 

Afrikaname: Güliz Elal, 290, s. 110. 

Anadolu Yahudileri: Siren Bora, 297, s. 110. 

Butik Oteller Kitabı 2017: ABC Grup, 291, s. 
116. 

Denizyoluna Turkuaz Gölgeli Dizeler. Güntürk 
Üstün, 298, s. 110. 

Doğadabuan: Hüseyin Çağlar İnce, 290, s. 110. 

Ekokurgu: Sezgin Toska, 294, s. 111. 
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Evsiz: Paivi Kannisto, Santeri Kannisto, 288, 
s.32 

Gemiler Sözlüğü: Selim Özen, 289, s. 44. 

Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Fotoğraf: 
Graham Clarke, 297, s. 110. 

Hukukun Ekolojisi: Fritjof Capra-Ugo Mattei, 
292,s.114. 

Hurafeler: Recep S. Tatar, 288, s. 32. 

İstanbul'un Doğal Bitkileri: Prof. Dr. Ünal 
Akkemik, 294, s. 111. 

Kaçkarlar'da Bulut Olsam: Uğur Biryol, 291, 
s. 114. 

Kareli Öyküler: Tolga Gümüşay, 292, s. 116. 

Kenya'nın Yaban Yüzü: Süha Derbent, 288, 
s.33. 

Masallar ve Gerçekler Ülkesi Anadolu: Ahter 
Kutadgu, Bülent Demirbudak, 293, s. 111. 

New York Kapı Dışı Sanatı: İlhan Mimaroğlu, 
291,s. 116. 

O Ülkeden Bu Ülkeye Geze Geze: Güngör 
Uras, 296, s. 111. 

Rotasız Seyyah Yol Hikâyeleri 2: Rüzgâr 
Nereden Eserse, 297, s. 111. 

Rüzgâra Karşı: Juliana Buhring, 293, s. 110. 

Salyangozun İzinde, 289, s. 44. 

Sen Surat Okumayı Bilir misin? Selçuk Demirel 
— Orhan Pamuk, 298, s. 110. 

Seyir Hali: İzel Rozental, 293, s. 111. 

Şiirce: Utku Erkman, 292, s. 116. 

Tarihsel Jeoloji: Nurdan İnan, 297, s. 111. 

Toprağımdan Yeryüzüne: Sebastiao Salgado, 
289,5. 45. 

Yaşamaya Dair: Efe Teksoy-Tufan Teksoy, 
295,s.32. 

Yol Arkadaşım: Gündüz Vassaf, 296, s. 110. 

Yolculukta Yapman Gereken 101 Şey: Moira 
Butterfield, 296, s. 111. 


PANORAMA 
Adana: Portakal Çiçeği Açıyor, 288, s. 16. 
Adana: Portakal Çiçeğinin Daveti, 289, s. 25. 
Afrodisias: Yeni Dünya Mirası, 293, s. 12. 
Aktopraklık Höyük / Bursa: Tarihöncesi Tasarım, 
297,s.8. 
Alaçatı: Maceranın Ardından, 296, s. 12. 
Alaçatı: Yakala Bırak Yaşat, 295, s. 16. 
Alaşehir: Türkiye'nin “Üzümkent”i, 295, s. 12. 
Altın Pusula: Gündüz Atlası'na Ödül, 292, s. 14. 
Amargos: Adada Kültür Turizm Günleri, 297, 
8. 16. 
Ansiklopedi: Her Yönüyle Kuruyemiş, 293, 
s. 14. 
Antalya: Adrasan Huzuru, 298, s. 14. 
Arya'nın Romanı, 290, s. 12. 
Atlas Dergisi ile Devriâlem: Birlikte Keşfetmek, 
287,S.8. 
Atlas İstanbul: Şehri Okumak, 287, s. 12. 
Atlas Tarih 50. Sayısında, 297, s. 18. 
Atlas Tarih: Bir Osmanlı Aydınının Kaleminden 
Avrupa, 288, s. 14. 
Atlas Tarih: Cem Sultan-Bayezid Mücadelesi, 
293,5.8. 
Atlas Tarih: Moda Yüzme Yarışları, 294, s. 22. 
Atlas Tarih'in Yeni Sayısı Çıktı, 287, s. 18. 
Atlas Tarih'in Yeni Sayısı Çıktı: 150. Yılında 


ATIİAŞ 


KALEDEN KALEYE 
“ÇUKUROVA. 
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Yy İinles sesi 


Abdülaziz'in Avrupa Seferi, 291, s. 10. 

Atlas Tarih'in Yeni Sayısı Çıktı: Ortaylı'dan Tarihi 
Şehir Rotaları, 289, s. 12. 

Atlas Tarih'in Yeni Sayısı: Her Yönüyle Ekim 
Devrimi, 295, s. 10. 

Atlas Tatil Çıktı: Gezme Sanatı Dergisi, 292, 
s. 10. 

Atlas'a Ziyaret: Genç Coğrafyacılar, 291, s. 18. 

Atlas-Wilo: Su İçin Yürüyoruz, 288, s. 8. 

Ayvacık: Bilgi Doğaya Açılıyor, 292, S. 14. 

Bayburt: Aydıntepe'nin Yeraltı Şehri, 288, s. 18. 

Belgesel: Afrika'nın Hayal Arşivi, 293, s. 10. 

Berlin: Eski ve Yeninin Başkenti, 290, s.8. 

Beş Kıtada Beş Maraton, Beş Zirve: Uğur'la 
Zirvede, 289, s. 20. 

Big Fish Turnuvası: Alaçatı'da Heyecan, 294, 
S22. 

Boğaziçi Üniversitesi: Yarından Sonra, 296, 
8.12. 

Bolu: Tabiatın Kalbi, 288, s. 12. 

Broad Peak Tırmanışı: Tunç'tan Yeni 8 Binlik, 
294, s. 14. 

Bursa: İnegöl'de Yeni Macera, 294, s. 10. 

Çatalhöyük'ün 25.Yılı, 292, s. 20. 

Diyarbakır: Selim Kaya'ya Birincilik, 287, s. 16. 

Diyarbakır: Ziyaret Tepe'nin Öyküsü, 289, s. 18. 

Dünya Turuna Nasıl Çıkılır? Günümüzün Evliya 
Çelebi'leri Anlatıyor, 297, s. 10. 

Edirne / Kakava Şenlikleri: En Renkli Ateş, 291, 
Ss. 16. 

Ekolojik Yaşama Adanmış Bir Hayat: Oya 
Ayman Aramızda, 288, s. 18. 

Erzincan: Ergan'da Dağ Kayağı, 288, s. 20. 

Erzurum: Buza Tırmanış, 288, s. 16. 

Festival: Antalya'ya Kadın Eli Değecek, 297, 
S. İZ. 

Fotoatlas: Fotoğrafın Dünü Bugünü, 291, s. 8. 

Fotoatlas'ın Yeni Sayısı Çıktı: Atlas Fotoğrafçıları 
Anlatıyor, 296, s. 10. 

Foto-Biyografi: Fethi Okyar'ın Hayatından 
Kareler, 286, s. 14. 

Fotoğraf Sergisi: Atlas Objektifinden Karadeniz 
Hazineleri, 296, s. 14. 

Fotoğraf Yarışması: Unutulan Sokak Oyunları, 
289, s. 16. 

Fotoğraf: Moğolistan Bozkırlarında, 295, s. 18. 

Gastronomi: Türkiye'nin Çilingir Sofraları, 291, 
Ss. 18. 

Geçmişten Suretler: İlk Seyahat Fotoğrafçılarının 
Gözünden Osmanlı, 294, s. 18. 

Gelecek Turizmde: Üç Projeye Destek, 292, 

S. 12. 

Göynük, Gerze, Eğirdir. Üç Yeni Sakin Şehir, 

288, s. 10. 

Hakan Günday: Daha, The Economist'te, 286, 

s. 12 

Hasankeyf: Tarih Göz Göre Göre Yok Ediliyor, 

294,5.20. 

Hatay: Arkeolojinin Emektarları Toplandı, 290, 
$. a2 

Hırvatistan: Zagreb'de Noel Başkadır, 297, 
Ss. 20. 

HMS Simoom Denizaltısı: Ege'de Büyük Keşif, 
289, s. 22. 

sparta: Kuyucak'ta Lavanta Hasadı, 293, s. 10. 


BUZ TÜNELİ 


PEYMİRİN SERÜYENİ DİYAESAKIK HAHÇESİ 


İskender-Mehmet, 287, s. 10. 
İsviçre: Dağlarda Macera, 295, s. 20. 
İzmir: Ege'de Yelkenler Fora, 292, s. 14. 
Kaçkarlar: Fırtına Gibi Festival, 290, s. 12. 
Kaçkarlar: Yeşil Maraton, 292, s. 12. 
Karagöz-Hacivat: Kore'de Gölge Oyunu, 287, 
$. 15. 
Karçal Dağları: Sonbaharın Peşinde, 297, s. 12. 
Kayseri: Erciyes'te Snowboard Heyecanı, 289, 
s. 16. 
Kırklareli. Çöpten Doğan Müzik, 291, s. 16. 
Kitap. Çin'den Türkiye'ye Uzanan Aşk, 289, 
s. 18. 
Kitap: Çocuk ve Yunus, 290, s. 12. 
Kitap: Havaalanı Öyküleri, 287, s. 10. 
Kitap: HES'e Karşı Roman, 288, s. 12. 
Kitap: İkiztepe'den Nerik'e Kadim Yol, 287, 
Ss. 17. 
Konya Ereğli: Aydos'ta Şenlik, 291, s. 14. 
Konya: Hamama Dönüş, 286, s. 20. 
Kuşbakışı Türkiye: Gökyüzünden Notlar, 292, 
S16. 
Küresel Isınmaya Karşı Elbruz Dağı'nda, 296, 
s. 16. 
Mayısın Yedisi Şenlikleri: “Derdim Belam Denize” 
291,s. 14. 
Okur Anketi, 288, s. 10. 
Outdoor Spor Festivali: Doğaya Uyanış, 295, 
s. 16. 
Outdoor: Zorlu Kışa Karşı, 297, s. 16. 
Ödül: Sanat ve Edebiyat Şövalyesi, 286, s. 18. 
Permakültür: Pamukova'da Kamp, 291, s. 18. 
Proje: Çocukların Temiz Denizi, 289, s. 20. 
Radyo: Jules Verne'in Türkçedeki Serüveni, 
287.S. 10. 
Rally Halikarnassos: Bodrum'da Zorlu Yarış, 
297,s. 14. 
Resmin Başyapıtları: Çocuklar Tabloları 
Keşfediyor, 286, s. 20. 
Resmin Ustaları: Brüksel Işığı İzmir'e vuruyor, 
287,S. 14. 
Rize: Kaçkarlar'cda Kış Şöleni, 287, s. 16. 
Sempozyum: Dünya Dillerinde Ahmet Ümit, 
289,s.20. 
Sergi: Duport Notaları, 293, s. 12. 
Sergi: Evrenin Parçacıkları İstanbul'da, 289, 
$. 23. 
Sergi: İstanbul'un Liman Kültürü, 287, s. 17. 
Sergi: Mimarların İşverenleri, 295, s. 18. 
Sergi: Reklam Tarihine Yolculuk, 296, s. 12. 
Sergi: Su Dünyasına Davet, 287, s. 15. 
Sergi: Şehir Hikâyeleri, 286, s. 18. 
Servet Kavasoğlu: Bir Dostun Ardından, 289, 
s. 10. 
Seyahat: Atlas'la Keşfet, 286, s. 12. 
Söyleşi: TRAKUŞ Türkiye'ye Kuşlarını Tanıtıyor, 
2983, s. 16. 
Tempo Travel: Berlin ve Moskova Seferi, 289, 
s. 14. 
Tına Dergisi: Denizcilik Arkeolojisi, 294, s. 14. 
Time'ın 2016 Fotoğrafları: Cerattepe İlk 100'de, 
286, s. 16. 
Trakya: Olmaz Be Yal 294, s. 16. 
Transanatolia 2017: Yolun Dışında İzmir'den 
Samsun'a, 296, s. 18. 


Uğur Uluocak, 292, s. 12. 

Ultra Maraton: Kaz Dağları'nda Üç Etap, 286, 
s. 16. 

Uzay Atlası: Umut Yıldız Atlas'ta, 289, s. 14. 

Whitley Altın Ödülü: Yeşil Oscar Gökova'ya, 
291,s. 12. 

Yunanistan: Mora'da Zeytin Hasadı, 297, s. 10. 


TEKNOLOJİ 

Akıllı Kablosuz Kulaklık, 289, s. 36. 
Akıllı Yeniler, 286, s. 28. 

Farklı Koşullara Uygun, 296, s. 108. 
Gözünüz Arkada Kalmayacak, 292, s. 32. 
Herkesin Kamerası, 291, s. 28. 

İster Yemek, İster Kahve, 293, s. 28. 
Kuşlara Merhaba Deyin, 288, s. 30. 
Küresel İletişim, 287, s. 28. 

Sıcak Bir Ev Gibisi Yok, 297, s. 108. 
Sinyaliniz Kesilmesin, 295, s. 30. 
Zamanı Kaydetmek, 294, s. 32. 


UZAY ATLASI 

Aktif Gürültü Filtresi, 290, s. 24. 

Dünya Benzeri Gezegenler Peşinde, 289, s. 38. 

Enceladus'ta Yaşam İhtimali, 290, s. 22. 

Galaksi: Samanyolu'nda Kaç Yıldız Var? 293, 
S. 26. 

Hubble'dan Planck Teleskobu'na: Evrenin Yaşı 
Nasıl Hesaplanıyor? 294, s. 30. 

Jüpiter: Üç Kuşaklı Gezegen, 292, s. 28. 

Nobel Fizik Ödülü: Kütle Çekim Dalgaları, 296, 
Ss. 24. 

Satürn: Halkaların Gizemi Çözülüyor, 291, s. 26. 

Süperkümeler: Evrendeki En Büyük Yapı, 297, 
S.24. 

Voyager Programı: 40 Yıldır Bitmeyen Keşif, 
295,s. 110. 


YERYUZU PORTRELERİ 
Altın Keder, 287, s. 32. 

Göz ve Yanılsama, 286, s. 32. 
Işık ve Hafıza, 288, Ss. 34. 

Sözün Ötesi, 289, s. 42. 


EKLER 

Türkiye'deki Memeli Hayvanların İz Rehberi, 
286, Ocak. 

Türkiye'nin 25 Kayak Merkezi, 287, Şubat. 

Avrupa'dan Anadolu'ya, 288, Mart. 

Göl Yürüyüşleri 75 Rota / Bozkurt Gezi Rehberi 
289 Nisan. 

Tatil Atlası, Ege ve Akdeniz Kıyıları, 290, Mayıs. 

Türkiye'nin 75 Yaylası, 291, Haziran. 

Türkiye'nin 80 Şelalesi, 292, Temmuz. 

Hatay Lezzetleri, 293, Ağustos. 

Maviden Yeşile Sakarya, 294, Eylül. 

Türkiye'nin 75 Kanyonu, 295, Ekim. 

Sonbaharın Yürüyüş Rotaları, 296, Kasım. 

Avrupa'dan Anadolu'ya, 297, Aralık. 
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KOCAELİ 


HAFTA SONU mp cünsör 


Kartepe'den Bahçecik'e kış yürüyüşü 


İzmit Körfezi, İznik Gölü ve Gemlik Körfezi. Samanlı Dağları'nı denizin bu üç güzelliği çevreliyor. 
Kartepe 1606 metrelik rakımıyla bu dağların en yüksek zirvesi. Kartepe'den Bahçecik 
Mahallesi'ne uzanan bir yürüyüş, benzersiz kış manzaraları sergiliyor. 


onbaharın pastel renkleri 
N yerini hızla kış beyazına 

bırakıyor. Yüksek dağlara 
yağan kar soğuyan havayla 
birlikte alçakları etkilemeye, 
doğayı beyazın o masum rengiyle süslemeye başladı. İstanbul bundan henüz nasibini 
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almadı, ama şehri uzaktan 

da olsa çevreleyen Istranca 
Dağları ile Samanlı Dağları 
beyaza büründü bile. Ormanların yeşili ile karın beyazı 
doğada değişimin ilk işaretleri. Bu işaretler kışın doğanın 


zorlu şartlarında dayanma 


sınırlarını test etmek isteyenler için zamanın geldiğini gösterir. Artık kışın doğaya gitme 
zamanıdır. 

Samanlı Dağları, kış başladığında, İstanbul civarında 
yaşayan doğaseverlerin en çok 
ziyaret ettiği dağların başında 


geliyor. Kartepe 1606 metrelik 
rakımıyla bu dağların en yüksek zirvesi. Kışın en çok ziyaret edilen Kartepe ve Yuvacık 
civarı bu dağların güzide iki 
noktası. 

Uzun süredir kara hasret biri olarak yağan karların 


birikmesini bekledim ve 
zamanı gelince düştüm yollara, Düşündüğüm hiçbir rota, 
hiçbir yer yoktu. Tek başıma 
karla kaplı doğaya giderek bir 
doğaseverin en çok hoşlandığı 
şeylerden birini yapmak istiyordum. Dizime kadar karda 
yürümek, ağaçların arasında 
kaybolmak ve sonra, bilmediğim bir noktadan yola çıktığımız noktaya geri dönmek. 
Son üç ayını derin ve karanlık 
mağaralarda geçiren biri olarak böyle bir aktiviteye çok 
ihtiyacım vardı. Ama yine 

de doğada yalnız olmayacagımı biliyordum. Doğada ne 


zaman ve nasıl bir sürprizle 
karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Hele söz konusu kış ise 
her türlü tedbiri almak gerekir. Kışın kampa gidenler en 
küçük bir detayı bile atlarlarsa 
ciddi sorunlar yaşayabilir. 

Biz de bir gece önceden 
tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıktık. Amacımız 
Kartepeden İzmit'in Bahçecik 
Mahallesi'ne inmek. Bunu 
başarabilirsek tekrar geri 
dönmeye çalışacağız. İniş 
fena değil, ama çıkış biraz 
dik. Karda epey güç olacak. Aracımızı park ederek 
Kuzu Yaylaya doğru yürüyüşe başlıyoruz. Samanlı 
Dağları'nın en çok kar alan 
bölümü Kartepede henüz çok 
kar yok, ama yağdı yağacak. 
Fazla kar olmamasına rağmen yol boyunca muhteşem 
manzaralar izliyoruz. İlk etap 


kamp yüküyle yaklaşık bir 


saat sürüyor. Yükseldikçe kar 
artmaya başlıyor. Kuzu Yayla 
tamamen karlar altında. Bu 
gece yayladan bir kilometre 
kadar ilerideki düzlüğü kamp 
kuracağız. 

Düzlüğe vardığımızda hava 
kararmak üzereydi. Çadırımız 
kurarak yemek hazırlığına 
başladık. Çadırın kenarına 
kardan bir korunak yaparak 
benzin ocağımızı içine yerleştirdik, kar eritme aşamasına 
geçtik. Kış kampçılığı konusunda tecrübesi olmayanlar 
üşümemek için ocağı çadırın 
içinde yakarlar. Her zaman 
olmasa da ani bir parlama 
çadırın tutuşmasına ve kısa 
sürede dağ başında çadırsız 
kalmanıza neden olabilir. 

Çorba ve makarnamızı 
yedikten sonra sıcak bir kahve içerek yemek işini hallet- 


tik. Hava iyice soğumadan 
dışarı çıkarak kar topladık. 


Kar eriterek elde ettiğimiz 
suyu termoslarımıza koyarak sabah için hazırlık yaptık. 
Dağda kışın su elde etmek çok 
önemlidir. Özelikle karın alındığı yerin çok temiz olması 
gerekiyor. Yoksa tüm geceyi 
karın ağrısıyla geçirebilirsiniz. 
Tüm hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çadırın havalandırmalarını açarak tulumlarımıza 
girdik ve hafif esen rüzgârın 
ninni gibi gelen sesi eşliğinde, doğanın kalbinde tatlı bir 
uykuya daldık. Uyurken çadır 
hava almazsa nefesimiz çadırın kubbesinde birikir, ve ya 
yağmur, ya da buz olarak içeri yağar. Bu da gereksiz yere 
ıslanmak demektir. 

Hafif esen rüzgâr sabaha 
karşı yerini karışık yağmura bıraktı. Güzel bir sabah 
kahvaltısı yaparak toparlanıp dışarı çıktık. Ancak çadırı 
toplayıncaya kadar epey kar 


Kartepe'den İzmit'in Bahçecik Mahallesi'ne inmek için yola çıkan ekip Kuzu Yayla'da karla karşılaştı. Yükseldikçe kar 
daha da arttı. Ekip gece yayladan bir kilometre kadar ilerideki düzlükte kamp kurdu (solda). Ekip sabah güzel bir 
kahvaltının ardından tekrar yola çıktı (üstte). 
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yedik. Yola çıktığımızda altı- 


mızda bir sis denizi oluşmuştu 


bile. Yağmurun sisi dağıtaca- 


ğını umarak inişe devam ettik. 


Ancak kar yağmura dönüşmeye başladı. Karla kaplı bir 
zeminde yağmurdan sırılsıklam olmuştuk. Bir kayanın bir 
metre ilerisine ilkel bir barınak yaptık. Bu şekilde dinlenmemiz hipotermiye yakalanmamıza neden olabilirdi. 
Çünkü sırılsıklam olmuştuk. 
Hemen kuru giysiler giymeliydik. Benzin ocağında su 
kaynarken biz de hızla kuru 
giysilerimizi giydik. Dağda 
giysiler ne kadar su geçirmez olursa olsun, su mutlaka girecek bir yer bulur. Islak 
çorabımızı mutlaka değiştirmek zorundayız. Ayaklarımız 
üşümeye başladı mı bu yavaş 
yavaş tüm vücudumuzu etkiler. Ayakkabımız ıslak olsa 
bile kuru çorap giymek iyi bir 
önlemidir. 

Sıcak suya yaptığımız 
çorba bizi kendimize getirdi. Program aksamıştı. Geri 


GEZGİNİN SIRT ÇANTASI 


SIGAK ELLER 


ışın dağa eldiven almadan gitmek çok akıllıca değil. Hem de bir değil, birkaç 
farklı eldiven götürmekte fayda var. Öncelikle kar almak için tek parmak ince 
gore-tex eldiven kullanmanız ellerinizin üşümesini önleyecektir. Piyasada 100 


Samanlı Dağları'nın orta kesiminde, kuzeye bakan yamaçlardaki derin vadiler karla kaplıydı. 


dönmeye karar verdik. 
Bulunduğumuz yamaçtan 
aşağı inerek bir dere boyunca yükselmeye başladık. 
Yükseldikçe bu kez yağmur 
kara dönüştü. Bir gün içinde, 
henüz havanın tam oturmadığı bir dönemde ilginç olaylar yaşıyorduk. Dereyi bitirince vardığımız düzlük karla 


kaplanmıştı. Düzlükteki çadırlar bizim gibi düşünen başka- 


larının da olduğunun ispatıydı. 


Arabaya döndüğümüzde 
hava iyice kararmış ve biz de 
oldukça yorulmuştuk. Ancak 
bu fiziksel yorgunluk ruhsal bir rahatlama getirmişti. 
Belki amacımıza ulaşamamıştık, ama zaten bunun garanti 


olmadığını, planımızın ancak 
doğa izin verdiğinde gerçekleşeceğini biliyorduk. İlk 
amacımız doğada olmak, 
ikinci amacımız ise planımızı gerçekleştirmektir. İkincisi 
olmadı, ama doğada çok güzel 
zaman geçirdik. Zaten doğaya 
gitmemizin ana amaçlarından 
biri orada olmak değil mi? © 


liradan 500 liraya kadar birçok seçenek var. Ayrıca bu tür eldivenler ıslanmadığı 
için kurutmanıza da gerek olmaz. Eldivenin elinize biraz geniş olmasında fayda 
var. Çok sıkı bir eldiven parmaklarınızın üşümesine neden olur. Yün eldivenler 
eskiden çok kullanılırdı ancak çabuk ıslandıkları için sorun yaratırdı. Eldivenlerde 
aranan en önemli iki özellik rüzgâr ve su geçirmemesidir. Ben bu yüzden su 
geçirmez bir eldiven kullanıyorum. Hem çok hafif, hem de kullanışlı. Eldiven 
kullanımında yapılan hataların başında hava çok soğuk olmasa bile eldiven 
takmak geliyor. Soğuk olmayan havalarda giyeceğiniz eldiven vücudunuzun daha 
fazla ısınmasına yol açarak enerji kaybetmenize neden olur. 
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